Kontenjan 
Senatörleri 
AP-CHP işbirliğini 


istiyor 


©Kontenjan grubu, konuyu Başbakana 


iletmeye karar verdi 


ANKARA (ÖZEL) 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Türkiye'nin bugünkü ciddi sorunları karşısında CHP ile AP'nin işbirliği yapmasının zorunlu hale geldiği görüşünde birleşti. 


(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Hikmet Çetin yarın 
Irak'a gidiyor 


e ökcün, Abu Dabi” ye gidiyor 
ANKARA (AA) 

Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Irak Planlama Bakanı Adnan Hüseyin'in çağrılısı olarak resmi bir ziyaret için yarın Bağdat'a gidecek. 

Çetin, Irak'da, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konularında görüşmelerde bulunacak. Bu arada, Irak'ın Türkiye'ye ödeme kolaylığı sağlayarak petrol vermesi konusu da görüşmelerde ele alınacak. 

Başbakan Yardımcısı a Çetin ile Irak Planlama Bakanı Hüseyin'in başkanlık edecekleri iki ülke 


bakan Bülent Ecevit'in Irak'ı ziyaretinde üzerin- 


Ai irliği sağ " . . . . e ` waaga | devlet” kurma girisimi tüm dünyada kınandı | sgsrezse: 


rilecek. 
Başbakan yardımcısı 


Hikmet Çetin'in, Irak'a © Lübnan'ın açıklaması:”Bu hareket ülkenin © ABD, bu girişime şiddetle karşı çıktı aştırılmak istenen bazı 


yapacağı resmi ziyaret 


Devamı Sa 7 Sü. (de) 


İsrail desteğindeki Hıristiyan. milisler, yıllardır Lübnan'da karışıklık çıkaran taraflardan biri. Bu yüzden başkent Beyrut'ta aylarca süren çatışmalar olmuştu. Fotoğraflarda ateş eden Hıristiyanlar v 


CUMA 


20 


NISAN 1979 
Kuruluş yılı: 1921 IN TY 500 KURU Ş 


Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


Septioğlu ve Akova Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlanmadan Başbakanlıktan ayrıldılar Mustafa Kılıç toplantıya katılmadı 


k gruplar vardır fakat tümüyle bir büfündü 


© Basbakan 


olduğunu 


öyle bir şey” dedi 


ANKARA (ÖZEL; 
Başbakan Bülent Ecevit, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından 


ye'de de değişik etnik gruplar vardır ve olabilir. Fakat Türk milleti tümüyle bir bütündür Herhangi bir etnik ayrımı, biz bu milletin bütünlüğü içinde bir ayırıcı unsur olarak kesinlikle kabul edemeyiz" dedi 

Gazetecilerin çeşitli konularda sordukları soruları cevaplayan Ecevit, toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı: 

“Bu gün Bakanlar Kurulunda daha çok ekonomik durum üzerinde 


e Beyrut. 


manında sağlanabilmesi için alınması gerekli ivedi 


gölgeler” 


FRANKFURT (ÖZEL) 


"Bu arada basında çr İ F. Almanya'da yayınlanan Frankfurter Rund- İ 


kan son günlerde yoğunchau gazetesinde Rusya'nın Balkanlar'daki 


tehditlerini konu alan bir yorum yer aldı 


Bavındırlık Bakanı suçlamalara cevap verdi 


Elçi: “Talabani ile görüştüğüm p karanlık çevrelerin iddiasıdır” 


( Yazısı 7, sayfada ) 


Elçi için,”Kürtçü Askeri tehdidi artırmayı amaçlayan 


Rusya Mart ortasında 


söylemiyor yok manevraların adı “Dostluk-79” 


Sovyetler e ea PO a T $ b Geri, KEKOVA oo ülk d ığı açı ada, | e. Z e i UÇ (T) e e (a ame eo e 
Balkanlara yönelik manevralar 


yapıyor 


© Rusların Macaristan, Çekoslavakya ve Bulgaristan'da ş yaptıkları manevraların ilk hedefi Batı Almanya, Yugoslavya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan 


heyetleri arasındaki gö- ne — eo .. / m {v ( ves | o Falanjistlerin Güney Lübnan’ da “bağımsız | keien ierte | "Balkanlarüstünde © | © vugosev Savunma Bokan Orgewerllj 
| | 
| 
| 
| 
| 


sınırımızın ötesindeki saldırganlar şunu bilmelidir, bir milyon insanı savaş için hazır tutuyoruz” 


Baha Targün 


Bulgaristan'da yaptığı 


TEE ikinliiği ä ic hir airici ir” iddialarla ilgili olarak yol- İİ 5 
3 gün sürecek. bütünlüğüne yönelmiş bir girişimdir lük e değinil. “Balkanlar üstünde siyasi fırtına bulutları mı e ie pia bi eire onee a CR A 
Yazısı 3. sayfada a L On en | toplanıyor?"'sorusuyla yoruma başlayan er Ye eva yaptı. DRUSCHBA- 79 (Dostluk 79) adı 

hasas olduğu konuların (Devamı Sa.7, Sü.9'da) J verilen manevra Çekoslovakya'nın Brunn, Budweis, 

aşında yolsuzluk gel- a a e m m e a m a Pilsen ve Avusturya ve Batı Almanya sınırına yakın 


Sahte TKP, DİSK'i 
1 Mayıs mitingine i 


Ecevit 
> ANTAKYA(ÖZEL) yaptığı açıklamaya da 
| Türkiye İşçi Köylü Partisi Antakya İl Merkezi binasına sayıları 30'u (o değinerek şunları söylebulan bir grup İGD'li taş ve sopalarla saldırdı. Saldırı binada bulunanlar di: s x s F tarafından püskürtüldü. Saldırı olduğu sırada binada "Hatay Birlik Gecele- "Sosyal Sigortalarla © Daha önce 1 Mayıs’ ı İzmir” de kutlayacaklarını (Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) (Devamı Sa, 7 Sü. 4'de) 


açıklayan Sahte TKP” nin son gelişmeler üzerine 


istanbul” daki gösteriye a = m 
katılma kararı aldığı , Çift başlı ikt dar İran'da nesi 1817 


bildiriliyor 


İZMİR (AJANSLAR) 


Aae T NE yeni kar sıklıklar yarat yor Mayısta yapılacak 


"1 Mayıs'ı her ne pahasına olursa Taksim Alanında kutlayacağız" şeklindeki açıklamaları üzerine sahte TKP taraftarlarının 


maktan vazgeçerek İstanbul'da düzenlenecek gösteriye katılma kararı 

(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


1 Mayıs'ı İzmir'de kutla- 
i Í E 


Tito:” Bütün 
Komünist Partiler Moskova’ dan bağımsız bir çizgi izleme hakkına sahiptir” 


BELGRAD 

Yugoslavya Komünistler Birliği Başkanı Tito, Partisinin kuruluşunun 
50. yıldönümü nedeniyle Merkez Komitesi 


önünde yaptığı konuş- Daha önce tran'a giden muhabirimiz Çiğdem Kömürcüoğlu, Talegani (solda) ile 


mada, bütün Komünist Partilerin Moskova'dan bağımsız bir çizgi izleme hakkına sahip olduğunu söyledi. 

Yugoslav Komünistler Birliği lideri Mareşal Tito, büyük devletlerin Bloksuzluk hareketine karşı giriştiği bölücü ça- 

(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


S rge D y 
E | ir ru mektedir. Ve bu konuda herhangi bir iddia ortaya atıldığında tümü 


TİKP A ş k ği belgelendiği vakit kimsenrak yel ae 

© 
Merkezine saldırdı i.m CGP'nin dün 


Denktaş 
Kipriyanu 


Denktaş ile Kipriyanu arasında, Birleşmiş Mil-ER letler Genel Sekreteri Waldheim'ın gözetiminde yapılacak zirve görüşme- yaparken. 


İerinin tarihi Lei Me : larak saptandı. Wald- ME 

mokoa | Orhan Apaydın:”İstanbul Barosunu 

zirvesinin son hazırlıkla- tanımayanlara 

rını tamamlamak üzere, $ a 

Devamı 27,101) gereken cevap verilmelidir” 


Sabit Yürürdurmaz 


İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın Genel Kurulda açış konuşması 


rihi ise henüz belirlenme- di. 
Denktaş- (Kipriyanu 


Anayasa İSTANBUL (ÖZEL) Barosu Genel Kurulu dün olağanüstü Š Adalet Bakanının savunma hakkını toplantı yaptı. İstanbul Barosuna Mahkemesi zedeleyen ve savunma mesleğinin iş- bağlı 7000 avukat dün duruşmalara MEA b lerliğini köstekleyici davranış ve iş- girmedi. : , 
142 nin iptali lemlerini protesto amacıyla İstanbul (Devamı sa.7, sü.8'de) 

istemini e e 

Si * covirdi iri polis iki kişi öldü 

2 © geri çevirdi Biri p S 
Ho e ANKARA (AA! F alimi e e Aktancılar Adanada rulu, İstanbul 2. Ağır Ce- 


za Mahkemesinin 


"TCK'nun 142. maddeus . sinin Anayasaya aykırı ara O as | ar olduğu" iddiasıyla ilgili Günün adamı Talegani başvuru ( işlemlerindeki DEDE: Tr” T eksiklikler yüzünden geri @ Tütünçiftlik soygunuyla ilgili soruşturma sürüyor 


w PORSE TONE TIE- çevirdi ” E 5 A Çiğdem Kömürcüoğlu Anadolu Ajansının HABER MERKEZI dü, üç emniyet görevlisi yaralandı. 
verdiği bilgiye göre, İs- Adana'nın Hacıbayram Karakolu, Önceki gece saat 21.30 sıralarında tanbul 2. Ağır Ceza Mah- gözaltmda bulunan 4 arkadaşlarını kaçır- gözaltında bulunan 4 arkadaşlarını ka- 
8. sayfamızda kemesinin Anayasa Mah- mak isteyen Aktancılar tarafından basıl çırmak isteyen bir grup Aktancı Hacı- 
(Devamı sa.7, sü.8'de) dı. Çıkan çatışmada biri polis iki kişi öl- (Devamı sa.7, sü.1'de) 


geniş bir alanda yapıldı. 
Ayrıca Polonya sınırına yakın Bruntal ve Doğu Alman sınırına yakın Mlada Boleslaw şehirlerinde Polonyalı ve Doğu Alman askerleriyle ortak tatbikatların yapıldığı a- 


(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


Kuvvet 
Komutanları 
3. Ordu 


tatbikatını izliyor 


ERZİNCAN (AA) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, beraberinde Kuvvet Komutanları olduğu halde, Diyarbakır'daki plan tatbikatını izledikten sonra dün saat 10.00'da Erzincan'a gitti. 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, Erzincan Havaalanından Ankara'ya hareket ederken, beraberindeki kuvvet komutanları, 3. Ordu tarafından düzenienen plan tatbikatını izlemek üzere Erzincan'da kaldılar. 


Komandolar 
Altındağ Savcı Yardımcısını tehr't etti 


HABER MERKEZİ 
Altındağ Savcı Yardımcısı Yüksel Yazıcı komando Engin Yağcı' 
nın duruşmasında tanıklk yapmaması için tehdit edildi. 


Yazıcı'ya mektup gönderen kişiler savcı yardımcısının cinayet 


sanığı komando Engin Yağcı'nın Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 
26 Nisan 1979 günü 
yapılacak duruşmasında tanıklık yapmamasını istediler. 


(Devamı Sa. 7 Sü. 7'de) 


è 
20 Nisan 1979 


Sina Çıladır 


SOHBET 


Lütfü Oflaz arkadaşın köşesinde- ki konukluğumuz bugün sona erdi. 
“Aydınlıkta"yı aynı sayfanın sol köşesine taşıdık. Bir süredir Aydınlık'ı yöneten arkadaşlarla bu konuyu konuşuyorduk. İlkten “Aydınlıkta''yı haftada ikiye çıkartmayı düşündük. Sonra, “üç olsun" dedik. 
Dedik ama, nelerden sonra!... Önce, uzun-uzadıya ulaşım sorununu ince - ledik. Teleks bağlantısı sözkonusu değildi. Geriye kala kala, emektar PTT'mizin olanakları ile özel taşıtlar kalıyordu. Gittik PTT'nin kapısını tıklattık. Öğrendik ki, PTT'miz, beş saatlik karayolunu Ekspres-Özel Ulak" ayağı ile 2-3 günde alabiliyor! Koyduk onu bir kenara.. 
Bu kez telefona sarıldık. Yaklaşık olarak 2-2 5 sayfalık bir yazıyı telefonla merkez büroya geçmek, ömür törpüsü! Telefon bağlantısının bizden yana olan kulağına yazımız noktası virgülüne kadar usta bir arkadaş tarafından tane tane okunacak; merkez bürodaki kulak, teybe bağlanacak. Yazımız böylece bulunduğumuz yerden merkez bürodaki telefona bağlı teybin kasetine geçecek, Daha sonra, içinde zırıltılarpatırtılarla memurelerin "Tamam mı efendim? Kesiyorum!..." uyarılarını da taşıve 1 kaset, yine usta bir arkadaş tarafından "çözülecek"; di-Zilebilir hale getirilecek... Bu olanağı "ne olur ne olmaz" diyerek bir kenara koyamadık; yedeğe aldık... 
Geriye kalan tek olanağa bağlandık. 

İyi ama bu başlıca olanaktaki olası aksaklıklar ne olacak? Onu da düşündük: En az iki yazı yedekleyeceğiz. Özel ulaşımda bir "tekleme"'olursa yedekteki yazılardan birisi "devreye" girecek. 

Buraya kadar anlattıklarımız işin teknik yanı. Tabi bir de içeriğe ilişkin yan var: 

Bazı “titiz” arkadaşlar tanırız; yazılarını, mümkün olsa, doğrudan "mürettiphane"'ye vermek isterler; yazı işleri müdürüne verirken elleri titrer, Eleştiri gelecekse, doğrudan okurdan gelmesini dilerler. Yazılarıni yazı işleri müdürünün bile eleştirmesini istemezler. Bu tür bir eleştiriyi “yazarlık özgürlüğünün kısıtlanması” olarak nitelerler... 


Bu nasıl bir ruh halidir? Bizde mevcut olmadığı için pek iyi bilemiyoruz. Bir ruhbilimci arkadaşa sorduk. "Bireycilik..." diye anlatmaya koyuldu. Kısacası, bencillikten ileri geliyormuş. 

Her neyse, 

Biz, ilke olarak, açık ideolojik mücadeleden yanayızdır. Bu yüzden yazdığımız her yazıyı, okur önüne çıkmadan önce, en az birkaç arkadaşa okutur, bizi eleştirmesini isteriz, Eleştirilerde özellikle öz'e ilişkin haklı yanlar görürsek, yazımızı düzeltiriz. Bizim için önemli olan okurun önüne en doğru fikirlerle çıkmaktır, Sonra okurların eleştirilerini bekleriz. En fazla değer verdiğimiz eleştiriler de okurlardan gelenlerdir. 

Yazılar gazeteye uzaktan gönderilince bu ilkeyi tam ola 


e 


layabilmek olanaksız hale geliyor Bu yüzden tedirgin oluyoruz. 

Dahası var 

Ülkemizde — gazetecilik-yazarlık şu sıralar en tehlikeli mesleklerden birisi haline geldi. “Ezop'un o lanet- li diliyle” yazma becerisine de sahip olsanız. her an bir “kaçak” yapmanız sözkonusu ; daha doğrusu içinde bulunduğumuz günlerde başlarını kaşıyacak zamanları kalmayan basın savcılarının yazılarınızda bir “kaçak” yakalamaları... “Kaçak?" Bazen bir kelime de olur bu. 
bazen yazının bütünüyle tam ters anlamdaki bir cümle de... Sonra gelsin o sorgulamalar, mahkemeler ve demir parmaklıklar... 

Daha biriki yıl kadar önce alanlarda omuzlarından şakır şakır ak güvercinler uçurtarak özgürlük türküleri söyleyen Başbakan Ecevit gitgide kabaran basın davaları hakkında ne düşünüyor acaba?” Ya peki zindana tıkılan gazeteciler-yazarlar hakkında? İki satır yazı yüzünden boyunları yağk ilmeğin altına itelenmek istenenler hakkında?... 

Başbakan Ecevit'in bugün bu konuda ne düşündüğünü çok iyi bilemiyoruz. Ama, şunu iyi biliyoruz: Basın özgürlüğü, fikir (ve örgütlenme) özgürlüğünden ayrı olarak ele alınamaz. Fikrin özgür olmadığı yerde, basın özgür olamaz. Biz, fikir özgürlüğünden yanayız. TCK' nundaki 141-142 ve 163. maddelerin kaldırılmasını istiyoruz. 

Ama dikkat edin, çıplak ya da maskeli siyasi gericilik istemiyor bunu. Sözgelimi düzmece TKP basın özgürlüğüne gerçekte karşıdır. Eğer öyle olmasa, örneğin Moskova Radyosu, mahut "radyo"'lar sık sık içyüzlerini sergileyen yayın organlarının,diyelim ki Aydınlık'ın kapatılmasını istemezler. "Maoculara ölüm!" naraları atmazlar... Diğer ` yandan kokuşmuş anti-komünizm edebiyatını daha hâlâ başlıca propaganda materyali sayanlar 141- 
142 deyince tir tir titremezler. Bunların şu günlerde kıyısından köşesinden "basın özgürlüğü” sözlerini gevelemeleri samimi değildir. Eğer gerçekten samimi olsalar, TCK' nundaki fikre kilit vuran yasaların iptali için elele verirlerdi... Hâlâ da verebilirler... 

Sohpetimiz dağılmasın: 

Gazeteye uzaktan gönderilen yazılar için bir de işin bu "hukuki cephe"si var. Bir başka ifadeyle herhangi bir yazımızdaki “suç unsuru'nu yazının özünü bozmadan “yıkamak” pürüzü... Bu sorunun çözümü için de ayrıca haberleşmek gerekiyor... 

Şöyle bağlayalım: 

Varsın olsun! Eğer okurlarımıza gerçekten bir şeyler verebiliyorsak, her türlü pürüzü. her türlü belayı elbette ki seve seve göğüsleyeceğiz. Bu bizim görevimizdir GM 
Not: Bana yazan bazı okurlar mektuplarını Aydınlık'ın merkez bürosuna gönderiyorlar. Bu yüzden mektuplar elime geç ulaşıyor. Mektupların elime daha çabuk ulaşmasını 


isteyen okurlar şu adresi tercih etmelidirler: PK.34. Kdz. Ereğli. 


SUÇLAMA İLE SAVUNMANIN BİRLİĞİ 


AŞADIĞIMIZ yüzyılın, çağdaş ceza hukuku anlayışı, "'suçlama" ile "savunmayı" bir bütün olarak ele almakta ve suçlama başlar başlamaz savunmanın da başlayacağını kabul etmektedir. Savunmasız suçlamanın düşünülemeyeceği açıktır. Çağdaş ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olan "'suçlama ile savunmanın birliği" esası, savunucu avukat ile suçlanan sanığın ilişkilerinin de özüdür. 
Hukuk devletinde, kişinin özgürlüğü hiç bir halde sınırlanamaz. Bu ancak, "'hakim kararı” ile mümkün olabilir. Kişinin hemen hakim önüne çıkarılması çoğu kez mümkün olamayacağından, yasalar kişi özgürlüğünün, kolluk kuvvetlerince de sınırlanabileceğini düzenlemişlerdir. "Gözaltı" denilen bu sınırlama kaynağı, hemen tüm yasalarca oldukça kısa süreli olarak tespit edilmiştir. Sürelerin tespitinde esas alınan ölcü, kişiyi "hakim önüne çıkarabilecek" kadar uzun olan zaman bölümüdür. Eskiden 24 saat olarak kabul edilen ve uygulanagelen bu süre daha sonra 48 saate ve üç ya da daha çok kişi tarafından toplu halde işlenen suçlarda yedi güne çıkarılmıştır. (Sıkıyönetim döneminde ise bu süre on beş gündür) 

Gerek gözaltı süresince gerekse tutukluluk sırasında sanık-avukat ilişkileri ve bu ilişkilerin boyutları Ceza Yargılamaları Usul Yasasında en açık biçimde düzenlenmiştir. 

Son günlerde bazı avukat arkâdaşların, gözal- 


IĞDIR KARS 


Veli Orbay Özgür 


tında bulunan sanıklarla olan münasebetlerinin yine bazı çevrelerce engellendiği yolunda yakındıkları görülmektedir. 
Hatta bir avukatın tutuklu bulunan müvekkili ile görüşme olanağının fiilen engellendiğini anlatmasına tanık oldum. 


Gözaltında görüsme 


Ceza Yargılamaları Usulü Yasamız 136. maddesiyle bu konuda genel bir hüküm koymuştur. 
Buna göre "'maznun tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafinin yardımına müracaat edilebilir." 
Adı geçen yasanın 144. 
maddesi ise tutuklu bulunan sanığın savunmasını düzenlemiştir. 353 sayılı Askeri Ceza Yargılamaları Usulü Yasasının, Ceza Yargılamaları Usul Yasasının 144. maddesine paralel olarak düzenlenen 
91. maddesini saymazsak, hukukumuzda "gözaltında avukat-sanık"' ilişkilerini düzenleyen bir hüküm yoktur. Ancak bu, gözaltında bulunulduğu sürece, kişinin savunma için avukatı ile görüşemeyeceği anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü, yasalarımızda böyle bir sınırlama bulunmadığı gibi aksine usül yasalarımızda bu görüşmeye olanak veren hükümler vardır. Yukarıda da belirttiğim gibi Ceza Yargılamaları Usul Yasasının 
136. ve 144. maddeleri ile buna paralel ve daha 


HALKIN SESİ 


sonra kabul edilen 353 
sayılı Askeri Ceza Yargılamaları Usulü Yasasının 
91. maddeleri oldukça açıktır. 


Azınlıkta kalan bazı hukukçulara göre adı geçen maddeler gözaltı süresince uygulama alani bulamayacaktır. Bu bence yanlıştır. Aslında, henüz bir "hakim kararının" bile bulunmadığı bu dönemde sanığın her zamankinden daha çok avukata gereksinimi vardır. İkinci olarak, yas- nın uygulama alanı bulabilmesi için mutlaka "gözaltı" döneminde de uygulanabilir o kaydının bulunması gerekli değildir. Yasa anlaşılır biçimde "tahkikatın her hal ve derecesinde" demek suretiyle bu görüşü reddetmektedir. 


“İddianamenin mahkemeye verilinceye kadar sanığın bilmesi uygun görülmeyen hususların kendisine o duyurulması"'nın savcılıkça yasaklanabileceği, gözaltı döneminde avukatsanık görüşmelerinin sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması anlamında düşünülemez. 
Burada ya avukat genel kurallar gereğince yasaklamaya uyar ya da yasada öngörüldüğü biçimde avukat-sanık görüşmesinde Savcı veya yardımcısı da bulunabilir. 
Bu iki yol da bırakılıp, iddianamenin mahkeme- ye verilmesine kadar avukat-sanık görüşmeleri ya- 


Halfeli mahallesinde voltaj 


düşüklüğün 


den buzdolapları 


çamaşır dolabı oldu 


MHP'li Belediye Reisi “Ben o mahalleye hizmet götürmem” diyor 


Savın Enerji Bakanı kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Diğer yerler- de elektrik kısıtlaması kaldırıldı mı bilemiyoruz ama biz sürekli kısıtlama içindeyiz. 


15 milyona dükkan alan, ne kadar vergi öder? 


,, Milliyet gazetesinin 5 
Nisan 1979 günkü sayı- 


masına katkıda bulunur. 
5-Yabancılarla ortak olup 


sonra 


lo milyon ramı gerisin geriye almış olu- 


sinda çıkan bir haberi montaj fabrikası kurar. yorum. Oysa kazandığı- e okumamızda 6-Çeşitli yollardan döviz mın hemen hemen yarıyük yararlar var. İşte toplayıp Ísviçre bankala- sını devlete vergi olarak baş sayfanın ay sütünu- rına yatırır... vb. ödeyeceğimden, ayda nun alt köşesinde yayın- u F 250 bin, yılda üç milyon anan haberin bir bölümü: Ama tüm bu işlerle jirak bir ciro yapmak 

“Kapalıçarşı'da bir uğraşmak istemeyen o- zorundayım. Buraya dek lükkan 15 milyon liraya olursa, gider bir bankaya sanırım sahip hulundu- 


atışa çıktı. Türkiye'nin mn büyük altın pazarı 


parasını asgari yüzde yir. 
mi faizle verir ve ömür 


gum koşullardan ve olanaklardan en verimli şe 


lan İstanbul Kapalıçar- 
1'da dükkan fiyatları olaranüstü oranlarda yüksek lmakta, özellikle kuyumuların yoğun oldukları aa yollardaki dükkanlar 
0 milyon liraya kadar 
atılmaktadır." 

Bu haberi okuduktan onra insanın soyle hayarası geliyor: "Ey sayın urttaş! Cebinde 15 mil- on kayme varsa , ne yapa ım diye hiç düşünme. 
itla bin dolmuşa, git bul atıcısını, say parayı, al ükkanı..." Ya da bul aroyu, al parayı. Benze- 
| bir şey. Şaka bir yana, 
u haberin üzerinde uzun zun durmalı, üstüne üsine gitmeliviz. 

Bir insanda 10 milyon 
5 milyon banknot olsa 
e olur? Ne olacağını az ok bulmaya çalışalım! 
alka açık © bir anonim rket kurup ana parasın on katı, belki yirmi ıtı satıp sonra iflas eder Bebek'te üç dört daire ıp aylığı 50 bin liradan raya verir. 3-Devletin »runmasız malını parselyip, disini tırnağına taırak işçiye ucuz ucuz tar 4-Ya da yine devle- a toprağını yağmalayıp zlik dinlenme villaları parak ülkenin kalkın- 


boyu parmağını kıpırdatmadan krallar gibi yaşayabilir. 10 ya in 15 milyon lira bugünkü para de-Zerine göre yine de bü yük ve önemli bir sermayedir. Yasalarımıza göre, cebinde parası olan kişi onu oturup yemek ya da puai işe yatırmakta özgürdür elbet: Buna bir diyeceğimiz yok. 


Ne ki, birbirleriyle zinarieme ilişkili olan bazı - durumların üstünde durulması gerektiğine inanabiliriz Jazetedeki habere göre 22 metrekarelik bir kuyumcu dük kanı trink para 15 kusur milyona alcı bekliyor 
(Öteki dükkanlar da 10 
milyon dolaylarına kadar müşteri buluyormuş!) 
Benim bu kadar param var ve elbette kazanç- li bır işe yatırım yapmak istiyorum. Bankada durdukça alım gücünü yitireceğine, çalıştırıp artırmanın ve aile bireylerinin geçim düzeyini yükseltmenin en doğal ve yasal yolu budur. Ticarette kural, yatırılan ana parayı yaklaşık 10 yıl içinde geriye kazanmaktır. Yalın bir hesapla ayda 125 bin, yılda 1,5 milyon lira kazandığım takdirde on yıl 


kilde yararlanmak isteyişime hiç kimse itiraz edemez. Her şey yolunda giderse, ana parayı 10 yılda değil geri almak, sekiz, on, yirmi katına bile çı karabilirim 


Gelgelelim kazın ayağı 
iwç de böyle değil. 10 
milyon, 15 milyon, 20 
milyonluk anaparayla iş döndürenlere sorarsanız anlatılanlar karşısında yü reğiniz parçalanır. Hani y se çoluk, çocuk aç yalı yorlardır, geceleri. Bu gi dişle ya: iflas, ya da inti har edeceklerdir. Hevesli sini bulsa, üç, beş deme den hemen işini devredip kurtulacaktır bu bataktan. Artık ticaretin tadı kaçmıştır. . vb.vb. Beri yardan yaşamlarını yaindan izlersek "bu ne 

rhiz bu ne iber turşusu..." demek ten kendimizi alamayız 


Vergi daireleri asgari ücretten daha az kazanç gösteren serbest iş sahiplerinin o beyannamelerini geri iğ düzeltmelerini istemiş. Önyargıyla elbet: te herkese vergi kaçakçısı gözüyle bakamayız. Bu günün ekonomik koşulları kimi iş ve işletme sahip 


lerine büyük sıkıntılar getirmektedir. Ama izin verin de sermaye düşmanı, özel girişim düşmanı, 
bilmem ne sayılmadan 10 
milyona, 15 milyona küçücük bir dükkan alıp tazgah açanı hesap uzmanlarımız daha yakından izlesinler. O milyonlar birdenbire miras yoluyla, yada önceden mevcut vaşka bir mülkün satılması yoluyla değil de "emek"' yoluyla elde edilmişse, bu yoldan yürünürken, verilen beyannameleri, ödenen verpuri de gözden geçirsiner 


Tahir Özçelik 


Yanlış anlaşılmasın, elektriğimiz kesilmiyor ama voltaj düşüklüğünden, biz Halfeli Caddesi halkı akşamları gaz lambası kullanıyoruz. Zaten birkaç yıl öncesine kadar mahallenin yarısında elektrik yoktu. Fakat mahalle halkının direk temin etmesinden sonra ikili kabloyla elektrik verildi. Bu da yeterli olmadığından yukarıda da belirttiğim gibi voltaj düşük olduğu için lambalar idare lambası gibi yanıyor. Biz de akşamları gaz lambası yakıyoruz. 
Buzdolapları çalışmadığından çamaşır dolabı olarak kullanılıyor. Televizyonlar saat dokuzda çalışıyor. Mahalle halkının yıllardan beri yaptığı başvurular cevapsız kaldı. 
Belediye Reisi MHP'lidir. 
Mahallemizden oy alamıyor. Ve kendisine e- 


lektrik konusunda başvuran mahalle halkına'sizin mahalleden bana oy çıkmıyor. Ben o mahalleye hizmet götürmem” diyor. 
Bizim de Sayın Deniz Baykal'a bir sorumuz olacak. Acaba bizim mahalledeki elektrik sıkıntısı ne zaman kalkacak? 


Cemil Durak 


DİVRİĞİ SİVAS 


saklanamaz. Ayrıca, yasa metni genişletilerek avukat-sanık görüşmesi şu ya da bu biçimde sınırlanamaz ve özüne dokunulamaz. 


“Sanığın bilmemesi gereken" durumların gerçeğin açığa çıkarılması ya da açığa çıkarılmasının zorlaştırabileceği gerekçesiyle savunma hakkının engellenmesine neden olması da uygun görülemez. Gerçeğin açığa çıkarılmasının ya da soruşturmanın zorlaşması, iddia ve savunma eşitliği prensibini ortadan kaldıramaz. 


Sıkıyönetim durumunda 


1963 tarih ve 353 sayılı Askeri Ceza Yargılamaları Usulü Yasasında Ceza Yargılamaları Usul Yasasının 136. maddesi anlamında bir hüküm bulunmaması, sıkıyönetim balinde gözaltı döneminde avukat-sanık görüşmerinin — sınırlanabileceği anlamına gelmez. Aksi düşünce öncelikle çağdaş ceza hukukunun temel ilkelerine ters düşmek demektir. Kaldı ki 1963 yılında kabul edilen bir yasanın kendisinden hemen hemen yarım yüzyıl önce düzenlenen yasanın gerisinde kalması da düşünülemez. Son olarak, Askeri Usul Yasası özel bir yasadır. Yani genel olan Ceza Yargılamaları Usul Yasasının özel yasa degerindedir hukuki anlam- 


İSTANBUL 


da. Biliniyor ki, ceza hukukunun temel kurallarından biri de, özel yasada açık hüküm bulunmayan hallerde genel yasa hükümlerinin uygulama- alanı bulacağıdır. Bu nedenle, sıkıyönetim halinde de, gözaltı döneminde (o avukat-müvekkil görüşmesine engel olunamaz. 


sonuç 


Cezaevlerinde önlem alma ya da benzeri gerekçelerle, demokratik hukuk devletinde yasalarca güvence altına alınmış savunma hakkının ve özgürlüğünün sınırlan- 


dırılması sözkonusu edilemez. oAvukat-sanık görüşmeleri belli koşul 


veya süre ile sınırlandırılamaz. Avukat, müvekkili ile rahatça ve özgürce konuşabilmeli, görüşebilmeli ve gereğinde yüzlerce sayfa tutan dava dosyalarının tartışmasını yapabilmelidir. Tüm bunlar, gerçeğin açığa çıkmasını veya soruşturmanın zorlaştırılacağı gerekçeleri ile sınırlanamaz. 
Aksine yasalarca güvence altına alınan savunma özgürlüğüne saygı duymak, gerçeğin daha etkin biçimde ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Bu yüzden, 19 Nisanda Adalet Bakanlığının ceza ve tutukevlerinde disiplini sağlama gerekçesiyle savunma hakkını dolaylı yolla da olsa kısıtlamasını, getirilmek istenilen öteki anti-demokratik yasal önlemleri protesto etmek  ereğiyle 19 Nisan günü duruşmalara girmeyen İstanbul Barosu avukatlarını içten destekliyorum. 


Bize az tüp verildiğinden her gün müşterilerle kavga ediyoruz 


Ben Aksaray Bizim Gaz bayiinde çalışıyorum. Çevremize günde 70 adet tüp dağıtmak zorundayız. Fakat 50 adet geliyor. Tüp alamayan 20 kişiyle bu yüzden her gün kavga ediyo- 


ruz. 


Tüp yokluğundan lokanta, kahvehane gibi yerlerin ihtiyacını karşılamaya öncelik ve- 


riyoruz. 


Tüpler bize tam olarak verilmelidir. 
Salih Kara 


Ne tasarruf, ne tasarruf 


Gün yoktur ki hükümet çevrelerinde şu konuda önlem alıyoruz, yakıttan petrolden tasarruf yapacağız" diye açıklama yapılmasın. 


Bu önlem alma, alır gözükme işine Divriği Demir Çelik Madenleri de uydu. Bir tebliğ çıkartılarak birtakım şey- 


Birtan Yazıcı'nın anısına 


Partimiz üyesi ve Aydınlık Gazetesi muhabiri Birtan Yazıcı'yı 3 Ni- 


san günü kaybettik. 


Birtan arkadaşımız gece öğrenim görüyor, gündüz ise bir dağıtım bayiinde çalışıyordu. Fedakar ve Çalışkanlığı ile tanınırdı. Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne üye olmak için bize defalarca başvurdu. Örgütlü mücadele vermeyi, çalışmak ve daha da çalışmayı kendisine iş edinmişti. Sürekli az çalıştığından, yeteri kadar ürün vermediğinden yakınır- 


dı. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi binası- 


tum bizi 


Beraber binayı onarmıştık. Bu tuşevklendirmişti. 


Çünkü 


böyle insanlar olduğu müddetçe yenemeyeceğimiz hiç bir güçlük yok- 


ders 


nı açtığımızda onarılması gereken 


yerler vardı. Birtan, Sakarya'dan Kocaeli'ne harç yaptırarak getirdi. 


tu. Bu örnek tutumu saflarımızda .lınması gereken bir çalışma olarak göstermiştik. 


Yarında çalıştığı işyeri sahibi, aynı zamanda muhtar olan bir başka işyeri sahibi ile sürekli sürtüşme halinde idi. Her iki işyeri sahibinin çatışması sırasında arkadaşımızı kazaen Kaybettik. 


ANISI MÜCADELEMİZE ÖN-DER OLSUN!... 


Haydar Bozada 


TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi 


lerin kısıtlandığı duyuruldu. Neyin, kime kısıtlandığı pek anlaşılmadı ya, servislere tebliğler geldi. Vasıta konusunda da önlemler getiriliyordu. 
Ama Sayın Enerji Bakanının ve Sanayi Bakanınn kulakları çınlasın. 
Demir Çelik Genel Müdürüne verilen muhteşem ziyafette fotoğraf çekilmesi için fotoğrafçı Divriği'den Cürek'e,yanı 17 
kilometrelik yoldan getirildi. Hem de saat 22.30' 
da. Bunun adı nedir, nasıl izah edilir, ben ve buradaki 1500 kişi bilmiyor. Cevabı işçiden, köylüden özveri bekleyenler versin. 


30 kişilik otobüse 60 
kişiyi bindirmeye mecbur bırakanlar, işçiler ek araba isteyince tasarruftan ve milli ekonomiden bahsedenler nerelerdesiniz? 


İşçileri en küçük harekette kıskaca alan, di- 


sipline verenler, müessesenin dirlik düzenin- den sorumlu olanlar, 


heden saat 24.00'ten sonra Site içerisinde ayakta duramayan o sarhoşların dolanmasına, halkı rahatsız etmesine müsaade ettiniz? 


Alkolün bulandırdığı gözlerinizi flaşlara dikerken o flaşın kaça patladığını biliyor musunuz? 
Aynı mesafeye işçiyi 35, memuru ise 5 liraya götürenler, Site içinde sinemaya araba ile gidenler, ekonominin savurganları sizlersiniz. Bunu söylerken küçük memurları kastetmiyorum. Onlar da işçiden farklı değiller. 


Bu konu uzar da gider. 


Dövizimizin petrole aktığından yakınan tüm hükümet yetkililerine sesleniyoruz. KİT'lerdeki rezaleti önlerseniz biraz olsun nefes alırsınız. Fotoğraf çekmekle kadeh tokuşturmakla milletin dö vizini yakmayın. 


Bir Maden İşçisi 


Aydınlık 


ayda rezil ettiler... 


luna indirdiler. 
Sizi gidi burjuvazi... 
Gülersiniz değil mi? 


bekletirler. 


kerler. 


Bu oyunu böylece sürdürür gi 

Erbakan Hocanın deyimiyle, türürler..." 

Köylerde, şimdi AP'liler: 


şehirlerde 


dış saygınlığı hani?" 


“Kredi bulabildi mi?" 
"Ekonomiyi diriltebildi mi?" 


mi?" 


zayla. 
Karşı taraf başlıyor atışa. 


"Acelemiz var çünkü 
"Son bulsun sömürüüü...' 
“Üh-ürüh-üüü..." 


roz döğüşü: 


konuşmasından...) 


lefet liderinin ağzıyla konuşuyor. 


Ne diyordu iki yıl evvel Bülent 


çim konuşmalarından...) 
Düzen aynı düzen... 
Değişen, 

umutlar! 


nu.. 


da bugünün umudu!... 


rasisinin mimarları! 
Hadi yine eyisiniz, eyisiniz... 


sömürüye devam! 


CHP'lilere 


"Aracıyı, tefeciyi ortadan kald: "25 Kuruşa Silifke domatesi yedi "25 liraya Sümerbar'" ayakkabısı çiydirebildi 


Mutlu azınlıktan dem vuruyor. 


ısıtılıp-sıtılıp piyasaya 


Horoz döğüşü 


15 yılda şişirdiler, 15 ayda söndürdüler... 
Başka bir deyişle 15 yılda vezir ettiler, 15 


Eh onu Türk solunun bir temsilcisi gibi göstermekle de en büyük darbeyi yine Türk so- 


Burjuva demokrasisi derler adına. 
Birmi piyasaya sürerler, öbürünü yedekte 


Piyasaya sürdükleri tükendi mi; bu sefer yedektekini ileri sürerler, öbürünü kızağa çe- 


O da tükendi mi, kızağa çektiklerini allayıppullayıp yeniden piyasaya sürerler. 


'horoz döğüş- 


takılıyor 


"Nerede kaldı Dünya Başbakanı liderinizin 


"Kıbrıs düğümünü ç özebildi mi?” 


ldi mi?" 
di mi?" 


“Anarşiyi bıçak gibi kesebildi mi?" 

“Anaların gözyaşlarını dindirebildi mi?" 

“İç barışı gerçekleştirebildi mi?" 

İşbaşındaki iktidarın işlerinin kötü gitmesini fırsat bilen AP'liler makinalı tüfek gibi... 

CHP'liler ise dut yemiş bülbül gibi... 

Ağızlarını açıp; "Sizin zamanınızda durum bundan daha mı iyiydi sanki?" demesinler ka- 


“Bizim zamanımızı kötülemek için mi yok sa düzeltmek için mi geldiniz iktidara?" 
Ardından taklit yaparcasına bir alaylama: 


Üstüne-üstlük bir de tepede başlıyor mu ho- 
"Bir avuç mutlu kişi, milletin sırtından avantadan milyonlar vuruyor..." (S.Demirel- İl Nisan 1979- TBMM'deki basın toplantısındaki 


Süleyman Bey; iki yıl öncesinin Ana Muha- 


Bey: 


"Bir avuç mutlu kişi, milletin sırtından avantadan milyonlar vuruyor..." (B.Ecevit-1977 se- 


sürülen 


Biri dünün umuduydu, 15 ayda söndü balo-Öbürünün sönen balonu giderek şişiyor, o Umut fakirin ekmeği ye Memet ye... 


Ey yeni umudumuz! Ve ey burjuva demok- 


Umut edebiyatına selam, horoz döğüşüne ve 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) 
Yazının bulunuşundan önceki dönem ve bu dönemdeki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim. 
2) Hazır - Bir halk sazı. 3) Osmanlı o İmparatorluğu'- nun gerileme döneminde, saray ve çevresinin, lale tutkusu ve eğlence ile ge geçirdiği dönem. 4) Bir besin - Toprağı kazımak 


DÜNKİ 


ü 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
7 8 


B a pa GAM 

a 
/ / g 

jaan M 


ve düzlemekte kullanılan bir motorlu araç. 5) Hava ve uzay olaylarını gözlemek için kurulmuş yer, rasat- 


hane - 


Bir nota. 6) Yüz metre karelik alan ölçüsü bi- 


rimi - Bir peygamber - Bir gelecek zaman eki. 7) Çiğneme dişlerimiz - Acı belirten acındırıcı ses. 8) Bilim - Tersi sezdirme (Eski Dil) - Deniz suyunun yükselmesi 


olayı. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) 


Son zamanlarda Ho- 


meyni Komiteleri ile çelişkiye düşen, İranlı dini li- 


der. 2) Yaptığı 


şi için yapan. 3) Tersi bir çoğul eki - 


Örgütü'nün simgesi. 4)Bilimi ve 


maddi çıkar için değil de zevk 


Uluslararası Af maddi gerçeği 


reddeden gerici bir felsefe. 5) Tersi binek ve koşum hayvanına emir, 6) Tersi hayal, 7) Yorgan kılıfı. 8) Hamur işi hafif bir tatlı. 9) Tersi iyiden iyiye. 10) Tersi akıl - Toplam (Eski Dil). 11) Bir sorunun ele alınabilen bütün yönlerini inceleme. 12) Bir tenis 


Lütfü Oflaz arkadaşın köşesinde- ki konukluğumuz bugün sona erdi “Aydınlıkta"yı aynı sayfanın sol köşesine taşıdık. Bir süredir Aydınlık'ı yöneten arkadaşlarla bu konuyu konuşuyorduk. İlkten "Aydınlıkta"'yı haftada ikiye çıkartmayı düşündük. Sonra, “üç olsun" dedik Dedik ama, nelerden sonra!... Önce, uzun-uzadıya ulaşım sorununu inceledik. Teleks bağlantısı sözkonusu değildi. Geriye kala kala, emektar PTT'mizin olanakları ile özel taşıtlar kalıyordu. Gittik PTT'nin kapısını tıklattık. Öğrendik ki, PTT'miz, böş saatlik karayolunu “Ekspres-Özel Ulak" ayağı ile 2-3 günde alabiliyor! Koyduk onu bir kenara... 
Bu kez telefona sarıldık. Yaklaşık olarak 2-2 5 sayfalık bir yazıyı telefonla merkez büroya geçmek, ömür törpüsü! Telefon bağlantısının bizden yana olan kulağına yazımız noktası virgülüne kadar usta bir arkadaş tarafından tane tane okunacak; merkez bürodaki kulak, teybe bağlanacak. Yazımız böylece bulunduğumuz yerden merkez bürodaki telefona bağlı teybin kasetine geçecek. Daha sonra, içinde zırıltılarpatırtılarla memurelerin “Tamam mı efendim? Kesiyorum!..." uyarılarını da taşıvz 1 kaset, yine usta bir arkadaş tarafından "çözülecek"; dizilebilir hale getirilecek... Bu olanağı “ne olur ne olmaz" diyerek bir kenara koyamadık; yedeğe aldık... 
Geriye kalan tek olanağa bağlandık. 

İyi ama bu başlıca olanaktaki olası aksaklıklar ne olacak? Onu da düşündük: En az iki yazı yedekleyeceğiz. Özel ulaşımda bir "tekleme"'olursa yedekteki yazılardan birisi "devreye" girecek. 

Buraya kadar anlattıklarımız işin teknik yanı. Tabi bir de içeriğe ilişkin yan var: 

Bazı “titiz” arkadaşlar tanırız; yazılarını, mümkün olsa, doğrudan "mürettiphane"ye vermek isterler; yazı işleri müdürüne verirken elleri titrer. Eleştiri gelecekse, doğrudan okurdan gelmesini dilerler. Yazılarıni yazı işleri müdürünün bile eleştirmesini istemezler, Bu tür bir eleştiriyi “yazarlık özgürlüğünün kısıtlanması” olarak nitelerler... 


Bu nasıl bir ruh halidir? Bizde mevcut olmadığı için pek iyi bilemiyoruz. Bir ruhbilimci arkadaşa sorduk. "Bireycilik..." diye anlatmaya koyuldu. Kısacası, bencillikten ileri geliyormuş. 

Her neyse. 

Biz, ilke olarak, açık ideolojik mücadeleden yanayızdır. Bu yüzden yazdığımız her yazıyı, okur önüne çıkmadan önce, en az birkaç arkadaşa okutur, bizi eleştirmesini isteriz. Eleştirilerde özellikle öz'e ilişkin haklı yanlar görürsek, yazımızı düzeltiriz. Bizim için önemli olan okurun önüne en doğru fikirlerle çıkmaktır. Sonra okurların eleştirilerini bekleriz. En fazla değer verdiğimiz eleştiriler de okurlardan gelenlerdir. 


Yazılar gazeteye uzaktan gönderilince bu ilkeyi tam olarak uygu- 


Sina Çıladır 


SOHBET 


poy 


layabilmek olanaksız hale geliyor Bu yüzden tedirgin oluyoruz. 

Dahası var 

Ülkemizde gazetecilik-yazarhk şu siralar en tehlikeli mesleklerden birisi haline geldi. “Ezop'un o lanet- li diliyle” yazma becerisine de sahip olsanız. her an bir “kaçak” yapmanız sözkonusu; daha doğrusu içinde bulunduğumuz günlerde başlarını kaşıyacak zamanları kalmayan basın savcılarının yazılarınızda bir “kaçak” yakalamaları... "Kaçak?” Bazen bir kelime de olur bu, bazen yazının bütünüyle tam ters anlamdaki bir cümle de... Sonra 


yıl kadar önce alanlarda omuzlarından şakır şakır ak güvercinler uçurtarak özgürlük türküleri söyleyen Başbakan Ecevit gitgide kabaran basın davaları hakkında ne düşünüyor acaba? Ya peki zindana tıkılan ogazeteciler-yazarlar hakkında? İki satır yazı yüzünden boyunları yaği: ilmeğin altına itelenmek istenenler  hakkında?... 

Başbakan Ecevit'in bugün bu konuda ne düşündüğünü çok iyi bilemiyoruz. Ama, şunu iyi biliyoruz: Basın özgürlüğü, fikir (ve örgütlenme) özgürlüğünden ayrı olarak ele alınamaz. Fikrin özgür olmadığı yerde, basın özgür olamaz. Biz, fikir özgürlüğünden yanayız. TCK' nundaki 141-142 ve 163. maddelerin kaldırılmasını istiyoruz. 

Ama dikkat edin, çıplak ya da maskeli siyasi gericilik istemiyor bunu, Sözgelimi düzmece TKP basın özgürlüğüne gerçekte karşıdır. Eğer öyle olmasa, ömeğin Moskova Radyosu, mahut "radyolar sık sık içyüzlerini sergileyen yayın organlarının,diyelim ki Aydınlık'ın kapatılmasını istemezler. "Maoculara ölüm!" naraları atmazlar... Diğer ` yandan kokuşmuş anti-komünizm edebiyatını daha hâlâ başlıca propaganda materyali sayanlar 141- 
142 deyince tir tir titremezler. Bunların şu günlerde kıyısından-köşesinden ''basın özgürlüğü" sözlerini geyelemeleri samimi değildir. Eğer gerçekten samimi olsalar, TCK' nundaki fikre kilit vuran yasaların iptali için elele verirlerdi... Hâlâ da verebilirler... 

Sohpetimiz dağılmasın: 

Gazeteye uzaktan gönderilen yazılar için bir de işin bu "hukuki cephe"si var. Bir başka ifadeyle herhangi bir yazımızdaki "suç unsuru”nu yazının özünü bozmadan “yıkamak” pürüzü... Bu Sorunun çözümü için de ayrıca haberleşmek gerekiyor... 

Şöyle bağlayalım: 

Varsın olsun! Eğer okurlarımıza gerçekten bir şeyler vere yorsak, her türlü pürüzü, her türlü belayı elbette ki seve seve göğüsleyeceğiz. Bu bizim görevimiz- 


dir. Ba 

Not: Bana yazan bazı okurlar mektuplarını Aydınlık'ın merkez bürosuna gönderiyorlar. Bu yüzden mektuplar elime geç ulaşıyor. Mektupların elime daha çabuk ulaşmasını isteyen okurlar şu adresi tercih etmelidirler: PK.34, Kdz. Ereğli. 


SUÇLAMA İLE SAVUNMANIN BİRLİĞİ 


AŞADIĞIMIZ yüzyılın, çağdaş ceza hukuku anlayışı, "suçlama" ile "savunmayı" bir bütün olarak ele almakta ve suçlama başlar başlamaz savunmanın da başlayacağını kabul etmektedir. Savunmasız suçlamanın düşünülemeyeceği açıktır. Çağdaş ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olan "suçlama ile savunmanın birliği" esası, savunucu avukat ile suçlanan sanığın ilişkilerinin de özüdür. 
Hukuk devletinde, kişinin özgürlüğü hiç bir halde sınırlanamaz. Bu ancak, "hakim kararı" ile mümkün olabilir. Kişinin hemen hakim önüne çıkarılması çoğu kez mümkün olamayacağından, yasalar kişi özgürlüğünün, kolluk kuvvetlerince de sınırlanabileceğini düzenlemişlerdir. "Gözaltı"' denilen bu sınırlama kaynağı, hemen tüm yasalarca oldukça kısa süreli olarak tespit edilmiştir. Sürelerin tespitinde esas alınan ölcü, kişiyi "hakim önüne çıkarabilecek" kadar uzun olan zaman bölümüdür. Eskiden 24 saat olarak kabul edilen ve uygulanagelen bu süre daha sonra 48 saate ve üç ya da daha çok kişi tarafından toplu halde işlenen Suçlarda yedi güne çıkarılmıştır. (Sıkıyönetim döneminde ise bu süre on beş gündür) 

Gerek gözaltı süresince gerekse tutukluluk sirasında sanık-avukat ilişkileri ve bu ilişkilerin boyutları Ceza Yargılamaları Usul Yasasında en açık biçimde düzenlenmiştir. 

Son günlerde bazı avukat arkadaşların, gözal- 


Veli Orbay Özgür 


tında bulunan sanıklarla olan münasebetlerinin yine bazı çevrelerce engellendiği yolunda yakındıkları o görülmektedir. 
Hatta bir avukatın tutuklu bulunan müvekkili ile görüşme olanağının fiilen engellendiğini anlatmasına tanık oldum. 


Gözaltında görüsme 


Ceza Yargılamaları Usulü Yasamız 136. maddesiyle bu konuda genel bir hüküm koymuştur. 
Buna göre "'maznun tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafinin yardımına müracaat edilebilir." 
Adı geçen yasanın 144. 
maddesi ise tutuklu bulunan sanığın savunmasını düzenlemiştir. 353 sayılı Askeri Ceza Yargılamaları Usulü Yasasının, Ceza Yargılamaları Usul Yasasının 144. maddesine paralel olarak düzenlenen 
91. maddesini saymazsak, hukukumuzda "'gözaltında avukat-sanık"' ilişkilerini düzenleyen bir hüküm yoktur. Ancak bu, gözaltında bulunulduğu sürece, kişinin savunma için avukatı İle görüşemeyeceği anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü, yasalarımızda böyle bir sınırlama bulunmadığı gibi aksine usül yasalarımızda bu görüşmeye olanak veren hükümler vardır. Yukarıda da belirttiğim gibi Ceza Yargılamaları Usul Yasasının 
136. ve 144. maddeleri ile buna paralel ve daha 


HALKIN SESİ 


IĞDIR KARS 


sonra kabul edilen 353 
sayılı Askeri Ceza Yargılamaları Usulü Yasasının 
91. maddeleri oldukça açıktır. 


Azınlıkta kalan bazı hukukçulara göre adı geçen maddeler gözaltı süresince uygulama alanı bulamayacaktır. Bu bence yanlıştır. Aslında, henüz bir "hakim kararınır" bile bulunmadığı bu dönemde sanığın her zamankinden daha çok avukata gereksinimi vardır. İkinci olarak, yasanın uygulama alanı bulabilmesi için mutlaka "gözaltı" döneminde de uygulanabilir kaydının bulunması gerekli değildir. Yasa anlaşılır biçimde "tahkikatın her hal ve derecesinde" demek suretiyle bu görüşü reddetmektedir. 


“İddianamenin mahkemeye verilinceye kadar sanığın bilmesi uygun görülmeyen hususların kendisine (o duyurulması"'nın savcılıkça yasaklanabileceği, gözaltı döneminde avukatsanık görüşmelerinin sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması anlamında düşünülemez. 
Burada ya avukat genel kurallar gereğince yasaklamaya uyar ya da yasada öngörüldüğü biçimde avukat-sanık görüşmesinde Savcı veya yardımcısı da bulunabilir. 
Bu iki yol da bırakılıp, iddianamenin mahkeme- ye verilmesine kadar avukat-sanık görüşmeleri ya- 


Halfeli mahallesinde voltaj 


düşüklüğün 


den buzdolapları 


çamaşır dolabı oldu 


MHP'li Belediye Reisi “Ben o mahalleye hizmet götürmem” diyor 


Sayın Enerji Bakanı kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Diğer yerler- de elektrik kısıtlaması kaldırıldı mı bilemiyoruz ama biz sürekli kısıtlama içindeyiz. 


15 milyona dükkan alan, ne kadar vergi öder? 


, Milliyet gazetesinin 5 
Nisan 1979 günkü sayısinda çıkan bir haberi Ape okumamızda 

iyük yararlar var. İşte baş sayfanın sağ sütünu- nun alt Köşesinde yayınlanan haberin bir bölümü: 

"Kapalıçarşı'da bir dükkan 15 milyon liraya satışa çıktı. Türkiye'nin A büyük altın pazarı olan İstanbul Kapalıçarşı'da dükkan fiyatları olaganüstü oranlarda yüksek olmakta, özellikle kuyum: cuların yoğun oldukları ana yollardaki dükkanlar 
10 milyon liraya kadar 
satılmaktadır." 

Bu haberi okuduktan sonra insanın e haykırası geliyor: "Ey sayın yurttaş! Cebinde 15 milyon kayme varsa , ne yapa yım diye hiç düşünme. 
Atla bin dolmuşa, git bul satıcısını, yl al dükkanı..." Ya da bul karoyu, al parayı. Benzeri bir şey. Şaka bir yana, bu haberin üzerinde uzun uzun durmalı, üstüne üstine gitmeliviz. 

Bir insanda 10 milyon 
15 milyon banknot olsa 
ne olur? Ne olacağını az ok bulmaya çalışalım! 
fialka açık © bir anonim şirket kurup ana parasi- nın on katı, belki yirmi katı satıp sonra iflas eder 2-Bebek'te üç dört daire alıp aylığı 50 bin liradan kiraya verir. 3-Devletin korunmasız malını parselleyip, disini tırnağına takarak işçiye ucuz ucuz satar 4-Ya da yine devletin toprağını yağmalayıp yazlık dinlenme villaları yaparak ülkenin kalkın- 


masına katkıda bulunur. 
5-Yabancılarla ortak olup montaj fabrikası kurar. 
6-Çeşitli yollardan döviz toplayıp İsviçre bankalarına yatırır. . . vb. 


Ama tüm bu işlerle uğraşmak istemeyen olursa, gider bir bankaya 


parasını asgari yüzde yir- 


mi faizle verir ve ömür boyu parmağını kıpırdatmadan krallar gibi yaşayabilir. 10 ya fa 15 milyon lira bugünkü para de gerine göre yine de büyük ve önemli bir sermayedir. Yasalarımıza göre, cebinde parası olan kişi onu oturup yemek ya da dilediği işe yatırmakta özgürdür elbet: Buna bir diyeceğimiz yok. 


Ne ki , birbirleriyle zincrıeme ilişkili olan bazı durumların üstünde durulması gerektiğine inanabiliriz. Gazetedeki habere göre 22 metrekarelik bir kuyumcu dük kanı trink para 15 kusur milyona alıcı bekliyor 
(Öteki dükkanlar da 10 
milyon dolaylarına kadar müşteri buluyormuş!) 
Benim bu kadar param var ve elbette kazançlı bır işe yatırım yapmak istiyorum. Bankada durdukça alım gücünü yitireceğine, çalıştırıp artırmanın ve aile bireylerinin geçim düzeyini yükseltmenin en doğal ve yasal yolu budur. Ticarette kural, yatırılan ana parayı yaklaşık 10 yıl içinde geriye kazanmaktır. Yalın bir hesapla ayda 125 bin, yılda 1,5 milyon lira kazandığım takdirde on yıl 


sonra 1» milyon lırami gerisin geriye almış oluyorum. Oysa kazandığımın hemen hemen yarısını devlete vergi olarak ödeyeceğimden, ayda 
250 bin, yılda üç milyon 
liralık bir ciro yapmak zorundayım. Buraya dek sanırım sahip hulundugum koşullardan ve olanaklardan en verimli şekilde yararlanmak isteyi şime hiç kimse itiraz edemez. Her şey yolunda gi derse, ana parayı 10 yılda değil geri almak, sekiz, on, yirmi katına bile çı karabilirim. 


Gelgelelim kazın ayağı 
iwç de böyle değil, 10 
milyon, 15 milyon, 20 
milyonluk anaparayla iş döndürenlere sorarsanız anlatılanlar karşısında yü reğiniz parçalanır. Haniv se çoluk, çocuk aç yalı yorlardır, geceleri. Bu gi dişle ya iflas, ya da inti har edeceklerdir. Hevesli sini bulsa, üç, beş deme den hemen işini devredip kurtulacaktır bu bataktan. Artık ticaretin tadı kaçmıştır... vb.vb. Beri yandan yaşamlarını yakından izlersek "bu ne 

rhiz bune 

iber turşusu..." demek ten kendimizi alamayız 


Vergi daireleri asgari ücretten daha az kazanç gösteren serbest iş sahiplerinin o beyannamelerini geri verip düzeltmelerini istemiş. Önyargıyla elbet te herkese vergi kaçakçısı gözüyle bakamayız. Bu günün ekonomik koşulları kimi iş ve işletme sahip 


lerine büyuk sıkıntılar getirmektedir. Ama izin verin de sermaye düşmanı, özel girişim düşmanı, 
bilmem ne sayılmadan 10 
milyona, 15 milyona küçücük bir dükkan alıp tazgah açanı hesap uzmanlarımız daha yakından izlesinler. O milyonlar birdenbire miras yoluyla, ya da önceden mevcut uaşka bir mülkün satılması yoluyla değil de “emek"' yoluyla elde edilmişse, bu yoldan yürünürken, verilen beyannameleri, ödenen ver-PAN de gözden geçirsiner 


Tahir Özçelik 


Yanlış anlaşılmasın, elektriğimiz kesilmiyor ama voltaj düşüklüğünden, biz Halfeli Caddesi halkı akşamları gaz lambası kullanıyoruz. Zaten birkaç yıl öncesine kadar mahallenin yarısında elektrik yoktu. Fakat mahalle halkının direk temin etmesinden sonra ikili kabloyla elektrik verildi. Bu da yeterli olmadığından yukarıda da belirttiğim gibi voltaj düşük olduğu için lambalar idare lambası gibi yanıyor. Biz de akşamları gaz lambası yakıyoruz. 
Buzdolapları çalışmadığından çamaşır dolabı olarak kullanılıyor. Televizyonlar saat dokuzda çalışıyor. Mahalle halkının yıllardan beri yaptığı başvurular cevapsız kaldı. 
Belediye Reisi MHP lidir. 
Mahallemizden oy alamıyor. Ve kendisine e- 


lektrik konusunda başvuran mahalle halkına'sizin mahalleden bana oy çıkmıyor. Ben o mahalleye hizmet götürmem" diyor. 
Bizim de Sayın Deniz Baykal'a bir sorumuz olacak, Acaba bizim mahalledeki elektrik sıkıntısı ne zaman kalkacak? 


Cemil Durak 


DİVRİĞİ SİVAS 


saklanamaz. Ayrıca, yasa metni genişletilerek avukat-sanık görüşmesi şu ya da bu biçimde sınırlanamaz ve özüne dokunulamaz. 


"Sanığın bilmemesi gereken" durumların gerçeğin açığa çıkarılması ya da açığa çıkarılmasının zorlaştırabileceği gerekçesiyle.savunma hakkının engellenmesine neden olması da uygun görülemez. Gerçeğin açığa çıkarılmasının ya da soruşturmanın zorlaşması, iddia ve savunma eşitliği prensibini ortadan kaldıramaz. 


Sıkıyönetim durumunda 


1963 tarih ve 353 sayılı Askeri Ceza Yargılamaları Usulü Yasasında Ceza Yargılamaları Usul Yasasının 136. maddesi anlamında bir hüküm bulunmaması, sıkıyönetim kalinde gözaltı döneminde avukat-sanık görüşmelerinin sınırlanabileceği anlamına gelmez. Aksi düşünce öncelikle çağdaş ceza hukukunun temel ilkelerine ters düşmek demektir. Kaldı ki 1963 yılında kabul edilen bir yasanın kendisinden hemen hemen yarım yüzyıl önce düzenlenen yasanın gerisinde kalması da düşünülemez. Son olarak, Askeri Usul Yasası özel bir yasadır. Yani genel olan Ceza Yargılamaları Usul Yasasının özel yasa degerindedir hukuki anlam- 


İSTANBUL 
Bize az tüp verildiğinden her gün müşterilerle kavga ediyoruz 


da. Biliniyor ki, ceza hukukunun temel kurallarından biri de, özel yasada açık hüküm bulunmayan hallerde genel yasa hükümlerinin uygulama alanı bulacağıdır. Bu nedenle, sıkıyönetim halinde de, gözaltı döneminde avukat-müvekkil görüşmesine engel olunamaz. 


sonuç 


Cezaevlerinde önlem alma ya da benzeri gerekçelerle, demokratik hukuk devletinde yasalarca güvence altına alınmış savunma hakkının ve özgürlüğünün sınırlandırılması sözkonusu edilemez. o Avukat-sanık görüşmeleri belli koşul veya süre ile Sınırlandırılamaz. Avukat, müvekkili ile rahatça ve özgürce konuşabilmeli, görüşebilmeli ve gereğinde yüzlerce sayfa tutan dava dosyalarının tartışmasını yapabilmelidir. Tüm bunlar, gerçeğin açığa çıkmasını veya soruşturmanın zorlaştırılacağı gerekçeleri ile sınırlanamaz. 
Aksine yasalarca güvence altına alınan savunma özgürlüğüne saygı duymak, gerçeğin daha etkin biçimde ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Bu yüzden, 19 Nisanda Adalet Bakanlığının ceza ve tutukevlerinde disiplini sağlama gerekçesiyle savunma hakkını dolaylı yolla da olsa kısıtlamasını, getirilmek istenilen öteki anti-demokratik yasal önlemleri protesto etmek ereğiyle 19 Nisan günü duruşmalara girmeyen İstanbul Barosu avukatlarını içten destekliyorum. 


Ben Aksaray Bizim Gaz bayiinde çalışıyorum. Çevremize günde 70 adet tüp dağıtmak zorundayız. Fakat 50 adet geliyor. Tüp alamayan 20 kişiyle bu yüzden her gün kavga ediyo- 


ruz. 


Tüp yokluğundan lokanta, kahvehane gibi yerlerin ihtiyacını karşılamaya öncelik ve- 


riyoruz. 


Tüpler bize tam olarak verilmelidir. 


Salih Kara 


Ne tasarruf, ne tasarruf 


Gün yoktur ki hükümet çevrelerinde şu konuda önlem alıyoruz, yakıttan petrolden tasarruf yapacağız" diye açıklama yapılmasın. 


Bu önlem alma, alır gözükme işine Divriği Demir Çelik Madenleri de uydu. Bir tebliğ çıkartılarak birtakım şey- 


Birtan Yazıcı'nın anısına 


Partimiz üyesi ve Aydınlık Gazetesi muhabiri Birtan Yazıcı'yı 3 Ni- 


san günü kaybettik. 


Birtan arkadaşımız gece öğrenim 


tum bizi 


Beraber binayı onarmıştık. Bu tuşevklendirmişti. 


Çünkü 


böyle insanlar olduğu müddetçe yenemeyeceğimiz hiç bir güçlük yok- 


tu. Bu örnek tutumu saflarımızda 


görüyor, gündüz ise bir dağıtım bayiinde çalışıyordu. Fedakar ve çalışkanlığı ile tanınırdı. Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne üye olmak için bize defalarca başvurdu. Örgütlü mücadele vermeyi, çalışmak ve daha da çalışmayı kendisine iş edinmişti. Sürekli az çalıştığından, yeteri kacar ürün vermediğinden yakınır- 
1. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi binasını açtığımızda onarılması gereken yerler vardı. Birtan, Sakarya'dan Kocaeli'ne harç yaptırarak getirdi. 


ders .lınması gereken bir çalışma olarak göstermiştik. 


Yarında çalıştığı işyeri sahibi, aynı zamanda muhtar olan bir başka işyeri sahibi ile sürekli sürtüşme halinde idi. Her iki işyeri sahibinin çatışması sırasında arkadaşımızı kazaen Kaybettik. 


ANISI MÜCADELEMİZE ÖN-DER OLSUN!... 


Haydar Bozada 


TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi 


lerin kısıtlandığı duyuruldu. Neyin, kime kısıtlandığı pek anlaşılmadı ya, servislere tebliğler geldi. Vasıta konusunda da önlemler getiriliyordu. 
Ama Sayın Enerji Bakanının ve Sanayi Bakanının kulakları çınlasın. 
Demir Çelik Genel Müdürüne verilen muhteşem ziyafette fotoğraf çekilmesi için fotoğrafçı Divriği'den Cürek'e,yanı 17 
kilometrelik yoldan getirildi. Hem de saat 22.30' 
da. Bunun adı nedir, nasıl izah edilir, ben ve buradaki 1500 kişi bilmiyor. Cevabı işçiden, köylüden özveri bekleyenler versin. 


35 kişilik otobüse 60 
kişiyi bindirmeye mecbur bırakanlar, işçiler ek araba isteyince tasarruftan ve milli ekonomiden bahsedenler nerelerdesiniz? 


İşçileri en küçük harekette kıskaca alan, disipline verenler, müessesenin dirlik düzenin- den sorumlu olanlar, 


heden saat 24.00'ten sonra Site içerisinde ayakta duramayan O sarhoşların dolanmasına, halkı rahatsız etmesine müsaade ettiniz? 


Alkolün bulandırdığı gözlerinizi flaşlara dikerken o flaşın kaça patladığını biliyor musunuz? 
Aynı mesafeye işçiyi 35, memuru ise 5 liraya götürenler, Site içinde sinemaya araba ile gidenler, ekonominin savurganları sizlersiniz. Bunu söylerken küçük memurları kastetmiyorum. Onlar da işçiden farklı de-Ziller. 


Bu konu uzar da gider. 


Dövizimizin (o petrole aktığından yakınan tüm hükümet yetkililerine sesleniyoruz. KİT'lerdeki rezaleti önlerseniz biraz olsun nefes alırsınız. Fotoğraf çekmekle kadeh tokuşturmakla milletin dö vizini yakmayın. 


Bir Maden İşçisi 


Horoz döğüşü 


15 yılda şişirdiler, 15 ayda söndürdüler... 
Başka bir deyişle 15 yılda vezir ettiler, 15 


ayda rezil ettiler... 


Eh onu Türk solunun bir temsilcisi gibi göstermekle de en büyük darbeyi yine Türk so- 


luna indirdiler. 
Sizi gidi burjuvazi... 
Gülersiniz değil mi? 
Burjuva demokrasisi derler adına. 


Birini piyasaya sürerler, öbürünü yedekte 


bekletirler. 


Piyasaya sürdükleri tükendi mi; bu sefer yedektekini ileri sürerler, öbürünü kızağa çe- 


kerler. 


O da tükendi mi, kızağa çektiklerini allayıp- 


pullayıp yeniden piyasaya sürerler. 
Bu oyunu böylece sürdürür gi 


Erbakan Hocanın deyimiyle, “horoz dö 


türürler..." 
Köylerde, şimdi AP'liler: 


şehirlerde CHP'lilere 


"Nerede kaldı Dünya Başbakanı liderinizin 


dış saygınlığı hani?” 
"Kıbrıs düğümünü ç özebildi mi?” 
“Kredi bulabildi mi?" 
“Ekonomiyi diriltebildi mi?' 
"Aracıyı, tefeciyi ortadan kald: "25 Kuruşa Silifke domatesi yedi “25 liraya Sümerbar': ayakkabıs mi?" 
"Anarşiyi bıçak gibi kesebildi mi?" 


"Anaların gözyaşlarını dindirebildi mi?" 


"İç barışı gerçekleştirebildi mi?" 


İşbaşındaki iktidarın işlerinin kötü gitmesini fırsat bilen AP'liler makinalı tüfek gibi... 

CHP'liler ise dut yemiş bülbül gibi... 

Ağızlarını açıp; "Sizin zamanınızda durum bundan daha mı iyiydi sanki?" demesinler ka- 


zayla. 
Karşı taraf başlıyor atışa. 


"Bizim zamanımızı kötülemek için mi yok sa düzeltmek için mi geldiniz iktidara?" 


Ardından taklit ya “Acelemiz var çün 
"Son bulsun sömürü "Üh-ürüh-üüü..." 


Üstüne-üstlük bir de tepede başlıyor mu ho- 


roz döğüşü: 


"Bir avuç mutlu kişi, milletin sırtından avantadan milyonlar vuruyor..." (S.Demirel- 11 Nisan 1979- TBMM'deki basın toplantısındaki 


konuşmasından...) 


Süleyman Bey; iki yıl öncesinin Ana Muha- 


lefet liderinin ağzıyla konuşuyor. 
Mutlu azınlıktan dem vuruyor. 


Ne diyordu iki yıl evvel Bülent Bey: "Bir avuç mutlu kişi, milletin sırtından avantadan milyonlar vuruyor..." (B.Ecevit-1977 se- 


çim konuşmalarından...) 
Düzen aynı düzen... 
Değişen, 

umutlar! 


Biri dünün umuduydu, 15 ayda söndü balo- 


nu. 


da bugünün umudu!... 


Umut fakirin ekmeği ye Memet ye... 
Ey yeni umudumuz! Ve ey burjuva demok- 


rasisinin mimarları! 
Hadi yine eyisiniz, eyisiniz... 


Umut edebiyatına selam, horoz döğüşüne ve 


sömürüye devam! 


SOLDAN SAĞA: 1) 
Yazının bulunuşundan önceki dönem ve bu dönemdeki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim. 
2) Hazır - Bir halk sazı. 3) Osmanlı o İmparatorluğu'- nun gerileme döneminde, saray ve çevresinin, lale tutkusu ve eğlence ile ge geçirdiği dönem. 4) Bir besin - Toprağı kazımak 


ve düzlemekte kullanılan bir motorlu araç. 5) Hava ve uzay olaylarını gözlemek için kurulmuş yer, rasathane - Bir nota. 6) Yüz metre karelik alan ölçüsü birimi - Bir peygamber - Bir gelecek zaman eki. 7) Çiğneme dişlerimiz - Acı belirten acındırıcı ses. 8) Bilim - Tersi sezdirme (Eski Dil) - Deniz suyunun yükselmesi 


olayı. 


ısıtılıp-ısıtılıp piyasaya 


Öbürünün sönen balonu giderek şişiyor, o 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) meyni Komiteleri der. 2) Yaptığı işi maddi çıkar için değil de zevk için yapan. 3) Tersi bir çoğul eki - Uluslararası Af Örgütü'nün simgesi. 4)Bilimi ve maddi gerçeği reddeden gerici bir felsefe. 5) Tersi binek ve koşum hayvanına emir. 6) Tersi hayal, 7) Yorgan kılıfı. 8) Hamur işi hafif bir tatlı. 9) Tersi iyiden iyiye. 10) Tersi akıl - Toplam (Eski Dil). 11) Bir sorunun ele alınabilen bütün yönlerini inceleme. 12) Bir tenis aleti. 


Son zamanlarda Ho- 


ile çelişkiye düşen, İranlı dini li- 


20 Nisan 1979 


Aydınlık Eğ 


Lübnan'da Hristiyan Falanjistler bir gösteri sırasında. İsrail'le sıkı bir işbirliği yapan Falanjistler geçtiğimiz yıllarda, aylarca süren bir iç savaşın çıkmasına neden olmustu. 


Lübnan'da BM Barış Gücüne mensup askerler. Heistiyanların saldırısına onlar da uğradı. Açılan top ateşin- de birçok BM askeri öldü ve yaralandı. BM karargahına ateş açılması sonucu helikopterler zarar gördü 


Falanjistlerin Güney Lübnan'da “Bağımsız devlet” kurma girişimi 


tüm dünyada kınandı 


U BM. Mısır. Fransa, ABD "bağımsız 


devlet" kurma girişimini kınadılar 


m Lübnan'ın açıklaması:”Bu hareket ülkenin bütünlüğüne yönelmiş bir girişimdir” 

" Devlet Başkanı Sarkis Haddad 


için tutuklama emrınin verildiğini acıkladı 


E Falaniistler BM Barış Gücünü top ateşine tuttu 


News PROM 


XINHUA NEWS AGENCY 


Yeni Çin Haberler Ajansı: 


” iki süper devlet Orta Doğu” da İsrail” e muhtaçtır” 


s PEKİN 

Çin Haik Cumhuriyeti nin resmi haber ajansı Sinhua, 18 Nisan tarihli bülteninde Orta Doğu'daki son gelişmeleri tahlil etti. 

İsrail askeri birliklerinin Güney Lübnan'da 

iriştiği saldırı harekatını kınayan Sinhua, şun- 

ı belirtti: "Çin Halk Cumhuriyeti, bütün Arap ülkelerini ve Filistin'i siyonizme ve iki süper devlete karşı mücadelede kararlılıkla desteklemektedir." 

Washington ve Moskova'nın İsrail'i desteklediğini belirten Sinhua, iki süper devletin ” Hegemonyalarını güçlendirmek için İsrail'e muhtaç olduğunu" açıkladı. 

Arap ülkeleri arasındaki ayrılıklara da değinen Çin ajansı, Moskova'nın Orta Doğu ülkelerini bölmek için büyük girişimler içinde olduğunu kaydetti. 


i 


İstanbul Defterdarlığından (Milli Emlak Müd.): , 188.960.-lira muhammen bedelli, 5669.-ura teminatlı, Fatih-Nevbahar mah. Ahmet Hikmet sok.da kain, 420 pafta, 1819 ada, 32 parsel sayılı ve 123.97 M2 sahalı arsanın 2362-12397 Hazine hissesi satıla- 


caktır. 


125.760.lira muhammen bedelli, 3773.-lira teminatlı, Fatih-Atikmustafaşa mah.Devrişzade sok.da kain. 520 pafta, 2892 ada, 45 parsel sayılı ve 31.44 M2 sahalı Hazine arsasının tamamı satılacaktır. 


114.780.-lira muhammen bedelli, 3444.-lira teminatlı, Fatih-Molla Aşkı mah. Püskülcü sok.da kain, 
480 pafta, 2668 ada, 2 parsel sayılı ve 38.26 M2 sahalı Hazine arsasının tamamı satılacaktır. (Üzerinde 


gecekondu vardır, her türlü ihtilaf alıcıya aittir.) 


65.170.-lira muhammen bedelli, 1956.-lira teminatlı, Fatih-Hocaüveyz mah. Hırka-i Şerif Sok.da kain, 
441 pafta, 2045 ada, 2 parsel sayılı ve 9.31, M2 sahalı Hazine arsasının tamamı satılacaktır. (Üzerinde 


dükkan vardır, her türlü ihtilaf alıcıya aittir.) 


Senelik, 150.000.-lira muhammen kira bedelli, 13.500.-lira teminatlı, Bakırköy-Yenibosna köyü, Kule- li mevkiinde kain, 15 pafta, 6660 parsel sayılı ve tamamı Hazine adına kayıtlı 1815 M2 sahalı arsa dosyasındaki şartlar gereğince Teslimi Tahliye şartına bağlı kalmak kaydıyle 3 yıl müddetle kiraya verilecek- 


tir. 


Senelik 60.000.-lira muhammen kira bedelli, 5400.-lira teminatlı, Fatih-Seyitömer mah.Köprülüzade sok.da kain, 412 pafta, 1742 ada, 12 parsel sayılı ve 394.21 M2 sahalı hazine arsasının tamamı dosyasın - 


BEYRUT (AJANSLAR) 


Falanjist | birliklerin komutanı (o Haddad'ın Güney Lübnan'da "Ba-Zımsız bir devlet" kurduğunu (o açıklamasın- dan sonra dünya kamuoyunda tepkiler yogunlaşırken, Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis, Haddad'ın tutuklanacağını veya giyaben idam cezasına çarptırlacağnı açıkladı. 

LÜBNAN'DAKİ 

TEPKİLER 

Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis, Güney Lübnan'daki Hiristiyanların "bağımsız bir devlet"' kurmalarını şiddetle kınadı ve Hıristiyanların "gayrı meşru bir şekilde Lübnan'ı bölmeye çalıştıklarını" söyledi. Sarkis, "Bu tür bir devletin kurulması hiç bir yasaya uymamakta- 


dır. Bütün Arap ülkelerini 


ve diğer ülkeleri, bizi desteklemeye o çağırıyorum"'dedi 

Daha sonra yapılan açıklamada, Binbaşı 
Saed Haddad'ın girişimi- nin ülkenin bütünlüğüne yönelik bir hareket olduğu belirtilerek, Haddat "asi" ilan edildi. 

Açıklamada, Haddad' 
ın vatana ihanet suçun- dan askeri mahkemede yargılanacağı bildirildi. 

Bu arada Lübnan'da yaşayan diğer Hıristiyanlar Haddad'ın "bağımsız devlet" ilan etmesini 


L A N 
AÇIK ARTTIRMA USULÜYLE SATILIK VE KİRALIK GAYRİMENKULLER 


daki şartlar gereğince 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. 


Senelik 60.000.lira muhkmmen kira bedelli, 5400.-lira teminatlı, Bakırköy-Kartaltepe mah. İncirli mevkiinde kain, 57 pafta, 543 ada, 7 parsel sayılı ve 354 M2 sahalı hazine arsasının tamamı dosyasındaki şartlar gereğince 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. 

senelik 36.000.-lira muhammen kira bedelli, 3240.-lira teminatlı, Fatih-Denizabdal mah.Köyrülü Mehmet Paşa sok.da kain, 414 pafta, 1713 ada, 4 parsel sayılı ve 276.32 M2 sahalı Hazine arsasının tamamı 


dosyasındaki şartlar gereğince 3 yıl maddetle kiraya verilecektir. 


Senelik 24.000.-lira muhammen kira bedelli, 2160.-lira teminatlı, Bakırköy-Sakızağacı mah.Sirkeci-Florya Sahil yolunda bulunan, 6-8 pafta, 32 ada, 64 parsel sayılı ve 152.48 M2 sahalı Hazine arsasının tamamı dosyasındaki şartlar gereğince teslimi tahliye şartına bağlı kalmak kaydıyle 3 yıl müddetle kiraya 


verilecektir 


kiraya verilecektir. 


Senelik 9.000. lira muhammen kira bedelli, 810.-lira teminatlı, aynı arsanın ve Yılmaz Ülker taratın- dan işgal edilen 150 M2 lik kısmı dosyasındaki şartlarla ve teslimi tahliye şartına bağlı kalmak kaydıyle 


3 yıl müddetle kiraya verilecektir. 


Senelik 6.000.-lira muhammen kira bedelli, 540.-lira teminatlı, a 7 vö e . n 5 p , aynı arsanın Şevket Köseoğlu tarafından işgal edilen 100 M2 lik kısmııdosyasındaki şartlarla ve teslimi tahliye şartına bağlı ili kaydiyle 


3 yıl müddetle kiraya verilecektir. 


Senelik 6.000. lira muhammen kira bedelli, 540.-lira teminatlı, aynı arsanın Hüseyin Köseoğlu tarafı ı- dan işgal edilen 100 M2 lik kısmı dosyasındaki şartlarla ve teslimi tahliye şartına bağlı kalmak kaydıyle 


3 yıl müddetle kiraya verilecektir. 


Yukarıda yazılı satılık ve kiralık gayrimenkullerin ihalesi 25.4.1979 Çarşamba günü saat 14.30 da Mill Emlak Müd.deki Komisyonda dosyalarındaki şartnâmeleri gereğince ayrı ayrı açık arttırma usulüyle yapı- 


lacaktır. 


İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyonda hazır bulunmaları, 


fazla bilgi için adı geçen Müdürlüğe müracaatları . 


Senelik 18.000.lira muhammen kira bedelli, 1620.-lira teminatlı, Kınalıada-Ağyazar sok.da kain, 16 
pafta, 104 ada, 1 parsel sayılı ve 40.948 M2 sahalı Hazine arsasının Ali Eski tarafından işgal edilen 300 
M2 lik kısmı dosyasındaki şartlar gereğince teslimi tahliye şartına bağlı kalmak kaydıyle 3 yıl müddetle 


tepki ile karşıladılar. 
Ulusal Liberal Partisi Lideri Piere. Gemayel, “Haddad'ın açıklaması bizi şaşırttı. Böyle bir durumu kabul edemeyiz. 
Bu nedenle sonuna kadar yasal Lübnan yetkili makamlarını tanımaya devam edeceğiz" dedi. 

Saed Haddad, Güney Lübnan'da 800 kilometre karelik bir alanda "'bağımsız devlet" kurduğunu ilan etmisti. 


MISIR'IN TEPKİSİ 


Mısır Dışişleri Bakanliğı yaptığı açıklamada, Güney Lübnan'da Hıristiyan milislerince başlatılan ayrılıkçı girişimi kınadı, bu türden hareketlerin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına aykırı düştü- günü belirtti. 

BM'NİN TEPKİSİ 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim Güney Lübnan'da "bağımsız bir devlet'' ku: 


rulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti ve olayı kınadı. 


FRANSA'NIN TEPKİSİ 


Fransa Dışişleri Bakanı Jean François-Poncet, Güney Lübnan'da kurulan "bağımsız devlet''i tanımayacaklarını, bunun ülkenin toprak bütünlügüne yönelmiş bir hareket olduğunu kaydetti. 

Poncet, daha önce yaptığı bir açıklamada, Lübnan'ın bölgeye asker göndermesini desteklediklerini söylemişti. 


518-193 


518-194Y1 


518-19572 


518-7141 


512-9397, 


518-10447 


512-2624 


518-10422 


512-2195 


5114761 


5114761 


5114761 


5114761 


(Basın-13364-390) 


ABD'NİN TEPKİSİ 


“Bağımsız devlet" hakkındaki görüşlerini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile çelişen böyle bir girişimin . 
ABD hükümetince benimsenmesinin söz konusu olmadığını belirtti. 


İSRAİL'İN İDDİASI 


İsrail hükümeti yaptığı açıklamda, Güney Lübnan'daki "bağımsız devlet"le uzaktan yakından hiç bir ilgileri olmadığını, bu konuda hiç bir bilgi- 


leri o bulunmadığını iddia etti. 
Başbakan Begin'in 


bir sözcüsü, "Biz ne onlar adına kararlar alıyor, ne de onların kararlarını etkiliyoruz. Böyle bir gelişmeden heberimiz bile yoktu" dedi. Sözcü, Güney Lübnan'daki Fırıstiyanların kendi müttefikleri (o olduğunu, onlâri desteklemeye ~devam edeceklerini sözlerine ekledi. 


ÇARPIŞMALAR 


Güney Lübnan'da, İsrail desteğindeki Hırıstiyanlar, Nakura yakınlarndaki BM Barış Gücü karargahını top ateşine tuttu. Ateş sırasında iki asker öldü, 6 asker yaralandı. Karargah civarında bulunan helikopterler zarar gördü. Topçu ateşi sırasında bölgeye 
300 obüs mermisi düştü. 

Genel Karargahın Komutanı Hollandalı Vasdet durumu "çok vahim" olarak (değerlendirerek, duruma son verilmesi için BM nezdinde girişimlerde bulundu. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı BrianUrohart da ateşin derhal durdurulması için İsrail'in Beyrut büyük elçisine başvurdu, 


Çarpışmaların hâlâ sürdüğü gelen haberler arasında. 


Mısır'da 
Barış Anlaşması halk oyuna sunuldu 


KAHİRE (AJANSLAR) 


Mısır'da İsrail'le imzalanan barışanlaşması dün halkoyuna sunuldu. 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, anlaşmanın Mısır halkınca benimsenmesinden sonra çok partili siyasi hayata geçileceğini, ülkede bir insan hakları beyannamesinin yayınlanacağını söyledi. 

Seçmenlere "anlaşmayı onaylıyor musunuz?" 
ve "Devlet Başkanı Enver Sedat'ın yapacağını bildirdiği reformları kabul ediyor musunuz?" şeklinde iki soru bulunuyor. 


İSRAİL ASKERİ 
HEYETİ KAHİRE'YE 
GELDİ 


İsrail ordusundan bir askeri heyetin, Savunma Bakanı Ezer Weizman'ın önümüzdeki hafta Kahire'ye yapacağı geziyi hazırlamak amacıyla Mr sırın başkentine geldiği öğrenildi. Mısırlı askeri yetkililer tarafından karşılanan İsrail heyeti, 
26 Mayıstan sonra İsrail'in Sina Yarımadasın- dan askeri birliklerini geri çekmesi sorununu ele alacak. 


Tanzanya ve hükümet kuvvetleri Uganda” nın kuzey ve doğu bölgelerinde ilerliyor 


©Kampala” da yeni Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı 


Gidi Amin’ in Kenya” da olmadığı açıklandı 


KAMPALA 
Başkent Kampala'yı ele geçiren Tanzanya ve Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi birlikleri, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerine doğru ilerliyorlar. İdi Amin'e bağlı birliklerin geri çekildikleri bölgelerde yağma ve katliamlar devam ederken, Tanzanya ve hükümet kuvvetlerinin büyük bir direnişle 'karşılaşmadan ilerlediği bildiriliyor. a 
Bu arada uluslararası Entebbe Havaalanının tamirat gerekçesiyle kapandığı açıklandı. 


YENİ HÜKÜMETİN SİYASETLERİ 


. Uganda'da yeni kurulan hükümetin ri Bakanı Otema Halimadi Yusuf Lüle anlığındaki rejimin, BM ve Afrika Birliği Örgütü yasasına, Bloksuzluk ilkelerine ve İnsan haklarına saygılı olacağını açıkladı. 

Kampala'da görevde bulunan diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, Halimadi, yeni hükümetin bütün dünya ülkelerinin dostluğunu istediğini söyledi. 

Dışişleri Bakanı, Uganda'nın yeniden inşasının ortaya çıkardığı güç sorunlar nedeniyle, ülkenin uluslararası kamuoyunun dostluğuna ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. : 
Bu arada, AET'nin Brüksel'deki merkezinden yapılan bir açıklamaya göre, yakın bir gelecekte bir AET heyeti Kampala'ya giderek Uganda'nın ihtiyacı olan dış yardım sorununu ele alacak. mi - 


İDİ AMİN'İN KENYA'DA OLMADIĞI AÇIKLANDI 


Kenya hükümeti bir bildiri yayınlayarak, Ugandalı devrik lider İdi Amin Dada'nın hiç bir zaman Kenya'ya gelmediğini açıkladı. Bazı kaynaklar, İdi Amin 'in uçakla gizlice Nairobi’ ye kaçtığını öne sürmüşlerdi. ; 


K-5 kıtadan 


KISA HABERLER 


© PAKİSTAN'DA DEPREM OLDU 


Pakistan'da, İslamabad'ın 200 km Kuzey doğusundaki Peşaver kentinde, Riehter öl çeğine göre 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Pakistan Haber Ajansı (APP) depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi 

Depremin merkezinin İslamabad'ın 965 
km Kuzeydoğusunda, Çin-Keşmir sınır bölgesinde olduğu saptandı. 


@ HİNDİSTAN İKTİDAR PARTİSİ İÇİNDE MÜCADELE KIZIŞTI 


Hindistan'da iktidardaki Janata Partisi içinde hizip çekişmeleri artıyor. Bunun bir sonucu olarak Janata Partisinin 15 üyesi eyalet hükümetlerindeki görevlerinden istifa ettiler. 
Bihar ve İnachal Pradeş eyaletlerindeki bu istifaların Haryana eyaletine de sıçraması bekleniyor. 

İstifa eden eyalet Bakanları, eyalet başbakanlarının değiştirilmesini istiyorlar. Ancak, Parti üst kademeleri bu istek doğrultusunda henüz bir karar alınmadığını belirttiler. 


© BREJNEV YENİDEN b YÜKSEK SOVYET BAŞKANI SEÇİLDİ 


18 Nisan günü 10. dönem toplantısına başlayan SSCB Yüksek Sovyeti Prezidyum Başkanlığına yeniden Leonid Brejnev getirildi. 1977 
yılından bu yana bu görevi üstlenmekte olan 


Brejnev, toplantıda yaptığı konuşmada, silahsızlanma ve yumuşama sorunlarının yanı sıra, Sovyetler Birliğinin tarım sorunları üzerinde durdu. Prezidyum kararına göre, yeni hükümeti 'kurma görevi yeniden Aleksi Kosigin'e verildi. 


© HALKIN TEPKİSİ ÜZERİNE LİBERYA DEVLET BAŞKANI PİRİNÇ ZAMMINDAN VAZGEÇTİ 


Liberya Devlet Başkanı William Tolbert, ülke halkının şiddetli tepkileri karşısında pirinç fiyatlarına yapmayı tasarladığı zamdan vazgeçtiğini açıkladı. 

Tolbert, bundan böyle de pirincin 50 kilosunun eskiden olduğu gibi 22 dolara satılacağını söyledi. 

Geçtiğimiz hafta, pirincin 50 kilosunun 30 
dolar olacağı şeklinde açıklamadan sonra, özellikle başkent Monrovia'da binlerce Liberyalı sokaklara dökülerek zam kararını protesto etmişti. Hükümet kuvvetlerinin göstericilere saldırması yüzünden, 29 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. 

Tolbert dün yaptığı açıklamada, hükümetin pirinç üretimini artırmak ve çiftçileri destek - lemek için yeni bir program hazırladığını sözlerine ekledi. 


Homeymni ile Talegani 


Kum kentinde görüştüler 


TAHRAN (AJANSLAR) 

Cuma günü İslam Devrim Konseyini protesto etmek amacıyla Tahran' 


dan ayrılan Ayetullah Talegani'nin, Çarşamba gecesi Kum kentinde 


Ayetullah Homeyni ile görüştüğü bildirildi. Talegani Perşembe sabahı da siyasi bunalımın sona ermesi için çaba harcayan Homeyni'nin oğlu Ahmet Homeymi ile görüştü. Her iki görüşme- nin sonunda da resmi bir açıklama yapılmadı. Tahran'dan haberi veren 
BBC muhabiri, İran'da son hafta içinde patlak veren siyasi bunalımın çözülmeye yüz tuttuğunu belirtti. öte yandan Tahran Radyosunda konuşan Talegani'nin oğlu, Ayetullah'ın Tahran daki bürosunun açılacağını söyledi. Bu arada Başbakan Mehdi Bazergan'ın geçici hükümetin bakanları eşliğinde haftalık olağan görüşmesini yapmak üzere Kum kentine gittiği öğrenildi. 
Bakanlar Kurulunun Talegani olayını ele alaıcağı bildirildi. Tahran' da dört gündür devam eden gösteriler de dün sona erdi. 


Öte yandan, Sovyet resmi haber ajansı TASS İran'daki son gelişmeleri anlatan bülteninde, Ayetullah Talegani'den "'Demokratik bir lider" olarak sözetti. 


l HOMEYNİ'NİN 
DEMECİ 

öte yandan önceki gün bir demeç veren Homeyni, İran halkının bölücülük tohumları ekmek isteyenlere karşı elele vermesini istedi. Ülkede anlaşmazlık çıkarmaya çalışanların Amerikan ajanları olduğunu söyledi 

Buna karşılık bir açıklama yapan ABD D leri Bakanhğı sözcüs ABD'nin İranın içişleri- ne karışmadığını ileri sürdü. Ayetullah Homeyni'nin “Amerika'nın ve ajanlarının İran'da huzursuzluğu kışkırtmak için şeytanca planlar yaptığı" yolundaki suçlamalarını reddettiklerini kaydetti. 


“HİNT OKYANUSU 
BARIŞ DENİZİ 
OLACAK" 


Tahran'daki haber ajansı Pana'nın bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanı yardımcısı Ahmet Salamatyan, Sovyet elçisiyle yaptığı görüşmede, "İran, Hint Okyanusunda, bölgeden olmayan bütün güçlerin işlerimize karışmasına karşı çıkacaktır. Hint Okyanusunun güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanarak, burası bir barış bölgesi haline getirilecektir"” dedi. Pana ha ber ajansı, Ahmet Salamatyan'ın Sovyet elçisinin, İran'ı Hint Okyanusundaki ABD silahlı kuvvetlerine karşı uyarmaya çalışması üzerine elçiye bu cevabı verdiğini belirtti. 

Öte yandan Perşembe sabahı yaptığı yayında, Talegani'yi demokratik bir lider olarak niteleyen Tass Ajansı, İran'da bazı unsurların devrimin gelişme sürecini engellediklerini ileri sürdü. 

İNTİZAM'IN 
AÇIKLAMASI 


Başbakan yardımcısı İntizam, hükümetin istifa edeceği yolundaki haberleri yalanladı. "Hükümet istifa etmeyecektir. Sürekli bir hükümet kurulana kadar görev başında kalacaktır" dedi. 

İntizam, Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi'nin istifası ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı : 

"Bakanlar Kurulunun son ana kadar, Kerim 


Japon hükümeti 
Vietnam’ ı yeniden ikaz etti 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Japon hükümeti Vietnam'ın Sovyetler Birliği ile geliştirdiği ilişkilere dikkati çekerek bir süre önce Vietnam yönetici lerine yönelttiği ikaz tekrarladı. . Tokyo'dak Vietnam elçisine iletiler bir yazıda Japon hükü 


meti, Vietnam'ın Sov yetler Birliği'nin Viet nam'da askeri üsler kur masına izin verdiği tak dirde bütün ekonomi! 
yardımları keseceğin bildirdi. 


Sencabi'nin istifa edeceği konusunda bilgisi yoktu. 
Bazen kişiler yaptıkları görevden bıkarlar. Ya da yorgun düşerek görevi bırakırlar". 

Bu arada, Ahmed Alemizadeh adındaki bir din adamınının SAVAK'la işbirliği yaptığı için yargılandığı ve dün sabah kurşuna dizildiği açıklandı. 


KÜRT BÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR 
YENİDEN BAŞLADI 

11 kişilik yerel yönetim makamı için yapılan 


seçimlerin o sonuçlarının hâlâ açıklanmadığı Kürt bölgesinde bazı gruplarla hükümet kuvvetlerinin yeniden çatışmalara başladığı bildirildi. Tahran'a ulaşan haberlere göre, seçimleri, hükümet yanlısı Müftüzade yanlıları kazandı. Müftüzade, bölge halkı tarafından sevil meyen bir kişi olduğu için, bazı Kürt grupları açıklanmayan seçim sorotesto etmek 


nuçlarını gerekçesiyle hükümet kuvvetlerine karşı si- 


lahlı saldırılara yeniden başladı. 
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Doğu Almanya'da batılı 


gazetecilerin faaliyetleri kısıtlanıyor 


1972'den bu yana Doğu Almanya'daki faali- . 
yetleri anlaşmalarla garanti altına alınmış olan * batılı gazeteciler, bundan böyle eskisi gibi ser- 


best çalışamayacaklar. 


Hemen her girişimleri için 24 saat önceden 


başvurup izin almak 


zorunda bırakılan batılı 


gazeteciler arasında asıl hedef alınanlar Federal | 


Alman gazeteciler. 


Doğu Almanya'da yaklaşık 150 yabancı gazeteci bulunuyor. Bunların 55'i batılı ülkeler- den geliyor. Yirmiye yakını da Federal Almanya'da yayınlanan çeşitli gazete, dergi ve radyo- 


televizyon muhabirleri 


Yeni kısıtlamayla ilgili olarak Bonn'daki Doğu Alman daimi temsilcisi Ewaldt Moldt'u makamına çağıran Devlet Bakanı Wişhevski, Doğu 


Alman makamlarının 


kararını protesto etti ve 


girişimin Doğu ve Balı Alman ilişkilerini bozabileceğini belirtti. Federal Almanya Devlet Bakanı Wişnevski'nin protestosunu reddeden Doğu Alman daimi temsilcisi Moldt, Federal Alman ya'da Doğu Almanya aleyhine bir kampanyaya 


girişildiğini iddia etti. 


Libya birlikleri 
Çad topraklarında 


N'JAMENA 

AFP Ajansının bildirdiğine göre, Çad topraklarına girmiş olan Libya askeri birlikleri, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde ilerliyorlar. Ç geçici devlet konseyi, dün yaptığı bir açıklamada, Libya kuvvetlerinin 


ülke topraklarına girdiğini doğruladı. 
Libya, 1935 yılında 


Mussolini tarafından im- 


ii 


ilerliyor 


zalanan bir anlaşmaya dayanarak, Çad toprakları içinde bulunan Aozu Şeridi üzerinde uzun zamandır hak iddia ediyor. 

Çad yetkililerinin yaptığı açıklamada, Libya birliklerinin henüz Aozu Şeridine (o gelmedikleri, ancak Tibesti, Omşi ve Ur kasabalarını bombaladıkları bildirildi. 


A N 


Kartal 2.Asliye Hukuk Hakimliğinden Türkiye Elektrik Kurumu tarafından Osman Çıtır aleyhine açılan iştirak hakkının vaki mü- 


dahelesi davasında: Davanın temyizden 


bozulması üzerine T.E.K 


tarafından 21.9.1978 tarihli dilekçe ile yenilenmiş bulunmakla adresi meçhul olan davalı Osman Çıtır'a yenileme dilekçesinin ilanen tebli- 


ğine karar verilmiştir. 


Duruşma günü olan 14.5.1979 günü saat 10.30 da duruşmada bizzat hazır bulunmaz veya bir vekille temsil edilmezse gıyap kararı çıkarılacağı hususu yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 


(Basın 13813-394) 


FASON OLARAK İPLİK BÜKTÜRÜLECEKTİR 1-Partiler halinde teşhir edilmek kaydıyle şartnameye göre 540 Ton 20/1 Ne, Pamuk ipliğinin 20/6 olarak katlama ve Büküm işi kapal; fiat teklifi alınmak suretiyle yaptırıla- 


caktır. 


2-Bu işe ait geçici teminat 50.000.-TL' 


dir. 


5-Luzumlu bilgi 


3-Teslim edilecek ipliğe karşılık olarak alınacak teminat 500,000.-TL, dir. 

4-Teklifler en geç 4.5.1979 Cuma günü sant. 16.00 ya kadar müessesemiz haberleşme şefliğinde bulundurulması gereklidir. 


ve Şartname müessese- 


miz Ticaret Müdürlüğünden temin edilecektir. 
6-Birirn Kg. üzerinden verilecek olan fiat teklifleri en az 30 gün obsiyonlu olacak ve obsiyon belirtilmeyen teklifler 30 gün obsiyon luymuş gibi kabul edilecektir. 
7-Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamak- ta veya dilediği firmalara yaptırmakta serbes- 


tir. 


SÜMERBANK 


BAKIRKÖY PAMUKLU SANAYİİ 


MÜESSESESİ 
(Basın 13665-393) 
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.men Sendikası 


20 Nisan 1979 


Devrimci Maden-İş Genel Sekreteri. 


Hakkı Öztürk 


“Demir Döküm işcisi TKP'nin 


- kargaşalık cıkarma| 


pami E- á 
Hakkı Öztürk 


oyununu bir kez daha 


bozdu!” 


@ işçilerin tepkisi sonucu eski 
Maden-İş temsilcileri fabrikadan uzaklaştırıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Maden-İş'in İl Hakem Kurulu kararı ile yeniden Demir Döküm'e sokmak istediği temsilciler fabrikaya giremedi. Dün yeniden fabrikaya gelen temsilcilere işveren "İşçilerin kendilerini istemediğini ve güvenlikleri konusunda bir teminat veremeyeceğini'' bildirdi. 
Bunun üzerine üç temsilci fabrikadan uzaklaştılar. 


© Maden-İş” in bir gün önce bir saldırıya hazırlandığı, ancak tertibinin boşa çıktığı öğrenildi 


cöztürk:” İşveren artık aklını başına toplamalı, Maden-İş” in 


suni teneffüsle yaşayamayacağını anlamalıdır!” dedi 


Demir Döküm işçileri daha önce işvereni uyarmışlar ve bu kişilerin Demir Döküm işçisine kurşun sıktıklarını belirterek kesinlikle geri alınmalarına izin vermeyeceklerini belirtmişlerdi. 
İşveren ise 48 saat zaman istemişti. 


HAKKI ÖZTÜRK'UN 


AÇIKLAMASI 


Temsilcilerin işyerin- den uzaklaştırılmala- 


Akmen Sendikası açıklama yaptı: 


"Akbank'ta 20 Nisan günü grev hakkımız doğuyor” 


© Sabancı Holding'e bağlı şirketlerin muhtemel bir greve karşı paralarını Garanti Bankasına yatırdıkları öğrenildi © Akmen Sendikası yeni bir dergi çıkardı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Banksif'e bağlı Ak- ile Akbank arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla neticelenmesi üzerine sendikanın bugün grev hakkı doğdu. 

Akmen tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Uzlaştırma Kurulu kararına 19 
Nisan günü yapılacak Yönetim Kurulumuz toplantısından sonra gerekli yanıt verilecek ve yasal olarak 'grev kararı' hakkımız doğacaktır" dendi. Ve “20 Nisan Cuma günü sabahından itibaren üyelerinin talimat beklemesi" istendi. 

Öte yandan Banksif'e bağlı 11 sendika, Akmen emekçilerini maddi ve manevi olarak destek; teklediklerini üyelere dagıttıkları bir bildiri ile açıkladılar. 


AKBANK İŞVERENİ 
HAZIRLIK YAPIYOR 


Akbank işverenin de çıkan uyuşmazlık üzerine muhtemel bir greve hazırlık olarak Sabancı Holding'e bağlı şirketlerin paralarını Koç ve Sabancı'nın ortak olduğu Garanti Bankasına yatırdığı 


öğrenildi. Ayrıca Akbank bünyesindeki iştirakçi şirketler adına gelen dövi. 
ze çevrilebilir mevduat hesapları faizlerinin, ülkedeki döviz sıkıntısına rağmen yurt dışına transfer edildiği söyleniyor. 


AKMEN DERGİSİ 
ÇIKTI 

Akmen Sendikası kendi adını taşıyan bir dergi yayınlamaya başladı. İlk sayısında tamamen Akbank ile uyuşmazlığa düştükleri konuları açıklayan AKMEN dergisi başyazısında derginin 10 bine varan Akmen üyesini ve 100 bini aşkın banka ve sigorta emekçisini birleştirmek amacıyla yayın hayatına başladığı belirtilerek amaçları şöyle açıklanıyor 

“İşçi sorunlarını Tür- 


kiyemizdeki (o patronluk müeşseselerini, sendikal tutum ve davranışları, 


Banka ve Sigorta işkolu olmak üzere diğer işkollarındaki işçilerin birlik ve beraberliğini bozmayı amaçlayan sendika ve dernek yöneticilerinin tutumlarını nereden kaynaklandıklarını, belge ve objektif kanıtlarla incelemek ve gözler önüne sermek en belirginamacımız dır." 


rından sonra gazetemize bir açıklama yapan Devrimci Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Öztürk şunları söyledi: 

"Maden-İş Demir Döküm'den kovulduğu gibi diğer yerlerden de kovulacağını bildiği için hırçınlaşıp, saldırganlaşıyor. Aynı zamanda TKP' nin Türkiye'deki stratejisinin gereği olarak ülkede kargaşalık çıkarmaya iç savaş zemini hazırlamaya, böylece Sovyetler Birliği'nin müdahalesini sağlamaya çalışan bir tavır içindedir. TKP'nin saldırganlığı bunun da bir uzantısıdır. 


FABRİKA 
CİVARINDAKİ TERTİP 


Bu oyunlarını Demir Döküm'de defalarca bozduk. Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. 


19 Nisanda İl Hakem 
Kurulunun kararını fırsat bilen Maden-İş boyundan büyük tertiplere girişti. 
Demir Döküm Fabrikası- nın civarında üç ayrı yere İGD'ü grupları yığarak bir saldırı düzenlemek ve fabrikaya dışardan güç getirerek temsilci odamızı tahrip etmeyi planlıyordu. 

Demir Döküm işçisi- nin birliği ve beraberliği buna fırsat vermedi. De- 


mir Döküm işçilerinin daha e seslerini duyunca İGD'liler, kor- 


kudanne olduğunu bile anlamadan kaçtılar. 


İŞVEREN, AKLINI 
BAŞINA TOPLAMALI 


İşveren de artık aklını başına toplamalıdır. Suni teneffüsle artık Maden-İş" i yaşatmaya imkan yoktur. Son olayda olduğu gibi Maden-İş'in çeşitli 


yalanlarına (o kapılmamalıdır. 
Maden-İş'in işverene 


fabrikada 1000 tane üyemiz var dediğini öğrendik. Bu utanmazca yalan da açığa çıktı. 15U0 Demir Döküm işçisi tek bir yumruk gibi birleşip "Katiller burada çalışamaz", "Rus uşaklarına burada yer yok", "Yaşasın Devrimci Maden-İş" diye haykırdı. 


Bütün işçi arkadaşlarımız, Maden-İş'in bundan sonra da girişebileceği tertiplere karşı uyanık olacak, temsilci arkadaşlarımızın etrafında sımsıkı kenetlenerek, TKP'nin girişebileceği bölücü oyunlara alet olmayacaktır. 


ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BIGADİC KOLEMANİT TESİSLERİ TESİS MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE (Bigadiç /Balıkesir) YAPTIRILACAK DEK APAJ IŞİ KAPALI ZARF USULU 


İLE İHALE EDİLECEKTİR" 


Balıkesir İli Bigadiç İlçesindeki Bankamıza ait Bigadiç Kolemanit Tesisleri 
Tesis Müdürlüğünün açık işletme sahasında, 1979 yılında 350.000 m3 ve 1980 
yılında 650.000 m3 olmak üzere 2 yılda %25 toleranslı toplam 1.000.000 m3 


(yerinde 


.kazılmamış halde) dekapaj (hafriyat) yaptırılacaktır. 


1— İhale 25 / 5 / 1979 günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdürlüğünde ya- 


pılacaktır. 


2— Bu işin geçici teminatı 2.106.250 TL dir 3— İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmesi için Ktibank'tan “İhaleye İştirak Belgesi" almaları şarttır. "İhaleye İştirak Belgesi" alabilmek için, teklif alma artnamesinde belirtilen belgeler en son 27.4.1979 günü saat 17.00 ye kadar ankamız Umumi Muhaberat Servisinde bulundurulacaktır. "İhaleye İştirak Belgesi “ 18.5.1979 gününden itibaren Bankamız İşletmeler Dairesi Başkanlı 


gınca verilecektir. 


4— İstekli şahıs ise, Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair senesi içinde alınmış vesika vermesi: Şirket ise idare merkezinin bulünduğu Ticaret Odasından veya şair yetkili makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette -bulunduğuna dair vesika vermesi gereklidir. 

5— İstekliler ihaleye konulan işin aynı veya benzeri en az 400.000 m3 miktarındaki hafriyat işini son üç yıllık sürede bir yıl içinde başarı ile yapmış ve eksiksiz teslim etmiş olmalıdır. 

6— İhale dosyası Etibank Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Baş- 


'kanlığında görülebilir. 


. T— İhaleye iştirak için teklif alma şartnamesi ve eklerinin satın alınması şart olup, dosyalar istekliye 1500 TL mukabilinde İşletmeler Dairesi Baş- 


kanlığınca verilecektir. 


8— Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


(Basın 13627: 391 


isçi sendika 


Türk-İş Genel Kurulunda 4. gün 


Denizcier'e karşı 
Kemal Özer'in adaylık koyacağı söylenivor 


© Çimse-is Baskan Yardımcısı konuşurken, 


ANKARA( ÖZEL) 
Türk-İş Genel Kurulunun 4. gününde sendikalar adına söz alan konuşmacılar, eleştirilere ve düşüncelerini açıklamaya devam ettiler. Bu arada 19'lar olarak bilinen grubun İbrahim Denizcier' 
e karşı Maden Federasyonu Genel Başkanı Kemal Özer'igenel Başkanlık için aday göstereceği öne sürülüyor. 

Türk-İş çevrelerinden öğrenildiğine göre 19'ların liste taslağında Ulaş-İşten Emin Kul genel sekreterliğe, o Yol-İş'ten Muzaffer Saraç eğitim sekreterliğine, (o Harb-İş" ten Çetin Soyak teşkilatlandırma sekreterliğine ve DYF-İş'ten Zafer Boyar da mali sekreterliğe aday gösterilif: 
İbrahim Denizcier'in başkan adayı olduğu listede ise Tes-İş'ten Orhan Erçelik'in genel sekreterliğe, Ethem Ezgü'nün eğitim sekreteri, Kaya Özdemir'in ise teşkilatlanma sekreterliklerine aday gösterildikleri (| bildirili- 


r. 

Genel Kurul çalışmaları sırasında MHP'li delegelerin konuşmacıların sözlerini laf atarak kestikleri görüldü. Özellikle AP'li sendikacılar konuşurken lehlerine tezahürat yaparak onları etkilemeye çalışmaları dikkati çekti 

Öte yandan Genel Kurulun 4. gününde de sendika sözcülerinin konuşmalarına devam edildi. 

SELÜLOZ-İŞ 

Selüloz-İş adına Salih Güngörmez, Türk-İş Genel Kurulunda hiç bir etki altında kalmadan anarşi konusuna eğilinmesini ve AP ile CHP'nin anarşi konusunda işbirliği yapmasını İstedi. 
Güngörmez hükümetin Genel Kurula gerekli ilgiyi göstermemesinden de yakındı. ve hükümetin basını karşısına almamak için bazı gazete patronlarına ucuz kağıt sattıklarını öne sürdü. 


ŞEKER-İŞ 

Şeker-İş'ten Hikmet Alcan, Tolumsal Anlaşma ile KİT'lerde çalışan işçilere yüksek ücret artışı getirildiğini savundu. Vergi sorunu üzerinde de duran Alcan "İşçi ücretlerinin yüzde» ellisi Maliye Bakanlığınca geri alınmaktadır” dedi. Alcan işçi bayramının İ Mayıs değil, 24 Temmuz olduğunu da öne sürdü. 

TES-İŞ 

Tes-İş Federasyonu- nun görüşlerini açıklayan Faruk Barut ise "Siyasi partiler işçileri oy potansiyeli olarak degerlendirme anlayışından vazgeçmelidirler. Türkiye'de enerji politikası ciddiyetten yoksun bir şekilde yürütülmektedir" şeklinde konuştu. 

Türk-İş'in siyasal etkinliğini yeniden kazanması için bağımsız bir politika izlemesi gerektiğini söyleyen Barut, 1 
Mayıs'ın işçi bayramı olmasına da karşı çıktı. 

PETROL-İŞ 

Petrol-İş adına söz alan Genel Başkan Cevdet Selvi Türk-İş'in 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak kutlamasını istedi. Türk-İş yöneticilerinin Yurtdışına 1 Mayıs'ı kutlamaya gittiklerini, (o söyleyerek Türkiye'de aynı günü işçi bayramı olarak kabul etmemelerini eleştirdi. 
Türk-İş'in çeşitli işçi sorunlarına ilişkin olarak daha etkin çözümler getirmesini istedi. 

TÜMTİS 

Tümtis'ten Şahin Akbult Türk-İş'in tüm çalışanların grevli, sözleşmeli sosyal haklara ka- 


vuşması için mücadele vermesini ve bu Genel Kurul kararı olarak 


kabul edilmesini istedi. 
Ayrıca 24 Temmuzun işçi bayramı olarak ilan edilmesini kınadı. 
BASIN-IŞ 
Basın-İş temsilcisi Muammer Niksarlı da Türk-İş'in 1 Mayıs'a sahip çıkmasını istedi. Türk-İş'in üyesi bulunduğu ICFTU'nun da 1 Mayis 


MHP'li Çarsancaklı”nın laf atması üzerine 


salonda kavga çıktı 


© Cesitli sendikaların sözcüleri 


1 


işçi kabul 
Niksarlı Türk-İş yöneticilerinin bu tutumlarını eleştirdi. 


1 Mayıs hakkında görüşlerini açıkladılar 


olarak belirten 


bayramı ettiğini 


reteri Avni Çarsançaklı nın laf atması üzerine salonda kavga çıktı. Bazı delegeler "kahrolsun faşistler” şeklinde slogan attılar. Bu arada yer yei 


konudaki 


Öte yandan Cimşe-İş 


“KIBRIS'TA ZİRVE GÖRÜŞMESİ İÇİN YOLLAR AÇILDI” 


FRANKFURT (ÖZEL) 

“Kıbrıs'ta Zirve Görüşmesi İçin Yollar Açıldı" başlığı altında bir yorum yayınlayan Frank furter Allgemaine Zeitung, Birleşmiş Milletier Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Mayıs ortasında Kıbrıs'ta yapılması düşünülen zirve toplan- 


tısına katılacağını bildiriyor. Yoruma bu zirve görüşmelerine gelinene kadar geçen gelişmeleri özetleyerek başlayan gazete, görüşmelerde neler beklendiği konusunda şunları yazıyor: 

“Kipriyanu ve Denktaş buluşmasından beklenen nedir? Bu soru sadece Lefkoşe, Atina ve Ankara'da sorulmuyor. 15 Temmuz 1974'de Yunanlı subayların Makarios hükümetine karşı darbelerinin ve onu takiben Anadolu Türkleri- nin Kıbrıs'a yaptıkları çıkarmanın bir sonucu" olan Kıbrıs problemi, 200 bin kişinin yerlerin- 
den olmalarıyla da bağımlı olarak, yaklaşık 5 
senedir Birleşmiş Milletler'i Batılı güçleri, Varşova Paktı ülkelerini ve Bloksuz ülkeleri de meşgul ediyor." 


“Kıbrıs, Cumhuriyetin ilanından 19 yıl sonra onunla ilgilenen her devlet adamının ve parlamenterin parmağını yaktığı, kaynayan bir kazan haline geldi." 


"Kipriyanu ve Denktaş şimdiye kadar önemli ölçüde birbirlerini suçlamaya baktılar ve bunun yanında da dolaylı ya da dolaysız olarak ve Atina'nın desteğini alarak, boyun eğmez savaş kararlılıklarını bildirdiler. Gerçi Temmuz ve Ağustos 1974'de olduğu gibi tanklarla ve topçu birlikleriyle savaşılmıyor artık. Bugün diplomasinin savaş alanında insan haklarının, kamu devlet, hukuklarının ve istatistiklerinin yorumlarıyla savaşılıyor. İşte Mayıs «yında Waldheim'in de katılacağı görüşmelerde, göçmenler hâla çadırlarda beklerken, her şeyin olduğu gibi mi kalacağı yoksa barışa doğru bir yolun mu açılacağı yeniden denenecek. Her şekliyle barış görüşmelerinin yeniden ele alınıp alınmayacağı tartışılacak, fazla değil." , 


Fevzioğlu SSK" da 230 milyon liralık bir yolsuzluk saptadıklarını söyledi 


Sendikası Başkan Yar- yumruklaşmaların oldudımcısı Ahmet Ciner ko- gu görüldü. Görevlilerin nuşurken MHP Genel araya girmesi üzerine o- 


Sekreter Yardımcısı ve Türk Metal Genel Sek- 


KONGREDEN İZLENİMLER 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lay yatıştırıldı. Ve Cinel konuşmasını sürdürdü: 


CHP'liler niye susuyor 


Gülay Kurnaz 

Türk-İş Kongresinin ilk üç gününde yapılan konuşmaların, yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı nokta yetki sorunlarının çözümündeki haksız uygulamalar oldu. 

Özellikle, Sağlık-İş, Tes-İş, Teksif ve Türk Metal delegeleri çok dertliydi. Yetki tespitlerin- de sahtecilik yapılıyor, işçiler memurlaştırılıyor, iş müfettişleri açık bir şekildeyan tutuyor, bazı sendikalar eritilmeye çalışılıyor, işkolu yetkileri olan sendikalarla bir türlü sözleşmeye oturulmuyordu. Bütün bunların müsebbibi de iş müfettişliklerine, Bölge Çalışma Müdürlüklerine, Bakanlıklara doldurulan TKP'liler sahte solculardı. Hükümet bakanlıklara, Çalışma Bakanlığı da Bölge Çalışma Müdürlüğüne hükmedemiyor, sahte sol ve TKP bildiğini okuyordu. 
* Bunları söylüyordu Tes-İş'li, Sağlık-İşli delegeler. 

Yanlış mıydı? Doğruydu. Ama ne yazik ki doğru şeyle CHP'li sendikacıların cesaretsiz tutumu yüzünden Kongre boyunca MHP'nin elinde koz oldu. 

CHP'li delegeler Kongre boyunca, CHP'nin devlet dairelerine “Bölge Çalışma Müdürlüğüne, doldurduğu sahte solculara karşı çıkarmadıkları, yetki tespitindeki haksızlıkları mahkum edip işçinin talebine sahip çıkamadıkları için, kısacası Rusya ve TKP olgusuna, ve CHP'nin TKP ile koalisyona karşı tutum alamadıkları için MHP'ye karşı da mücadele edemediler. 

CHP'li sendikacıların elinde: 

* CHP'nin TKP ile uzlaşmasına kararlı bir şekilde karşı çıkarak liberal, anti-faşist AP'i delegasyonla birleşme imkanı vardı. 

* Böyle bir tutumla MHP'nin elindeki bütün sermayesini almak faşist demagojiyi etkisiz hale getirme ve MHP'yi AP'den koparma imkanı var- di: 

Ama CHP'li sendikacılar CHP'nin TKP'yle girdiği şu uğursuz koalisyonun öylesine etkisi altındaydılar ki, bunların hiç birini yapamadılar. yöneltilen bütün eleştiriler karşısında söyleyebildikleri tek şey, "Ne yapalım, sizin döneminizde de aynı şeyler oldu" demek oldu. 

İzlenen bu teslimiyetçi çizgi öyle vahim bir noktaya geldi ki Askeri işyerlerine Aster-İş adı altında TKP'lilerin sızması sorunu, Kenan Durukan'ın daha önce defalarca üstüne bastığı bu sorun bu kongrede Harb-İş sözcüleri tarafından değil, Türk Metal Sözcüsü Avni Çarsancaklı tarafından dile getirildi. Çarsancaklı usta bir taktikle Harb-İş üyelerinin derdine sahip çıkar ve anti-komüanizm yaparken, Harb-İş'li konuşmacılar “gericilerin paraleline düşeriz" korkusuyla sus pus olmuş oturuyorlardı. 

CHP'nin TKP ile uzlaşmasının MHP'ye karşı mücadeleyi nasıl zayıflattığını Türk-İş Kongresinde bir kez daha somut olarak gördük. 

**** 

MHP'nin bu Kongrede kendine koyduğu hedef: Türk-İş'te kendisini dışlayacak bir birliğin sağlanmasını baltalamak, kendi sızmasını kolaylaştıracak bir saflaşma yaratmak oldu. 

İşte bu noktada MHP ile dışardan Türk-İş'i etkilemeye çalışan TKP'nin taktikleri tam tamına bir paralellik gösteriyordu. 

* MHP bütün konuşmalarında baş hedef olarak Tunç'u aldı. 

Aslında Tunç'un şahsında Türk-İş'in birliğine saldırıyordu. Ne gariptir ki, MHP'nin "TKP' nin güdümünde” dediği Tunç'a aynı günlerde en şiddetle saldıran diğer kanat da TKP ve Bizim Radyo idi. 

* MHP, Kongre boyunca sürekli olarak havayı elektriklendirmeye ve AP'lilerle CHP'lilerin arasını açmaya çalıştı. Bizim Radyo'nun Türk-İş ile ilgili yayınlarına açıp baktığımızda görüyoruz ki TKP de Kongre öncesinde var gücüyle AP-CHP ittifakı şeklindeki bir çözüme saldırıyordu. 

* MHP Kongre boyunca bir yandan TKP'ye ve Rusya'ya saldırarak bir yandan AP'li delegelerin haklı tepkilerine sahip çıkarak anti-komünizm temelinde bir AP-MHP bütünleşmesi yaratmaya çalıştı. TKP ise günlerdir AP-MHP' yi aynı kefeye koyup, ikisine birden gerici Amerikancı diye saldırarak bir karşı cephe yaratmaya çalışıyor. öte yandan CHP'li kesimin "yenilik, dinamizm" talebini kullanarak bu cepheye sızmaya çalışıyordu. 

İşte birbirine zıt iki grup gibi görünen, ve birbirine en çok çatan iki faşist mihrakın Türk-İş içinde izledikleri siyaset böylesine birbirinin aynı idi. Türk-İş içinde hiç bir varlığa sahip olmayan bu iki mihrak, örgütte çıkan ayrılıklar- dan yararlanarak güç toplamaya ve bir varlık olmaya çalıştılar. 

Ama ne yazık ki, Türk-İş Genel Kurulunda ortaya çıkıp bu 'enzerliği görecek ve gösterecek ve bu taktiği boşa çıkaracak tutumun ne olduğunu ortaya koyacak bilinçte ve uyanıklıkta bir konuşmacı çıkmadı. 


İST.DZ.TEK SAT.AL.KOM. 
BAŞKANLIĞINDAN: 


1- Kapalı zarf usulü ile tahmil, tahliye, taşıma ve istif işi yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 4.000.000.00 TL. olup geçici teminatı 120.000.00 TL.sıdır. Şartnamesi Komisyonumuzda ANKARA ve İZMİR Levazım AAmirliklerinde görülebilir. yi 

2- İhalesi 4 Mayıs 1979 Cuma günü saat 11.00 de Kasımpaşadaki Komisyonumuzda yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Komisyonumuza vermelerini. 

(Basın: 13654-392 


ANKARA (THA) Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, SSK'da yaklaşık 230 milyon liraya ulaşan bir yolsuzluk saptadıklarını bildirdi. 

Feyzioğlu, dün Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında 14 sayfa tutarındaki yolsuzluk belgelerini açıkladı vė Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğunu söyledi. 

Yolsuzlukların ikisi- nin Malatya, diğerinin İstanbul Karacaahmet'te arsa ve bina satım işlemlerinde gerçekleştiğinin belirlendiğini anlatan Feyzioğlu, arsa satımını gerçekleştiren kişinin bakanlıkta önce müşavirliğe, daha sonra da birinci derecede kadrolu genel müdürlüğe atandığına 


dikkat çekti. 
Feyzioğlu'nun açıklamasına göre, arsaların 


Malatya'da bulunanlarına toplam 72 milyon, in- 


şaatlarına ise 109 milyon lira ödeme yapıldı. Açıklamada bu ödemelerin arsa ve İnşaatların gerçek fiyatlarının çok üstünde olduğu belirtildi. 


Feyzioğlu, İstanbul 


Karacaahmet Mezarlığın- da alınan bir arsaya da 


gerçek değerinin çok üs-. 


tünde olan 49 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. 

Turhan Feyzioğlu, bu arsaların SSK'ya satılma- 


iller Bankası Genel Kurulu Ankara'da toplandı 


ANKARA (ÖZEL) 

İller Bankası 34. Olağan Genel Kurulu önceki gün Ankara'daki Genel Merkez binasında toplandı. 

Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir Genel Kurulu açarken bir konuşma yaparak, İller Bankasının çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Yerel Yönetim Bakanlığının, yerel yönetimleri yeni bir yapıya ve boyuta kavuşturmak için yaptığı planlamaların içinde iller bankasının önemli bir yeri olduğunu söyleyen Özdemir, konuşmasında kitle taşımacılığına da de- 


ğindi. Özdemir, konuşmasının kitle taşımacılığı ile ilgili bölümünde şöyle dedi: 

"Günümüzün ve geleceğin gündeminde önemli yer tutan ve tutacak olan kentsel ulaşım sektörüne bu yıl ilk defa olarak bütçeye o'"Bele diyelere otobüs ve inşaat makinaları sağlama, otobüs yapım ve onarım tesisleri" başlığı altında 
500 milyon TL. konmuştur.” 


Daha sonra yapılan divan seçimlerinde İdris Demir ve Yılmaz Yıldırım, Sekreterliğe getirildiler, 


sında rol oynayan Malatya avukatlarından Cevat Yücel (o Fenercioğlu'nun bakanlıkta önce müşavirliğe,daha sonra da birinci derecede kadrolu genel müdürlüğe atandığını bil dirdi. 


Sanat üzerine bir açık oturum yapılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bugün saat 
18.00 de Atatürk 
Kültür Merkezinde 


çeşitli sanat dallarını içeren bir açık o- 


turum düzenlendi. 

“Günümüz Türk 
Sanatını Oluşturan 
Temel Etkenler' konulu Açık oturumu 
Cevat Çapan yönetecek Ömer Uluç, 
Vehim Peksoy, Onat Kutlar, Turgut Cansever, Filiz Ali, Başar Sabuncu toplantıya konuşmacı olarak katılıyorlar. 


yı ro, BAL 


resTAL 
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NEZİH COŞ 


3.Balkan Film Şenliği, sinemaseverler için ilgi çekici bir toplugösteri olma niteliğini sürdürüyor. 
Hergün ayrı bir ülkenin filmleri Atatürk Kültür Merkezi ve Konak sinemasında ardı ardına sunuluyor 


ve filmler anında Türkçeye çevri- * 


liyor. Filmlerin tümünün sansür kurulu tarafından izlendiği de aldığımız haberler arasında 

Şenliğe büyük bir ilgi gösterildiği de dikkati çekiyor. Filmleri izlemek isteyenlerin sinema kapılarında bilet bulamadan kalmaları üzerine, pazartesi gününden itibaren Konak sinemasında 21.30 ek seansları yapılmaya başlandı. Bu seanslarda hergün 14,45'te oynayan filmin ikinci gösterisi yapılıyor. 


KISA FİLM YARIŞMASI 


Semih Tuğrul 1.Uluslararası Kısa Film Yarışması filmlerinin uzun filmlerle çakışan seanslarda sunulması ise bir program düzensizliği olarak dikkati çekiyor. Türkiye'de ender olarak düzenlenebilen böylesi bir uluslararası şenlikte sinemaseverlerin uzun ve kısa tüm filmleri izlemek isteyebileceği nedense yeterince dikkate alınmamış. Bu, bizim dışımızda birçok sinemaseverin de ortak kanısı. 


Balkan Film Şenliğinde bugün 


Yugoslav filmleri var 


© Şenlik büyük ilgi topluyor 
6 Ayrıca bir açık oturum yapılacak 


Kısa Film Yarışmasının jürisin- de şu isimlerin bulunduğu açıklandı: Romen yönetmeni Timotei 


Ursu, Bulgar sinema adamı Nedelt- 


çe Milev, Yunan Sinematek'i Başkanı Aglde Mitropulos, Arnavut yönetmen Viktor Gjika ve Türkiye'den sinema yazarı Onat Kutlar. 
kısa filmlerin gösterisi Çarşamba günü tamamlandı. Jürinin ödül vereceği filmler, Cumartesi 19.15 
seansında Konak sinemasında açıklanacak, ödül dağıtım töreni yapılacak ve ödül alan kısa filmler yeniden' davetlilere sunulacak. Bu seansla şenlik kapanmış olacak. 
Şenlik çerçevesinde bugün Beyoğlu Odakule Konferans Salonunda bir sempozyum düzenleniyor. "Genç Kuşakların Sinemacı ve Sinema Seyircisi Olarak Eğitimi" konulu sempozyum, saat 9.30 
da başlayacak ve 15.30'a kadar sürecek. v 
YUNANİSTAN'IN BASIN TOPLANTISI 


Şenlik süresince hergün 11.30' 
da önceki gün filmleri sunulan ülkenin basın toplantıları yapıldı. 
Çarşamba sabahı Yunanistan delegasyonu ile yapılan basın toplantısını izledik. Yunan delegasyonu Başkanı, Cunta döneminden sonra Yunanistan'da siyasal nitelikli film lerin sayısında bir artış görüldüğünü, ancak siyasal sinemanın yer yer bir slogan ve propaganda sineması niteliğinerdönüştüğü örneklerin de çok olüuğunu belirtti. Filmleri dün gösterilmiş olan Teodoros Angelopulos'un bu alanda dikkati çeken en önemli yönetmen olduğunu vurguladı. Şenlikte "Ağustosta 


Çifte Bahar" adlı filmi Yunanistan'ı resmen temsil eden Kosta Ferris de, basın toplantısında Genç Yunan Sineması akımının ticari Yunan filmlerinin mirasını tümüyle reddetmediğini, yeni yönetmenlerin bu filmlerden de belli ölçüde etkilendiğini açıkladı. 
Yeni Yunan sineması örneklerinin iki yıldır seyirci bulma yönünde önemli bir gelişme sağladıklarını belirtti. Sorulan bir soru üzerine Ferris, Balkan ülkelerinin dostluğu ve kardeşliğini pekiştirmek için her ülkenin birer skeçle katılacağı bir skeçli ortak-yapım yapılması- nın çok yararlı olacağını düşündü- günü söyledi. Basın toplantısında genç Yunan sinemacılarının filmlerini kendi olanakları ile gerçekleştirdikleri , mevcut olan Ulusal Sinema Kurumu'nun projelere kredi vermeyip kendi anlayışı içinde film yapımına dönük çalışmalar gösterdiği belirtildi. 


Dün sabah Romanya delegasyonunun basın toplantısı yapıldı. Bu sabah da Türkiye' delegasyonunun basın toplantısı izlenecek. 

Şenliğin Film Pazarı bölümünde de özellikle Türk filmlerinin satışı için çeşitli filmlerin özel gösterileri ayrı bir salonda yapılıyor. 

Bugün sempozyumun dışında "Gidiş-Dönüş"' ve "Baharın Çağrısı"' adlı iki uzun Yugoslav filminin gösterisi yapılacak. 


Yarın 15.00-17.00 arasında da Atatürk Kültür Merkezinde şenlik filmleri üzerine genel bir tartışma toplantısı düzenlenecek. 


20 Nisan 1979 


GENÇLİK 


SBF-DER SEÇİMLERİ 27 NİSANDA 


C Demokrasi ve birlik grubu, bütün öğrencileri demokrasi temelinde 


birleşmeye çağırdı 


ANKARA (ÖZEL 
Ankara Üniversitesi SBF 


Derneği (SBF -DER) Genel 


yapılacak. Genel 


bildirilerde görüşlerini Demokrasi ve Birlik grubu 


karşı meye çağırdı. 


Mustafa Kemal'in "Fikirler cebr-ü şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez" sözlerini bildirisine başlık yapan Demokrasi ve Birlik grubu gö- 


rüşlerini şöyle açıklıyor: 


"Sık sık sopalı, silahlı kavgalar olmakta ve bu kavgalar yaralanma ve hatta ölüm olaylarıyla bile sonuçlandüşüncelerin özgürce dile getirilebilmesini engellenmeye çalışmakta, fikirlerin zorbalıkla önlenmesi yöntemi sistemleş-Forumlarda yalnızca temsilcileri konuşabilmektedir. Okulumuzda uzun zamandır, sonunda "başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? 
yaşanmamıştır. 
Öğrenci kitlesinin iradesine başvurmadan boykotlar yapılmakta, öğrencilerin dernek kararlarını denetleme- 


maktadır. Çeşitli 


tirilmektedir. 
önceden belirlenmiş grup 


denildiği 


forumda 


si engelenmektedir." 


Bütün öğrencileri birleşmeye çağıran Demokrasi ve Birlik grubu ilke- 


lerini şöyle açıklıyor: 


“Forumlarda isteyen herkes koherkes her türlü prokullanabilmelidir. 
Grup kavgaları ve kışkırtmalar son 


nuşabilmeli, paganda aracını 


renci 
Kurulu 27 Nisanda İnci Sinemasında Kurula bir hafta kala seçimlere katılacak gruplar propaganda faaliyetlerine başladılar. Seçimlere Demokrasi ve Birlik adıyla katılan DGB'li öğrenciler, Dev - Genç, İGD ve Genç Öncü yayınladıkları açıkladılar. 
bildirisinde Zorbalığa ve kışkırtmalara bütün öğrencileri demokrasi temelinde birleşmeye ve mücadele et- 


bulmalı, demokratik bir tartışma ortamı gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerin iradesine aykırı eylem çizgisi terkedilmeli, derneğin karar ve uy gulamaları tüm öğrenciler tarafından denetlenebilmelidir." 

IGD ve Genç Öncü grupları ıse Ortak yayınladıkları bildiride, Kurtuluş grubuna birlik çağrısı götürdüklerini, ancak Kurtuluş'un bu öneriyi reddettiğini belirterek, Kurtuluş ve Dev Genç'i yeniden eylem birliğine çagırdılar. 

İGD ve Genç Öncü'nün, Dev-Genç ile Kurtuluş gruplarına yaptığı çağrı- dan sonra bir bildiri yayınlayan Demokrasi ve Birlik grubu,İGD'nin eylem birliği'nin amacını şöyle açıkladı: 

“Bugün önemli olan birlik sözlerini kullanmak değildir. Neyi gerçekleştirmek için birlik kurulacağıdır. 
Yurtseverlik ruhunun, demokrasi geleneğinin kök saldığı okulumuzda İGD özgür tartışma ortamının yok edildiği, Rusya'ya övgülerin düzüldüğü, bağımsızlık fikrinin ayaklar altına alındığı birlik istiyor." 


1 Mart'ta sınavdan çıkan bir öğrenciye saldıran, 16 Martta bir kız öğrenciyi döven, Halkın Kurtuluşu ile sık sık kavga çıkaran ve SBF'yi savaş alanı olarak ilan edenlerin kendileri değillermiş gibi, kendi çevreleri- ne“sorumlu olun'öğütleri yağdırdıkları belirtilen Demokrasi ve Birlik grubunun bildirisi şöyle sona eriyor: 


"Biz zorbalığa Karşı, düşünce özgürlüğü, kavga ve kışkırımalara karşı huzur içinde bir eğitim için bütün öğrencileri Halkçı Devrimcileri, Dev-Genç'i ve bütün grupları demokrasi temelinde birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz." 


Radyoda yayınlanan 


“GENÇLİKLE GELEN” PROGRAMINDA GÖRÜŞLERİ YAYINLANAN ÖĞRENCİ SAHTE SOLCULARIN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI 


ANKARA (ÖZEL) 
Pazar günleri yayınlanan "gençlikle Gelen" adlı programda görüşleri yayınlanan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi Remzi Çelik, sahte solcular tarafından okulun yemekhanesine alınmak istenmedi. Öğrencinin direnmesi üzerine, okulda görevli bir komisere "bu bizden değildir" diye şikayette bulunan sahte solcular öğrencinin komiser tarafından çıkarılmasını sağladılar. 
Meydana gelen olay üzerine Ankara Emnivet Müdürlüğüne bir mektup 


gönderen Merkez DGB Başkanı Ha: kan Yavuz, bu tutumun anarşi yaratmak isteyenlere cesaret verdiğini belirtti. 


Radyoda yayınlanan sözkonusu programda okunan DTCF öğrencisi Remzi Çelik'in mektubunda, "'okul: da anarşiyi yaratanların iki azınlık grup olduğu" belirtiliyor ve "'kendilerini' sağcı ve solcu diye adlandıran bu grupların öğrencileri kenci gruplarına katmaya çalıştıkları" anlatılı yordu. 


BAZI ÖĞRENCİLER BUCA SAĞLIK KOLEJİNİ İŞGAL ETMEK İSTEDİ 


İZMİR (THA) 

Ege Üniversitesine bağlı ITBF'de lisin okula girmesini bahane eden bazı öğrencilerin dersleri bir hafta boykot ettikleri öğrenildi. 
Okul yönetimi, sk sk olaylar nedeniyle Fakülte ' binasının içine 


polisin girmesini kararlaştırmıştı. 

Ayrıca AA'dan alınan bilgiye göre, Buca Sağlık Koleji'nde bazı öğrenciler okulu işgal etmek istediler. 
Ancak, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle bu öğrenciler okulu işgal edemediler. 


Mem-Der:”Kitle taşımacılığı projesi nedeniyle kaybedilmiş haklar geri verilmeli” 


ANKARA (ÖZEL). 
Memurlar Derneği (MEM-DER) Ankara Şubesi, Ankara Belediyesince başlatılan kitle taşımacılığı projesi nedeniyle , servis otobüslerinden yoksun bırakılan kamu personelinin uğradığı zararın giderilmesini istedi. 
Ankara Şube Başkanı Emine Aynur yaptığı açıklamada, kitle taşı- 


macılığı 


bırakılan 


nur'un 


Geçmişte 


Dördüncü Avrupa 
Hukuku Haftası 


sona erdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Eğitim Merkezinin düzenlediği "Dördüncü Avrupa Hukuku Haftası" çalışmalarını tamamladı. Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) genişlemesi ve bu olgunun Türkiye- AET ilişkilerindeki etkilerinin ele alındığı sempozyuma, Türkiyeli hukuk profesörlerinin yanı sıra AET'li yabancı uzmanlar da katıldı. 


16 Nisan günü Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör İlhan Akın'ın açış konuşması ile başlayan sempozyumda, Merkez Müdürü Profesör Reha Poray, sempozyum konusunun hukuki olduğu kadar siyasi bir mesele de olduğunu belirtti. Poray, konuşmasında "Tarafsısız, ancak fikirsiz değiliz''sdedi. 

raris Ünversitesi profesör'erinden Pierre Henri Teitgen, 'AET'ye Katılma ve Egemenlik Sorunu" hakkında bir konuşma yaparken meselenin daha çok teknik yanı üzerinde durdu. Teitgen, AET'ye katılmakla bir ülkenin egemenliğinin zedelenmesi konusunda şimdiye kadar çeşitli AET ülkelerinde yapılan tartışmaları da kısaca hatırlattı. 

Aynı gün, ikinci oturumda söz alan Profesör İsmet Giritli de, AET meselesinin bir "siyasi tercih" meselesi olduğunu belirterek, bu tercih yapıldıktan sonra ortaya çıkabile- 


nedeniyle servis arabalarından yoksun kamu nelinin maddi zarara uğratıldığını söyledi. Ay- rer açıklamasında şöyle denildi: 

"Bu kazanılmış hakların geri alınması memurları köle olarak gören zihniyetin bir 


başta sendika hakkı ve 


insanca yaşama vaadedenlerin çağdaşlığını ve halkçılığını dar gelirli memurların haklarını biikişer geri alınması olarak gösteriyor. Toplu taşıma uygulamasının ilk günlerinde otobüs bileti verilen DSİ personelinin eline verilen biletlerin de geri alınmasının kanunsuz olduğunu söylüyoruz. 


perso- 


ifadesidir. 
memurlara 


cek hukuki sorunların kolaylıkla altedilebileceğini söyledi. 

İkinci gün söz alan AET Komisyonu Hukuk Müşavirlerinden Robert Fischer ve Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinden Haluk Günuğur da, Roma ve Ankara anlaşmalarının içerikleri ve uygulama sahaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundular. 

Sempozyumun son iki günü ise, Türkiye'nin yakından ilgilendiği bir konuya ayrılmıştı. Yabancı işçilerin AET ülkelerinde serbest dolaşımı. 

Bu konuda görüşlerini açıklayan Bremen Üniversitesi profesörlerinden Hagen. Lichtenberg ve İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Bayan*Gülören Tekinalp, Türkiyeli işçilerin AET ülkelerinde karşılaştığı iş bulma ve yerleşme konusundaki güçlüklerin hukuki yanını ele aldılar. 

Sempozyumun son gühü söz alan . 
iki konuşmacı ise, Avrupa ve Türkiye İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından Türkiye'nin AET'ye katılma sorununa değindiler. Fransız Profesör Gerald Lyon-Caen'ın tebliğin- den sonra Profesör Turhan Esener, Türkiye İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile AET hukuku arasındaki derin uçurumu dile getirdi. Bu konuda söz alan Profesör Metin Kutal da, işten atılma ve sosyal güvenlik konularında Türkiyeli hukukçuların büyük adımlar kaydetmesi gerektiğini belirtti, 


ANKARA (ÖZEL) 


Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Jacques De Larosiere ile Zürih'te vardığı ön anlaşma uyarınca görüşmeler yapacak IMF heyetinin 24 


Yunanistan'ın 
NATO'ya dönmesine karşı 


çıkılmaması istendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Federal Almanya Sos yal Demokrat Partisi Dış Politika sözcülerinden Peter Corterier, Türkiye' den Yunanistan'ın NA- 


TO'ya geri dönmesine muhalefet etmemesini istedi. 

Corterier, Partisinin 


yayın organında yer alan bir makalesinde Yunanistan'ın geri dönmesinin NATO'nun güney 
, kanadını güçlendireceğini, bunun da bütün NA-TO üyelerinin çıkarına olduğunu savundu. 
Türkiye, Ege Askeri Komutanlığının yapısı ve Ege hava sahanlığı- nın kontrolü konuların- daki anlaşmazlıklar çözülmeden Yunanistan'ın NATO'ya dönmesine « 
* karşı çıkıyordü. 4 


Resmi yüksek okullar üniversite 


ve akademilere devredilecek 


ANKARA (AA) 

Millet Meclisinin dünkü birleşiminde, resimi yüksek okulların üniversite ve akademilere devredilmesine ilişkin yasa tasarısı görüşülerek kabul edildi. 

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüksek okullar bağlandıkları üniversite ve akademilerin mevzuatına tabi olacaklar. 


TMMOB nükleer santrallere karşı çıkıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
TMMOB Başkanı 
Teoman Öztürk, nükleer enerji santrallerine ülkemizin dışa bağımlılığını artırdığı ve emperya- 
“lizmin sömürüsünü yogunlaştırdığı için karşı 


olduklarını belirterek "Sorun nükleer teknolojinin reddi ya da in- 


karı sorunu değil, nükleer santrallerin ülke çıkarlarina uygun olmayan zamanlama ve gündeme getiriliş biçimine karşı çıkma sorunudur" dedi. 


Teoman Öztürk, 
TMMOB'de düzenlediği basın toplantısında enerji sorununun çözümü doğrultusunda geliştirilecek politika ve programlarda temel ilkenin kendi kaynaklarımıza ve gücümüze dayanmak olduğunu da söyleyerek, linyit ve hidro elektrik santrallerinin yatırımlarının hızlandırılmasını, enerji kaynaklarının tümüyle devlet denetimine ahnmasını, petrol arama ve dağıtma işlemlerinin de devlet eliyle yapılmasını önerdi. 


oztürk, Akkuyu Nukleer Enerji Santrali pro- 
“jesinin 1995'lerde devreye girecek şekilde ertelenmesini istedi. 


IMF ile görüşmeler başlıyor 


Woodward 
24 Nisanda 
Ankara'ya geliyor 


O Yeni bir niyet mektubunun hazırlanması bekleniyor 


O /MFile anlaşma sağlanırsa 1 milyar dolar kredi sağlanabilecek 


Nisan'da Ankara'ya ge- 


ması gereken 


iki anm Üçüncü dilim kredi için 


leceği öğrenildi. Heyete kredinin serbest bıra- geçen Aralık ayında ya- 

Türkiye Masası başka- kılması IMF'den iste- pılan görüşmelerde annı Charles Woodward necek. laşma sağlanamadığınbaşkanlık ediyor. Bu iki dilim kredi- dan görüşmeler kesil-Yapılacak göruşme- den Aralık 1978'de ve- misti. 

lerde IMF heyetine hü- rilmesi gereken 39 mil- Ankara'da yapılacak 


kürhetin mali ve iktisa- di politikas hakkında 


ayrıntılı bilgi verilecek. üçüncü, 


yon hesap birimlik (yaklaşık 50 milyon dolarlık) Mart 


görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin hazırlayacağı 


1979'da yeni niyet mektubu üze- 


Bu politikanın uygula- verilmesi gereken aynı rinde de durulacak. Türnabilmesi için 1978 miktardaki dördüncü kiye, IMF'ye yazacağı Martında Türkiye'nin dilim kredinin serbest niyet mektubunda önüverdiği niyet mektubu bırakılması konusunda. müzdeki dönemde izleuyarınca Türkiye'nin al- temaslar yapılacak. yeceği ekonomik ve 


Sempozyumunda bildirisini 


(yanda), 


ISTANBUL (ÖZEL) 


Türk Kütüphaneciler Derneğinin düzenlediği "Çocuk ve Kitap" konulu sempozyum dün sona erdi. Türkiye Avusturya, Federal Almanya, Yunanistan, İsrail, Bulgaristan ve Fransa" nın katıldığı sempozyum sonunda, konuşmacılar ortak bir bildiri yayınladılar. 


ayaktayız 


Bedrettin Cömert sergi salonu açıldı 


Sempozyumu izleyen topluluk görünüyor. 


Y.Shavit Uluslararası Çocuk ve Kitap f sunarken. 


"Çocuk ve kitap" sempozyumu sona erdi 


Kuyruklarda 


HABER MERKEZİ 

Kuyruklarda yaşıyoruz. Sabahın erken saatinie evinden çıkan kadın, erkek,çocuk, bir kuyruk- 
:an diğerine girerek akşamı ediyor. Çocuklar kuyuklarda büyüyor. Gençler kuyruklarda ders çalışıyor, kuyruk arkadaşlıkları kuruyor. Ana, babaar kuyruklarda yaşlanıyor. Kuyruklarda bir pişimlik yemek için bekleyenler, ömür tüketirken ie neşelerini kaybetmemeye çalışıyor. 

Bir alkış kopuyor bir kuyruktan. Bakıyorsunuz bir araba dolusu tüpgaz gelmiş. Karşıki kuyrukta benzin, gaz için bekleyenler de aynı sevinci paylaşıyor. Katılıyorlar alkışa. Alkış ve ıslıklar arasında tüpler dağıldıktan sonra, geride kalan, tüpünü alamayanların protesto sesleri yükseliyor. Buna saatlece ayakta dukmaktan yorulmuş çocukların ağlamaları da katılınca, sağır kulaklara kadar varmaması mümkün değil protesto seslerinin. Bir kere kuyruk tiryakisi olunmuş ya, sağır sultanların yalan kuyrukları da uzadıkça uzuyor. İşte size çocuk yılı ilan edilen 1979 Türkiye'sinden tüpgaz manzaraları... Tüm Türkiye halkı, çocuğu yaşlısı, erkeği, kadını kuyruklarda dimdik ayakta... 


Bildifide kitle 'hâbörleşme afdğil€ rında çocuk yâyınlarına daha fazla yer verilmesi, geri kalmış yöreler- de gezici kütüphane sayısının ; artırılması ve yabancı ülkelerde yaşayan çocuklar için iki dilli kitapların hazırlanması isteniyor. Ayrıca bildiride çocukların reklam programlarında oyuncu olarak oynamalarının engellenmesi gerektiği belirtildi. 


ANKARA (AA) 
Hacettepe Üniversitesi tarafından "Bedrettin Cömert Ser- 


yaptırılan gi Salonu" önceki gün saat 16.30'da Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünce düzenlenen karma bir sergi ile açıldı. 

Yurt içi ve vurt dışından sera- 


mik-gratık-resim dallarında ün kazanan 57 sanatçının toplam 90 yapıtla katıldığı karma serginin açılışın- da Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı ile bakanlık yetkilileri, öğretim üyeleri, sanatçılar ve Bedrettin Cömert'in eşi ile öğrencileri hazır bulundular. 


Bkit A 


mali poltika konusunda açıklamalar yapacak. 
Bu mektup IMF Yönetim Kurulu tarafından da değerlendirildikten sonra Türkiye'nin "'Kredi verilebilir" bir ülke olup olmadığına karar ve rilecek 

Türkiye'nin kredi verilebilir bir ülke olduğuna karar verilmesi halinde bir süredir bekleyen bir dizi kredi anlaşmasının kısa sürede sonuçlanma» sı bekleniyor. Buna göre öncelikle 200'den fazla yabancı bankayla yapılmış 2,5 milyar dolarlık vadesi gelmiş borcun ye- 


niden taksite bağlanması sonuçlandırılacak Bu 
bankalardan ayrıca 400 
milyon dolarlık yeni kre- 


di alınacak 
OECD Genel Sekretefın 


ien emasiar sonucunda Türkiye'ye 
acil yardım olarak 400 
milyon dolar kredi daha gelecek. 

AET'nin de kendi öz kaynaklarından Türkiye’ ye 200 milyon dolar kredi daha sağlaması bekleniyor. 

Bütün bu kredilerin açılması ve işlemeye başlaması ile birlikte banka işlemleri sonucunda Türkiye'nin birkaç yüz milyon dolarlık daha açıktan kredi elde edebileceği bildirildi 

Maliye Bakanlığı yetkilileri eskiden Türkiye' nin ithalatı için yurtd. 


“şx ödemelerinin: mal Tür- 


kiye'ye: geldikten sonra yapıldığınr” Ifâtirlatarak, ancak daha sonra ortaya çıkan transfer güçlükleri 


yüzürden Türkiye'ye mal satan firmaların ve onların adına hareket 


eden yabancı bankaların Türkiye'den siparişle birlikte ödeme yapılmasını istediklerini söylüyorlar. 


` "Akıl yaşta değil, baştadır." 


Çocuktan al haberi 


Çocuk bakımı ile ilgili kitapları bütün dillere çevrilen, milyonlarca basılan Amerikalı Doktor Benjamin Spock'un adını birçoğunuz duymuşsunuzdur. 

1948'lerden beri milyonlarca çocuk onun yazdığı kitaplardaki yöntemlere göre yetiştirildiği için,şimdi 30 yaşlarına kadar olan bir kuşağa “Spock kuşağı" deniyor. Amerikalı gençler Vietnam savaşına gitmeyi reddedip, protesto hareketlerine giriştikleri zaman, “İşte Spock kuşağı, ne olacak” diye Dr. Spock suçlanmıştı. 
Dr. Spock da, o gençlerle birlikte oturma grevlerine, protesto eylemlerine katılmıştı. 

Bu doktor Spock diyor ki, "Toplumsal huzursuzluk ve güvensizlik çocukları da olumsuz yönde etkilemektedir. Hırçın, tedirgin, geçimsiz huzursuz çocuklar yetişmesi, Amerikan toplumundaki amaçsızlığın eseridir." 

Bu yılı çocuk yılı ilan ettiler de, bizlerde kargaşalık içindeki toplumumuzun çocuklara neler verdiğine eğilme fırsatı bulabildik. 

Çıraklar, kaçak çalıştırılan çocuklar, gece köprü altında yatıp gündüz Marlboro sattığı için yakal hapishaneye tıkılan, suç işlemekten 


başka hiç bir çaresi olmadığı için gangster olma | 


yolunu tutan çocuklar. Ailesine bakmak için köyün çobanlığını yapan çocuklar, TKP'nin sahtekarlığına alet edlip revizyonizmin sömürüsüne uğratılan çocuklar, MHP'nin, küçücük yaşta kamplarda eğittikten sonra eline silahı verip adam öldürttüğü çocuklar Tüysüzler... 

Şimdi TRT'de, gazetelerde çocuklarımızın neler düşündüklerini, neler hissettiklerini dinleyip, okuyoruz, öğreniyoruz. 

TV'de Dünya Çocuk Yılı nedeniyle seyrettiğimiz bir röportajda, çocuklara "50 liran olsa ne yapardın?" diye soruldu. Herhalde "Şu kitabı, bu kitabı alırdım" şeklinde cevaplarla çocuklara kitap sevgisi aşılanmaya çalışılıyordu. 
Gerçekten böyle cevaplar verenler de oldu. 
Ama gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarıma yönelindikçe, “karnımı doyuracak birşeyler alırdım”, “anneme istediği birşeyi alırdım” gibi cevaplar gelmeye başladı. 

Başka bir TV programında ise Yetiştirme Yurdundaki kimsesiz çocukları dinledik. Çocukların çoğunluğu gelecek endişesindeydi. 
"18 yaşına gelince bizi bu yurttan dışarı salıyorlar. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. İstikbali « miz ne olacak?" diye soruyorlardı. 

Sekiz yaşındaki yeğenim Deniz, gazeteciliğe çok hevesli, Uzakta olduğumuz için zaman zaman bana yazdıklarını yolluyor, Son "'makale"sinde şunları yazmış: 

VAR LİSTESİ 

1- Piyasada önce pahalılık var. 

2- Açlık var. 

3- Ölmek var. 

4- Öldürmek var. 

5- Demirelin boş konuşmaları var. 

Çocuk herhalde gazetelerde "Yoklar listesi" göre göre usanmış, "varlar listesi" yapmayı denemiş, Ama yazdıkları yine olumsuz şeyler. Çocuktan al haberi. Onlara verdiğimiz de bu, aldığımız da. 

Aklımıza Demirel'in "Anarşi ilkokullara kadar girdi' sözü geliyor. 

İlkokullarda tabanca, bomba, dinamit falan olmadığına göre, Demirel o sözüyle herhalde çocukların kafalarındaki bu fikirlerden, daha hiç bir şartlanmaya uğramamış, bu tertemiz Peymienn haksızlığa isyanını kastediyor olmaiydi. 

Biz, yarının çocuklarımın düşüncelerinin bile anarşi” diye nitelenmesi yerine, "büyüklerimizi” birazcık olsun eğitmesini, ders vermesini dilerdik. 

Ama ne yapalım. Söz yerinde söylenmiş. 


CHP Il Kongreleri tarihleri belli oldu 


ANKARA (AA) 

CHP Genel Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, İl Kongrelerinin tarihlerini ve Genel Yönetim Kurulu adına katılacak görevlileri belirle- di 

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre İl Kongrelerinin tarihleri şöyle: 

4 Mayıs Ankara, Antalya, Gaziantep ve Gümüşhane. 5 Mayısta Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Bolu, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan. Giresun, Hakkari, Ispar- ta, İçel, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat İl Kongreleri yapılacak, 

6 ıs günü Adana, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis,Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kars, 
Manisa, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Urfa, Van ve Zonguldak. 

İstanbul İl Kongresi ise 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde yapılacak 


CHP ANKARA IL KONGRESİNİ GENEL 

MERKEZCİLERİN ALMASI KESİNLEŞTİ 

4 Mayısta yapılacak CHP Ankara İl Kongresine iki hafta kala kongreyi Genel Merkez listesinin alması kesinleşti. 

Ankara'da tamamlanan ilçe kongrelerinin büyük bir kısmını Genel Merkezciler aldı. Geri kalan ilçelerin de çoğunluğun eğilimine uyacakları öğrenildi. 

Böylece İl Başkanı Ümit Gürtuna tarafından temsil edilen CHP Genel Merkezci grubu, Ankara'da durumunu sağlama bağlamış oluyor. 

Öte yandan bütün Türkiye çapında CHP' nin tamamlanmamış 10 kadar ilçe kongresinin kaldığı öğrenildi. Bunların bir kısmını çeşitli itirazların haklı görülinesi üzerine kongresi iptal edilen ilçeler, bir kısmını da çeşitli nedenlerle kongresi ertelenmiş ilçeler oluşturuyor. 


BAŞSAĞLIĞI 


Devrimci Anamız Seyyare Önsel'in Kardeşi, Maçka Belediye Reisi Harun Önsel'in kaynı, il yöneticilerimizden Erkan Önsel'in dayısı, Yüksek Hakimler Kurulu Üyesi Yurtsever Hakim OSMAN ERTENER 15 Nisan 1979 günü aramızdan ayrıldı. Ailesine, yakınlarına halkımıza başsağlığı dileriz. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Trabzon İl örgütü 


Kastamonu, Kütahya, Malatya, ` 


20 Nisan 1979 


Hale Şahin 


— Besteci, araştırmacı ve bir eğitmen olarak müziğin günümüzde amacı sizce ne olmalı? 
—''Müziğin amacı" konusunu, biraz açmak gerekiyor gibi geldi bana. Önce müzik sözünden başlayalım isterseniz. Müzik en genel tanımıyla ses ve tartımla anlatım sanatıdır. Ve müzik sözü sadece bir müziği değil bütün tür müzikleri kapsar. Yani halk türkülerimiz ki-yerel ve bölgesel özellik gösterirler-çağ gerisidirler bizim toplumumuzu geçmiş tarihsel süreç içinde yarattığı müziktir. Klasik Türk Musikisi ya da Osmanlı Musikżsi diyeceğim müzik var, o da zümresel müziktir, bizim toplumumuzun geçmiş tarihsel süreç içinde bir zümresinin yarattığı ve günlük yaşamına kattığı için zümresel diyoruz. Bu müzik halk müziklerimiz gibi bizim çağ gerisinde kalmış değerlerimizdir. 

Hangisini kastediyorsunuz diye sormak gerekir. Bütün bu müziklerin yanı şıra Batı Musikisi var, Barok müzik, klasik müzik, romantik müzik, izlenimci müzik, son zamanların elektronik müziği, rastlamsal müzik. Bu arada Hafif Batı müziği var. Almanların, Fransızların, İtalyanların farklı müzikleri var, bütün bu müzik türleri yazıldığı zaman belli bir amaçla ve belli bir dünya görüşüyle yazılmıştır. İstense de istenmese de doğal olarak bir dünya görüşünü yansıtırlar. Soruyu müzik alanında amaç ne olmalı diye soralım. 

Eğer böyle sorarsak bütün müzik türleri için ortak bir amaç saptanabilir mi diye sorulabilir. 

Toplumur tümünün ekonomik ve sosyal yönden ortak amaçlara yönelmesi düşünülüyorsa hepsi için ortak bir amaç elbette düşünülebilir. Müzik alanında amaç, halkın bugünkü durumunu değiştirmek, halkın bilinç ve estetik düzeyini, duyarlığını yükseltmek olmalıdır. 
Böyle düşünülürse o zaman şöyle davranmak gerekecek. 
Örneğin sanat müziği alanında orkestra kurulu ya da sanat kurulu programını yaparken halkın sevebileceği eserleri koymaya öncelik göstermek, aynı şekilde konserleri düzenlerken konser salonuna gelen kimselerin dileğiyle yetinmemek, geniş halk kitlelerine konseri nasıl dinletebilirim diye araştırma yapmak. Örneğin öğrenciler için özel programlar. düzenlemek, yakın yerlere geziler. düzenlemek, programa aldığı parçalarla ve bu tavrıyla halkın estetik düzeyini, bilincini yükseltmek, mevcut durumu değiştirmek için halka moralman yardımcı olmak. Temel felsefe halkın durumunu değiştirmesine yardımcı ise o zaman eğitsel müzik alanında da sözleriyle, müziğin dinamizmiyle buna katkıda bulunacak müziklerin öncelikle eğitsel müzik alanına sokulması, amaç olur. Yine bu konuyu eğlence müziği alanında düşünürsek halkın durumunu anlayacak ve değiştirecek sözler taşıyan dinamik içeriği olan müziklere öncelik vermek gerekir. Bunu bütün alanlar için söylemek mümkün. Kısaca müzik alanında amaç, halkımızın durumunu :kavramasına ve bugünkü durumunu değiştirmesi yönünde bilinçlenmesine ve halkımıza moralman güç verilmesine yardımcı olmaktır. 

— Devlet (o Konservatuvarları- nın çok sesli müziği geniş kitlelere benimsetme konusunda görevi ne olmalıdır? 

— Devlet Konservatuvarları- nın çok sesli müziği geniş kitlelere benimsetme konusunda görevi herhalde İzmir Devlet Konservatuvarında bu yıl üçüncü kez uygulandığı gibi şenlikler yoluyla başka öğrencilere ve halka sürekli konser vermeleri şeklinde olabilir. Bu hem yetişmekte olan öğrencilerin sanatlarını halka ve başka öğrencilere sunmakla deneyim kazanmalarını doğurur. Bu onlar için kısa ve yalın hedefler olarak da çekicilik taşır. İkinci olarak da, Konservatuvar kendi salonunda yapacağı bu korserlerin yanı sıra ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversite gibi okullara kendi öğrencilerini göndererek onların müzik dinlemesine yardımcı olabilir. Ancak önemli olan hangi müzik dinletilmeli sorusudur. Geçenlerde bir öğrenci konseri vardı. 
Konserde çok başarılı üç öğrenci özellikle barok dönemi- nin, 1500 -1700 yıllarında Av rupa'da yaşamış yabancı bes tecilerinin yapıtlarını çaldılar. 
Aynı gün çocuk sergisinin ödülleri dağıtılıyordu, kalabalık bir kitle vardı. Bizim çocuklar çalmaya başlayınca kitlenin önemli bir kesimi salonu terk- etti. Tabii bunun nedenleri daha sonra çocuklar arasında da tartışıldı. O gün kompozisyon bölümünden bir öğrenci 'niye programda Türk eseri yoktu' dedi. Tabii Türk eseri, Türk müziği duyarlığında olan eser anlamını taşıyor. Program düzenleme o bakımdan çok önemli, Doğal ki bu sorun çok sesli müzik alanına bizim geç katılmamızlada ilgili bir sorun. Çağdaş Türk Müziğinin geçmişi elli yıl öncesine dayanmadığı için, elli yıllık bir birikim söz konusu olduğu için eser sayısı aZ- 

Ayrıca her çalgı topluluğu için yeterli eser yok. Verdiğim konser örneği uyarıcı bir örnek. Batı müziğini halk dinle- 


MUAMMER SUN 
İLE BİR SÖYLEŞİ 


"Operaya alınan elemanların özellikle Rus ve Bulgar olması daha önceki Demirel 


hükümetinin şimdi de Ecevit ” hükümetinin Rusya ile yaptığı siyasal anlaşmanın kültürel 


alana yansımasıdır” 


miyor, çünkü kendinden saymıyor. 

Özetlersek çok sesli müziğin geniş kitlelere benimsetilmesi konusunda Konservatuvarlara düşen görev: Öğretmenleriyle ve öğrencileriyle kendi yerlerinde ya da çeşitli okullarda halka ve başka okul öğrencilerine sık sık konserler vermek ve halkın dinlemesini ve sevmesini sağlayabilmek için de ya Çağdaş Türk Müziği yapıtlarının başarılı olanlarını ya da halkın hoşuna gidebilmesi açıdan aranılmış, iyi seçilmiş eserleri programlarına koymalarıdır. 

—Bir besteci olarak geçmiş kültürümüzden ve Batı Kültüründen yararlanma konusunda neler düşünüyorsunuz? 

— Bilimsel anlamıyla geçmiş kültürümüzü bilmiyoruz. Çok az yayın var. Örneğin halk türkülerinden ya da Klasik Türk Müziğinden nota almak isterseniz güvenilir kaynak bulmak çok güç. Bunun yanısıra TV'ye da bazı plaklar yoluyla Klasik Türk Müziğinin yapıtlarını dinlemek mümkün ama bir kompozitör için sadece dinlemek yetmez. Yani hem dinleyecek o duyarlığı kazanmak için, hem de notasını alıp inceleyecek. Biz burada çocuklara Batı Müziğini (Barok, Modern vb. ) öğretirken bunların müzikal analizini yapıyoruz. 
Yetişmekte olan bestecilik, öğrencisine bu müziklerin yapısını, dayandığı kuralları tümüyle en küçük ayrıntılarına varmcaya dek öğretmeye çalışıyoruz. Türk Müziği eserleri- 


ni de böyle öğretebilmeliyiz. 
Yani yararlanmanın birinci yo kendi müziğimizi bilmek. 
stanbul ve Ankara Konservatuvarlarında İzmir'de olduğu kadar önemsenmiyor. Kompozisyon bölümlerinde Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği yeterli ağırlık taşımıyor. Batı müziği daha ağırlıklı olarak öğretiliyor. Bu eleştirilecek bir husus ve ben de eleştirmek için söylüyorum. 


Sorunuzda geçmiş kültürümüzden bahsediyorsunuz haklısınız, salt müzik tek başına yeterli değil. Halk müziği halk edebiyatından ayrılamaz, halk oyunlarından ayrı düşünülemez. Düşünülürse eksik kalmış olur. Halk kültürünü ve Osmanh kültürünü kendi bütünlükleri içinde bilmek gerekir, yani elişleri, çorapları, kilimleri, oyunları, gelenek ve görenekleriyle halkın kültürünü tümüyle bilmek, bunun için de özellikle müziği iyi bilmek zorundayız. Batı kültürünü de bu anlamda bilmeliyiz, Homeros' tan başlayarak evrensel kültürün hiç olmazsa;Kilometre taşlarını bilmek zorunda bir besteci, çünkü bunları bildiği ölçüde sentezi yüksek düzeyde olabilir. 

Yararlanmanın yollarından birisi de besteci olacak kimsenin bu kültürlerin ürünlerini kendi günlük yaşamına katabilmesidir. Çünkü yaratma, yaratma anından önceki formasyona doğrudan bağlı bir olaydır. Beste-nigar makamını bilmeyen biri o makamda beste yapamaz. Genişletirseek Türk müziğini radyo çalıyor, dinliyoruz diye her hangi biri gibi bilmek de yetmez. Besteci, yaşayışına katarak ve bir bilim adamı gibi inceleyerek biliyorsa eğer ancak o zaman Türk müziği yazabilir. Aksi taktirde dor majör, la minör öğrenmiştir onlar gelir kaleminin ucuna ister istemez. Bir de şöyle bir şey var, Türk müziği yazmaya niyetli bile olsa, formasyonu 'eksikse öykünme Türk müziği olur. Nasıl Batı müziğine öykünme bir sürü müzikler yazılıyorsa bu kez de bizim insanımız kendi müziğine öykünür. Tabii buradan şu noktaya geliyoruz; bugünkü ortam yaratıcıyı kendi halkına yabancılaştıran bir ortamdır. Ekonomik yapıdaki yabancılaşma kültürel yaşama da aynen yansımaktadır. Yaratıcı ister şair, ister ressam, isterse mimar olsun kendi geçmiş kültürüne bugünkü ortamın kendisine verdiğinden daha fazla bilinçle zorundadır. Kendi açılmadıkça kendi kültürüyle dolamaz ve sentezini kendi kültürü olmaksızın yapar ki bu da halka sonunda kendisini yabancılaştırır. Besteci halka yabancılaşıncada haik o besteciyi dinlemez. 

Burada iki ikileme geliyoruz. Peki ama çağ gerisi koşullarda yıllarca bırakılmış ve çarpık ekonomik sistem içinde çarpık sosyal ve sivasal düzen içinde bütün zevkleri iyice yozlaştırılmış bir halk kitlesi varsa ortada ve besteci ancak yoz müzik yaptığı zaman dinleniyorsa ne yapsın? Böyle 


-sanat edebiyat 


bir olay da var. Tabii halkın bugünkü değer yargılarının şaşmaz tek doğru değer yar gısı olduğunu öne sürmek hatalı olur. Devrimci kimse.olması gerekeni aramak zorundadır. 

Olması gerekeni ararken, olanla olması gereken arasinda köprü kurmayı becerebilmelidir, aksi taktirde ayağı yerden kesilir. Beni elli yıl sonra an- 


larlar diye burjuva sanat anlayışına saplanır ki o da çıkmazdır. Yani, 1 - Halkın bu- 


günkü yozlaştırılmış beğenilerini esas alamayız. 2-Elli yıl sonra bizi anlarlar diye halktan kopmayız. Halkın geçmiş dönemlerde yarattığı gerçekten değerli olan ürünleri yaratmalarımıza esas almak, hem kendi kültürümüzü hem de evrensel kültür birikimlerini bilen kimse olarak halktan kopmayan yeni bir senteze ulaşmak zorundayız. 


Temel düşünce olarak bugün ne halkın değer yargıları esas alınmalıdır, ne de burjuva sanatçılarının dediği gibi bizi elli yıl sonra anlarlar, şimdi anlamazlar diye halkı yok sayabiliriz. Halkı yok saymadan gerçekten değerli olan ürünleriyle, değersiz olan ürünlerini ayırdederek, değerli ürünler üzerine sanatımızı kurarak, yeni bir sentez ortaya koyabilirsek yapıtlarımızda, halk bunu anlar ve yozluktan yavaş yavaş arınıp bir noktaya gelebilir ama öteki koşullar da yerine getirilirse, yani icra etme, yayma, halka duyurma gibi. 
— Yurdumuzda bestecilerin birbirleriyle sistemli bir diyalog içine girip, canlı tartışmalardan geçerek, gerektiğinde kollektif o çalışmalarla daha verimli ürünler verebilmesi için neler yapılmalıdır? 


—Bestecilerin sistemli bir diyalog içine: girebilmeleri şu anda pek olası' değil. Bir kez besteci: sayısı çoktaz. Ayrıca onlar da üç ilimize yani İstanbul, Ankara, İzmir'e dagılmış durumda. Bunları birleştirecek bir dernek yok. Koskoca ülkede yirmi besteci varsa, yirmi kişi bir dernek kuramaz. 
1967'de Ankara'da bir dernek kurduk, 16-17 üyesi vardı, genel kurulu toplayamadık dernek dağıldı. Tabii burada besteci derken çağdaş Türk bestecilerini kastediyorum. 
Yoksa hafif müzik bestecileri var, Türk sanat müziği bestecileri var, yoz müzik dediğimiz dolmuş müziği bestecileri var. Esasında onlarla diyalog kurmak özlenir bir şey ama bu düzende pek mümkün , değil. 

Çağdaş Türk bestecileri ile piyasa müziği bestecilerinin bir araya gelmeleri gerçeklerin anlaşabilmesi bakımından ya rarlı olur sanıyorum. 


Hatta yoz müzik önderleri- nin, hani şu plakları en çok satan, gazetelerde, dergilerde sürekli fotoğrafları çıkan, ade- ta ilahlaştırılan kimselerin Adnan Saygun'la yanyana geldiğini düşünün. Gerçekten gelmelerini ben isterim. Adnan Saygun veya benzeri çağdaş Türk bestecileri bu adamlarla yanyana geldiğinde biribirlerine söyleyecekleri vardır mutlaka ve birbirlerinden etkilenmemeleri olanaksızdır. Keşke bir araya gelebilseler ama bu düzen belli bir meslek dalında çalışan insanları bile birleştirici bir düzen değil. Sürekli olarak insanları bölmeye ayırmaya, birbirk inden kopmaya iten bir düzeu. Tabii bunu meslek kuruluşlarının çok- 


luğundan ve buralardaki fikir ayrılıklarından çok, çıkar çatışmasının oluşundan 


dolayı söylüyorum. Türkiye dışa bağımlı ekonomisi ile, çağ gerisi ekonomik, sosyal ve kültürel yapıdan ne idüğü belirsiz bir ekonomik, sosyal ve kültürel yapıya geçiş döneminde ve sizin diyalog dediğiniz şeyin Türkiye toplumunun bu geçiş dönemi içinde ele alınması gerekir. 

Örneğin Çin'de olduğu gibi kollektif çalışma yani beş kişinin bir araya gelip de beste yapması mümkün değil. Ama iş bölümüyle kollektif çalışma yapılabilir. Daha verimli ürünler verilmesi için kollektif çaluşmanın şart olduğu kanısında 


değilim. 

Bestecilerin daha verimli olabilmesi için ne yapılabilir sorusu, belki bunun içinden çıkabilir. Ismarlamalar ve yarışmalar yoluyla eser yaratılması o sağlanabilir. Örne- 


ğin bir kampanya açılır. Di- 


yelim ki eğitim müziği alanında bu yıl hestecilerin çok iyi ürün vermesini istiyoruz; 


ya düşünsel açıdan çekiciliklerle düşünülür konu, ya da ödüllendirme yoluyla düşünü- 


lür. Yani teşvik edici ve özer 


dirici önlemler almak gerek — Döviz yokluğu neden gösterilerek şu dönemde orkestralarımıza şef getirilemezken (Örneğin İzmir Senfoni Ork.) 
Ankara ve İstanbul operasına çok sayıda Rus ve Bulgar eleman alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

— Alınan elemanların özellikle Rus ve Bulgar olması daha ön ceki Demirel hükümetinin şim 


di c it hükümetinin Rusya yaptığı siyasal anlaş manın kültürel alana yansı- 


masından dolayıdır. 

Bu iki ülkeden gelen uzman elemanların geliş nedenleri kendi politik amaçlarını empoze etme olmasa ve sadece müzisyen olarak gelseler tabii o da iyi müzisyenseler eğer o zaman bence bir sakınca yok Bunun yanı sıra elamana ihtiyaç var, ihtiyaç olmasının nedeni Ankara Konservatuvarı- nın, sonra da ona katılan İstanbul ve İzmir Konservatuvarları- nın ihtiyaçlara göre öğrenci almayı planlı bir şekilde bugüne kadar sürdürmemiş olmala- 


ridir. Mevcut opera ve tiyat ronun ihtiyaçları da karşılamak için bir planlama ya- 


pılmamış. Mevcudun ihtiyacını karşılamak için on yılık plan yapsanız bu yerinizde saymanızı zorunlu kılar. Yani Ankara İstanbul ve İzmir'de bunlar var. 


Bunları (o besleyelim, bunun dışında olmasın felsefesini benimsememiz gerekir. Oysa 


gelecekte nasıl bir Türkiye düşünüyorsunuz? Müzik alanında, bale alanında, opera alanında vb. bunun için bir ön planı » nız olur, elinizdeki olanakları realist bir şekilde bu önplanınızın hedefleri doğrultusunda değerlendirirsiniz. 

Şimdiye dek Türkiye'de bir 

kültür politikası olmadığı gibi müzik- ve sahne alanında: da bilimsel verilere ve araştırmalara “dayalı bir kültür politikası olmamıştır 
— Bakanlığın kültür politikasıyla ilgili düşünceleriniz, önerileriniz nelerdir? 
— Bakanlığın kültür politikasını oluşturmak için bir yüksek kültür kurulu oluşturuldu. Bu yüksek kültür kurulunda da Türkiye'nin ünlü isimleri var. 
Yaklaşık olarak bir yıla yakın süredir çeşitli toplantılar yapıyorlar ve bir kültür politikası oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar ne yaptılar, neler saptadılar bilmiyorum. 

Kültür konusunda belirli bir 


politika osaptamamak o hükümetlerin politikası olmuştur. 
Buda kültürel yozlaşmanın 


başlıca nedenlerinden biridir. 
Belki de bunu istiyorlardı. 

Gerici iktidarlar döneminde gerici kültür politikası saptanmaması yerinde olmuştur, ama ilerici iktidarlar diyebileceğim iktidarlar döneminde kültür politikası saptanmaması afolunacak gibi değil. 

Hâlâ kültür politikaları yok. 
Herkesin politik ve ekonomik alanda Ecevit iktidarına sürekli kredi biçmesi gibi, biz de sabrımızın sonuna gelmiş ol makla birlikte kültür alanında- ki kredimizi Ecevit hükümetine karşı bir süre daha devam ettirmek istiyoruz. 

— Dolmuş müziği ya da yoz müzik diye adlandırılan ve halka kaderci pasifist Er anlayış veren müzik türüne karşı ne gibi tedbirler alınmalı? 

— Bugünkü yaratıcıları yoz müzik kader çekici olan yoz olmayan müzik yaratmaya teşvik etmek ve bugünkü yayın organlarını (radyo ve TV. gibi) herşeyden önce bu tür yoz müziklere değil iyi müziklere yer veren organlar haline getirmek gerekir. Ama TRT benim yönetim kurulunda görevim esnasında ve bugünkü dönemde yoz müzikle mücadelenin gereklerini yerine getirmek için adım atmış değil. 

Yaratma sürecinde, yarat m- dan sonraki seslendirme sürecinde ve daha sonra radyo, TV., plak,, kaset gibi yayınlama sürecinde bütün yolları yoz müzikle mücadele, iyi müziğin değerlendirilmesinde kullanmak gerekir. 

Bu da elbette herşeyden önce devlet politikasıdır. Bugünkü hükümetin hiç bir konuca tutarlı bir politikası olmadığı gibi kültür alanında da bütüncül ve tutarlı bir politikası yoktur, Ecevit düzen değişmelidir diyordu, eğer böyle değiştiyse aldatmış oluyor. 

Önerdiği düzende yani CHP programında açıklanan düzenin müzik alanında bu sakıncaları giderecek etkinlikte olmadığını belirtmeliyim. Onların düzeni istedikleri gibi degiştiği zaman da bugünkünden kıl payı farklı şeyler olacaktır, daha fazla bir şey olmayacaktır. 


Bayanlar Bahar Kupasının ardından 


Aydmhkfà 


Fransa, isveç, İsviçre 


@3. maçından itibaren Fransa ekibinde yorgunluk belirtileri ve takım oyununda düşme başladı 


© iki smaçör-blokör 


üne diğer oyuncular 


ayak uyduramayınca İsveç takımı iyi 


derece elde etme 


şansını kaybetti 


Hasan Epirden 


FRANSA 


Son derece derli toplu bir takım olan ve kapasiteli voleybolculardan Kurulu kadrosuyla Fransa'nın ilk dörde gireceği tahmin ediliyordu. Ancak iyi basladıkları Şampiyonadaki 3 Nolu maçlarından itibaren yorgunluk belirtileri ve takım oyununda bir düşme başladı. 
Yaş ortalaması 25 olan ele- 


manlarının tecrübesi bile Fransa'nın arzuladığı dereceyi almasını sağlayamadı 


Dört pasörüne de şans veren Fransa'nın Polonyalı antrenörü Ruzek ancak Brigitte 
(8) ve Evelyne'den (6) ran- 


dıman alabildi. 3 Noluğ smaçörleri 


Dominone (1) ve 


Daudois (7) beklenileni veremezken köşe smaçorleri Bâautois (10) ve Morona 
(5) tecrübeli atakları göz doldurdu. 


ile 


İSVEÇ 


Turnuvada (o beklediğini bulamayan ekiplerden biriy- di. Genç, dinamik, hirsli ve mücadeleci kadrosu ile geçen senenin 3. o su İsveç, Mİlli Takimımıza ve Fransa'ya yenilerek ancak 6. cı olabildi. 


Gertrud (10) hristina (5) gibi smaçör ere sahip olan İsveç'te bu voleybolculara diğer elemanlarının bil- 


hassa müdafada ayak uyduramamasıyla daha iyi bir de 


Süreş Şampiyonasının semüsabakalarda 82 kilo gü- 


rece yapabilme şansları ortadan kalktı. 


ISVİÇRE 
Takım oyununda başarı- 


n sayabileceğimiz İsviçre'yi Monika'nın (11) mükem- 


mel komple voleybolü sürüklüyord'ı Pasörleri Regina 
(12) ve 3 Nolu smaçörleri Bettina'dan (1) başka sonuç üzerinde etkili olabilecek eleman sıkıntısı ceken İsviçre, Mili Takımımıza bir hayli 


zor anlar yaşattığı maçtan 3-2 mağlup ayrılınca İlk 4' teki şansını yitirdi ve ortalara düştü. 


YARIN: TÜRKİYE 


7. olan İsviçre takımı oyunda başarılı ydı. 


NADİA COMANECİ BÜKREŞ'TEKİ YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU 


© Comaneci, yer hareketlerinde 10 puan aldı 


©Spor festivalinde en iyi yabancı jimnastikçi ünvanını Çinli Wang Ping Chin aldı 


BÜKREŞ 

Nadia Comaneci, Londra'daki yarışmada gösterdiği başarıdan sonra şimdi de Bükreş'te yapilan uluslararası spor festivalinde 39.50 puan tutturarak birinci oldu. 
12 ülkenin sporcuları- 
nın yarıştığı müsabakada ikinciliği ve üçüncülüğü de Romen jimnastikçiler 


Veli Ballı kamuoyunun kendisine değil, amatör spora ilgi gösterdiğini söyledi 


İZMİR 

MUSTAFA TOPRAĞIN 

Turyağ A.Ş'nin konuğu olarak iki gündür lzmir'de bulunan Veli Balh Efes Otelinde bir basın toplantısı düzenledi. 

Turyağ A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Vasfi Hatman'ın da hazır bulunduğu toplantıda, gazetecilerin çeşitli sorulari cevaplandınıldı. 


Veli Ballı toplantıda kamuoyunun ilgisinin kendisine deği! amatör 


Okulla 
"Yapımı bitmiş bir salonumuz var ama faaliyete açılmıyor" 


spora gösterdiğini ve bundan da büyük bir mem nunluk duyduğunu soy- 


ledi. 


Ballı, ayrıca gazetecilerin bir sorusu üzerine 19 Mayıs maratonuna katılıp katılmaya cağını, yarışmaya bir halta kala açıklayacağını belirtti 

Gerçek maratoncuların doğu'dan aranması gerektiğine işaret eden Veli Bail maratondan 


nanevi değerler dışında 


İSTANBUL ERKEK LİSESİ 


© Beden Eğitimi Oğretmeni Raziye Kandeğer programlı çalışmanın okul öğrencileri arasında spora olan ilgiyi artırdığını belirtti 


İstanbul Erkek Lisesinde 1270 öğrenci eğitim görüyor. Okulda yaklaşık olarak 100-150 civarında sporcu var. Bunun yanı sıra 800 öğrenci de okul içinde az da olsa bazı branşları yapmaya çalışıyor. 

Okuldaki sporcu sa yısının vüksek olmasını programlı bir çalışmaya borçlu olduklarını söyle- 


yen Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Kandeğer programlı çalışmanın O kul öğrencileri arasında spora olan ilgiyi daha da arurdıšını belirtti. 


Okui yonetiminin kendilerine fazlasıyla yardımcı olduğunu belirten 


Kandeğer, ancak öğrencilerin derslerini aksatmamasına dikkat edildiğini söyledi 


niç bir maddı kazanç elde etmediğini açıkladı. 


Ballı, muhabirimizin bir sorusu üzerine Yüksel Çakmur'un Atina'daki başarısını, bizzat gelerek kutladığını söyledi. 


İzmir'de düzenlenen halk koşusuna katılması için bir çağrı yapılmadığını belirten Ballı konuşmasını 1980'de atletiz- mi bırakacağını açıklayarak bitirdi. 


Şu veya bu oranda yaklaşık 800 kişinin spor yapmaya çalıştığı İstanbul Erkek Lisesinde bu öğrencilere 5 beden eğitimi öğretmeni düşüyor. 

Okuldaki bir tek jimnastik salonunun yeterli olmadığını söyleyen Raziye Kandeğer konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 

"Okulumuzda bir tane jimnastik salonumuz var. 
Bunun yanı sıra genellikle öğrencilerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği spor dalları için kapalı salon gerekiyor. Böyle olunca bu salonda bize yetmiyor. Spor faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için dershaneleri kiralıyoruz. Oysa yapımı bitmiş bir salonumuz var fakat bir türlü faaliyete 


aldı. 

Spor Festivalinde en iyi yabancı jimnastikçi ünvanının ise 37.90 puan tutturan Çinli Wang Ping chin aldı. 


Comaneci, bu yarışmada en yüksek puani yine yer hareketlerinde aldı. Comaneci yer hareketinde 10 puan tutturdu. 


Sun dönemlerde katıldığı müsabakalardaki puanları Coman«ci'n.n form tuttuğu gösteriyor. 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


açılmadı. Açılması için de bir girişim görmüyoruz." 

Okulun tesislerle ilgili sorunlarını bu şekilde açıklayan Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Kandeğer antrenörler konusunda diğer okullara nazaran daha rahat olduklarını ifade etti. 

Elde ettiğimiz bilgilere göre okulun takımlarını çalıştırmak üzere dışarıdan antrenör getirilebiliyor. Ama esas olarak antrenör sorununu okulun eski mezunlarından yararlanarak çözüyorlar. 
Ayrca eski mezunlar yaptıkları bu iş için de hiç bir ücret almıyor. 

İstanbul Erkek Lisesi de spor geleneğinin en köklü olduğu okullardan biri olarak tanınıyor. Yıl- 


lardan beri yaptıkları müsabakalardan çeşitli dereceler ve başarılar elde etmişler. Özellikle hentbol, basketbol, voleybol ve masa tenisinde hem çalışmalar daha yoğun hem de elde edilen dereceler bu dallarda daha fazla. 

Okulun elde ettiği bazı dereceler şöyle: 

Basketbolda İstanbul Kızlar dördüncülüğü, Voleybolda genç erkeklerde İstanbul dördüncülügü, hentbolda orta yıldız kızlar İstanbul şampiyonluğu, orta yıldız erkeklerde İstanbul ikinciliği, masa tenisinde orta yıldız kız ve erkeklerde İstanbul ikinciliği, yine masa tenisinde gençlerde İstanbul dördüncülüğü. 

RİTTİ 


20 Nisan 1979 


(Baştarafı 1. Sayfada) bayram Karakolunu bastı. 

Saldırganlar ile kara koldaki görevliler arasında çıkan çatışmalar sırasında Sadık Kantekin adlı bir polis memuru öldü. 
Hayri Yıldız, Süleyman Ateş adlı polis memurlarıyla, Bekir Hatipoğlu ve Halil Örgü adlı bekçiler de ağır yaralandılar. Yaralılar daha sonra Numu- ne Hastanesinde tedavi altına alındılar. Daha son ra saldırganlar oOOlEE 
732 plaka sayılı otoya silah zoruyla binerek olay yerinden uzaklaştılar. 

Olaydan sonra Azmi 
Alkan adlı Adana Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi bir gencin cesedi, Devlet Hastanesinin kapısına bırakıldı. Otonun şoförü bu gencin karakol baskınına katıldığını buradaki çatışmada yaralan dığını ve daha sonra ölüsünün arkadaşları tarafından hastanenin kapısına bırakıldığını söylediler 

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul muhabirimizin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: 

"'Bundan bir hafta önce Kiremithane Mahallesindeki köntrollar sırasında üzerinde mermi bulunan bir şahsın evini aramak istedik. Eve girmek üzereyken üzerimize içerde bulunan üç kişi 


tarafından ateş açıldı. 
Müsademe sonucu eve girebildik ve üç kişiyi yakaladık. Üzerinde 


mermi bulunan kişiyle birlikte dört kişiyi gözaltına aldık. Evde çok sayıda İhtilalci Komünistler Birliği adlı orak çekiçli dergiler ele geçirildi. 

Gözaltına alınanlar içerdeyken sürekli olarak 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 


adlı konu ediliyor. 


PROGRAMI 
20.30 HABERLER 
21.15 MİNİK KONSER 


00.15 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış,Program ve 

Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09,02 Halk Müziğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar İçin 

09,40 Arşivden 

* o Mikrofona 

10.00 Arkası Yarın 

12.10 Öğle Üzeri 

12.55 Reklamlar ve Radyo Program Haberleri 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Birike Biriks 

15.00 Kısa Haberler 

15.01 Yaşayan Hukuk 

15.21 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik 

1 

1 


6.05 Okul Radyosu 
7.00 Kısa Haberler 


TRTZ 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 10,00 Ünlü Türk Bestecileri 10.20 Yaşayan Ekonomi 10.50 Türküler Geçidi 11.10 Rahmi Sönmezocak'tan Şarkılar 
1.40 Sılaya Dönüş 
2.00 Hafif Müzik Sanatçıları söylüyor. 
12.20 Şarkılar 
12.40 Türküler ve Oyun Havaları 
13.00 HABERLER 
13.15 Çeşitli Klasik Müzik 
, 13.30 Olayların İçinden 14.00 Türküler Geçidi 14.30 Yabancı Dil Öğrenelim 
16.00 Tülun Korman'dan Şarkılar 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Halk Müziğine Gönül Verenler 


TRT3— 


07.00 Açılış ve program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Saban Konseri 09.00 Türkçe Haberler 09.03 Barok Müzik 
10.00 Çeşitli; Sololar 10.30 Çeşitli Melodiler 10.45 Saz Eserleri 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 ingilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13,00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: "Annenin Önemi" bölümde anne sevgisi, hayatımıza etkisi 


19.00 IŞIKLAR LİSESİ 20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU 


21.20 NE OLUR NE OLMAZ: ..Dostluk" konusu çeşitli yönleriyle işleniyor. 
22.05 TELEVİZYONDA SİNEMA: Yönetmenliğini David Jean'ın yaptığı ve başrollerini Celia Cohnson, Trevor Howard'ın paylaştıkları "Raslantı" adlı film yayınlanacak. 


Aktancılar Adana'da karakol... 


arkadaşlarının gelip kendilerini kaçıracağını bekliyorlarmış. Sonunda bekledikleri oldu ve karakolumuz basıldı. Yakalananlar Türkiye İhtilalci Komünist Birliği adlı ör gütün üyesi olduklarını itiraf ettiler. 


ANKARA'DA 

Ankara o Sıkıyönetim Mahkemesi Ahmet Tuna'nın üzerinde 250 adet mermi yakalatması ve Ülkemizdeki anarşi ortamının sürüp gitmesine mermi naklederek satmak suretiyle yardımcı olması nedeniyle 4 yıl 1C ay müddetle hapsine karar verdi. 

Öte yandan Gülveren Bahçeler üstünde Sakinler Kıraathanesine sabaha karşı 03.30 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Şiddetli patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak beş bin liralık maddi hasar mevdana geldi. 

Zafer Çarşısında bulunan bazi kitabevlerinde yapılan aramalarda dergilere el kondu, bazı kişiler gözaltına alındı. 

Zafer Çarşısında yapınar lar sonucunda, Kitabevi sahibi tmaca ve Dost i sahibi ve çalışani na alındı 
İZMİT'TE 

Kocaeli Valiliği yaptığı acıklamada TC Ziraat Ban ütünçiftlik Şubesin: soyma girişiminde kullanılan 35 LE 720plakalı Murat marka otomobilin sahibi ile birlikte İzmir'de yakalandığını söy- 


Ste yandan, İzmit Ülkücü Gençlik Derneği kanun dışı faaliyetiere katıidığı için 45 gün süreyle kapatıldı. 


18.00 Kısa Haberler 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin 
On Dakika 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
20.35 Saz Eserleri 
20.50 Din ve Ahlak Konuşması 
21.00 Kısa Haberler 21.02 Radyo Tiyatrosu 22.00 Kısa Haberler 22.02 T.B.M.M. Saati 22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 23.40 Şarkılar 
24.00 Kısa Haberler 00.02 Gece Yarısından Sonra 
00.40 Küçük Konser 
00.55 Günün Haberlerin- den Özetler 
01.00 Program ve Kapanış 01.05 Gece Yarısı 


17.00 Recep Birgit Şarkılar 

17.30 Küçük Konser 

18.00 Türk Halk Müziğinden seçmeler 

18.30 Dördüncü Beş yıllık Kalkınma Planımız 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Bağlama Takımın- dan Türküler 

20.00 Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

20.45 Seyit Al'dan Türküler 

21.00 Çevre Sorunları 

21.20 Şarkılar 

21.35 Türküler ve oyun Havaları 

22.00 Barok Müzik 

22.50 Türküler Geçidi 

23.00 Solistlerden Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Program ve kapanış 


-00 Günün Konseri 
-00 Müzik Dünyası 
-00 Türkçe haberler 
-03 İngilizce Haberler ,06 Sizler İççin 
18.00 Stüdyo FM 
19.00 Bir Konser 20.30Caz Konseri 
21.00 Büyük Eserler 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Gelirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Program ve kapanış 


15 
16 
17 
17 
17 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst. GUNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMLT ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BÜYUKOÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


f} YE iGD'libir... 
(Baştaralı 1. Sayfada) ri'nde bulunmak için Antakya'ya gelen TİKP Başkanı Doğu Perinçek de bulunuyordu. 

TİKP Antakya İl Merkezinden yapılan açıklamada dün öğlen saatlerin- de İGD'li 30 kişilik bir grup taş ve sopalarla binaya 'saldırdı. Saldırı binada bulunan devrimciler tarafndan durduruldu. 
Bu arada güvenlik kuvvetlerine saldırı haberi verildiği halde, güvenlik kuvvetlerinin saldırı karşısında ilgisiz bir tavır takındıkları ve olaya hemen müdahale edip saldırganları etkisiz hale getirmedikleri belirtildi. 

TİKP binasına düzenlenen saldırıyı İGD Başkanı Abbas Gülbeken'in yönettiği öğrenildi. Ayrıca saldırıya Sabahattin Güleryüz, Seyfettin Menginlioğlu ve Melimek Kocaman adlı İGD'lilerin katıldığı da bildirildi. 

İGD'liler TİKP İl Merkezine yaptıkları saldırı- dan birkaç saat önce de İl Başkanı Cemalettin Şık ile İl Yöneticisi Yusuf Güzel'e saldırdılar. Celalettin Şık ve Yusuf Güzel başlarından yaralandılar. 


Tito... 


(Baştarafı 1. Sayfada) baları mahkum etti. 

Partinin 50 yıllık mücadele hayatını anlatan Tito, Yugoslavya'nın özyönetim sisteminde ve Bloksuzluk Oo siyasetinde sonuna kadar kararlı bir tutum takınacağını açıkladı. 

Tito, Yugoslavya'nın Bulgaristan dışındaki bütün komşularıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu sözlerine ekledi 


Sovyetler... 

(Baştarafı 1. Sayfada) lanlar ormanılık ve dağlık bölgeler. Diğer taraftan Romanya sınırına yakın olan Macaristan'ın Debecen şehrinde ve Rus zırhlı birliklerinin katıldığı kış şartlarında savaşmaya hazırlanmak üzere yoğun bır tatbikat yapıldı. Romanya'daki batılı kaynakların bildirdiği- ne göre, Romanya yetkilileri bu tatbikatları kuşkuyla izliyorlar. Macaristan'da Nisan ayı başından bu yana iki tank tümeni ve iki zırhlı tümen Macaristan'ın Romanya Yugoslavya ve Avusturya sinirini kapsayan buyük çapta manevralar ya- 


pıyor. 
Avusturya Savunma Bakanlığından bu ko- 


nuya ilişkin bir açıklama yapan yetkililer tatbikatları bir saldırıya hazırlık için yapılan manevralar olarak odeğerlendirdiler. 
Son yıllarda böyle geniş çapta tatbikatlar yapmayan Rusya'nın Romanya dışındaki diğer Varşova Paktı ülkeleriyle yapılan manevraların saldırı amacı taşıdığını belirten aynı yetkililer, "Son yapılan manevraların ağırlık noktası Macaristan oldu. 

Askeri tatbikatları kuşkuyla izleyen Batı basınında bu manevraların saldırı amacı taşıdığı vurgulandı. Bombardıman ve avcı uçakları, tanklar, zırhlı birlikler ve Karpatlar'da paraşüt birlikleri eşliğinde yapılan savaş hazırlıklarının esas hedefinin Balkanlar olduğu belirtiliyor. 

NATO'ya yakın batılı gözlemcilerin belirttiklerine göre,Mayıs ayı içinde Bulgaristan'da yapılacak olan manevraların esas hedefi Türkiye 


ve Yunanistan olacak. 
Macaristan'da yapılan manevraya ilişkin bir 


açıklama yapan Yugoslav Savunma Bakanı Orgeneral Ljubicic şöyle dedi: 

"Doğu sınırımızın ötesindeki saldırganlar şunu bilmelidirler ki, biz bir milyon insanı savaş için İazır tutuyoruz. Güçlü tanksavar silahlarla, modern roketler ve dakikada 50 ile 71 ton mermi atabien piyade tümenlerine sahibiz." 


KAYIP—Nüfus hüviyet cüzdanımı ve Akdam İlkokulundan aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
TALİPEVYAPAN 


KAYIP—Endüstri Meslek Lisesinden aldığım paso ve okul kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
ADEM YILMAZTURK 


MERKEZ: 


İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad- 3/3 Cağaloğlu « İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 


Hçi: “Talabani ile görüştüğü 


ANKARA (ÖZEL) Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi basına bir açıklama yaparak son günlerde kendisine yöneltilen soruları cevapladı. 

Şahsının hedef alınmasının amacının Çağ dışı dikta heveslilerinin suçlamalarının hükümeti yıkmaya ve devleti tahrip etmeye yönelmesi üzerine açıklama yapma gereğini duyduğunu söyledi. 

Londra'da bulunduğu süre içinde resmi görevlilerle ve bir Doktor Yarbay dışında kimseyle 


ugum, 


görüşmediğini kaydeden Bayındırlık Bakanı, "Birtakım karanlık çevreler, Londra'ya Moskova yanlısı Kürtçü lider Talabani' yle görüşmeye gittiğimi alçakça ve sinsice bir uslupla ileri sürmeye cesaret etmektedirler" dedi, 

Kürdistan Demokrat Partisi liderlerinden biri olduğu gerekçesiyle mahkum edildiğini de tekrar yalanlayan Elçi,bu konuda askeri yargıtayın bozma kararı olduğunu kaydederek "AP milletvekiliyken bu konuları akıllarına getirmevin an- 


karanlık çevrelerin iddiasıdır” 


cak bugün çıkarları zedelenince temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp sürenler kendi başbuğlarının 
1944 yılında hangi suçlardan oyargılandıklarını hatırlamalıdırlar'' dedi. 

Şerafettin Elçi, bakanlığında hiç bir ayrım yapılmadığını ve Anayasada yazılı "eşitlik" ilkesi gereğince hizmet ettiğini söyleyerek gerçek bölücülerin yurttaşları etnik özelliklerine bakarak birbirleri aleyhine şöven duygularla kışkırtan ve kırdırtmayı amaçlayanlar arasında aranması gerektiğini kaydetti. 


Bayındırlık Bakanı asılsız suçlamaları yöneltenlerden mahkeme önünde hesap soracağını açıklamasına ekledi. 

Bayındırlık Bakanı Elçi tarafından yapılan bu yazılı açıklamaya ek olarak ayrıca Bayındırlık Bakanı hakkında Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı kararına ilişkin olarak askeri yargıtayca verilen beraat kararının fotokopisi ve Londra King's College Hospital hastanesinde tedavi maksadıyla para yatırdığına ilişkin belgelerin fotokopilerini de ekledi. 


Ecevit:” Etnik gruplar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ilgili olarak bazı taşınmaz mal alm satımına ilişkin iddialar ortaya atılmaya başlanır başlanmaz ilgili Bakan arkadaşımız Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşımız 
1978 Aralık ayında Sosyal Sigortalar Kurumu- nun bütün alm satımlarının inceleme konusu olması için gerekli direktifi vermiştir. Bu yıl başlarında daha somut bazı ihbarlar gelince onlarla ilgili bazı teftiş mekanizması harakete geçirilmiştir. Ayrıca ilgili bakan arkadaşlarımla da mutabık kalınarak gerek 


SSK'nın, gerekse Bağ-Kur'un bazı taşınmaz mallarıyla ilgili Maliye Bakanlığı müfettişleri 


Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleriyle birlikte duruma el koymuş durumdadırlar."" 

Başbakan Ecevit 
DİSK Genel Sekreterinin 
1 Mayıs'la ilgili açıklamasıyla ilgili olarak görüşü sorulduğunda DİSK" 
in zor günlerde görev başına gelmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olacağını umduğunu belirtti. 

Ecevit "Sayın Baka- nın gazetelerde yer alan iddiası tartışmalara yol açabilir. Kürt halkı vardır. Bende Kürdüm diyorlar" şeklindeki soruya cevap ' verirken işöy le dedi: 

"Sayın Bakan arkadaşım bir gazetede çıkan demeçle ilgili olarak bir 


kere şunu Lelirttiki kendisi devlet dairelerinde Türkçeden başka bir dil konuşulma- 


ması konusunda son derece titizdir. Bu konuvu tartışma konusu yapmış değiliz. Yalnız ben Anayasamız doğrultusunda ve Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve hükümetimizin milliyetçilik (o anlayışını belirtmek isterim. Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de de değişik etnik gruplar vardır ve olabilir. Fakat Türk milleti tümüyle bir bütündür. 
Türk milletinin ve milliyetçilik kavraminin Cumhuriyet döneminde ki milliyetçilik kavramının içinde etnik ayrımlar söz konusu değildir. 
Türk deyimi bir ırk için bir etnik topluluk için, bir etnik grup için kullanılan bir deyim değildir. 
Tümüyle milletimiz için kullanılan bir deyimdir. 
Herhangi bir etnik ayrıma biz bu milletin bütünlüğü içinde bir ayırıcı unsur olarak kesinlikle kabul edemeyiz ve hiçbir bakan arkadaşım da başka bir anlayış içinde değildir ve olması sözkonusu değildir." 


Hikmet Çetin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


öKÇÜN ABU DABİ'YE GİDİYOR 

Dışis'eri Bakanı Gündüz Ökçün "önümüz deki Cumartesi günü resmi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gideceği açıklandı. 

Bu arada Körfez ülkelerini ziyaret etmekte olan Türk Parlamento heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Türk Parlamento heyeti gezisi sırasında Birleşik Arap Emirliklerini de ziyaret etmişti. 

Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı Ökçün ün ziyaretiyle ilgili haberinde, Türkiye'nin Abu Dabi'ye ilk kez bir büyükelçilik açtığını açıkladı. Açıklamada elçilik görevlerinin şimdilik bir maslahatgüzar tarafından yürütüleceği kaydedildi. 


: 


25/3, Konak Tel 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 


İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
113 10 90", 25 25 54 
ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 

Sefer İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, lantısından sonra gazeteciler tarafından kendisine sorular yöneltilen Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi de "Toplantı her zamanki gibi uyumlu geçti. Ekonomik konular görüşüldü." dedi. "Sıkıyönetimin  genişletilmesi görüşüldü mü?" şeklindeki bir soruya da El- 


çi "Hayır" diye cevap verdi. 
KILIÇ 
TOPLANTIYA 
KATILMADI 


Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç katılmadı. Bağımsız iki bakan Septioğlu ve Akova da toplantı devam ederken Başbakanlıktan ayrıldılar. Bu arada Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor'un da bir ara toplantı salonundan çıktığı, bir süre sonra bazı yüklü dosyalarla geri döndüğü gözlendi. Bu gelişmeler, Bakanlar Kurulunda sıkıyönetimin uzatılması konusunun da ele alındığı ve Akova ile Septioğlu'nun Bayındırlık Bakanı Elçi' nin istifa etmesi için kendisine baskı yaptıkları şeklinde yorumlandı. 


TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLDÜ? 


17.5 saatlik maroton- dan sonra dün tekrar toplanan Bakanlar Kurulunda sıkıyönetimin uzatılması ve genişletilmesi üzerinde duru'du. Başbakan Bülent Ecevit toplantıya girerken yaptığı açıklamada Sıkıyönetim konusunun önce Milli Güvenlik Kurulunda görüşüleceğini, ancak Bakanlar Kurulunda bir ön görüşme yapılacağını söyledi. 

Yapılan ön görüşmede sıkıyönetimin uzatılması konusunda Bakanlar arasında bir ayrılık olmadığı bildiriliyor. Bununla birlikte sıkıyönetimin İzmir, Diyar"u&ır Tunceli ve Mardin İllerinede yayılması ve gerekçeye "bölücülüğün" eklenmesi konusunda bazı bakanların kaygılarını dile getirdikleri öğrenildi. 

Toplantıda özellikle önce bazı Bakanlar, Milletvekilleri ve çeşitli çevrelerin de ortaya koyduğu şekilde Doğu'da ilan edilecek (| sıkıyönetimin uygulanması sırasında halkın karşıya alınmaması için nasıl bir yol tutulması gerektiği üzerine tartışıldığı öğrenildi. Ba-- zı Milletvekili ve Bakan sıkıyönetimin halkı karşıya almaması. arama gibi gerekçelerle halkın veairgin edilmemesi gerektiği görüşünde, Böyle bir uygulamanın bu bölgede kışkırtmalarda talunan Rusya'nın ekmeğine yağ süreceği düşüncesini paylaşıyorlar, Özellikle Doğu'da kargaşalığa sebep olan Moskova yanlısı gruplarla halkın hiç bir ilgisinin olmadığı ve halkı karşıya alacak girişimlerin bu grupların işine yarayacağı her geçen gün yaygınlaşan bir kanaat halinde. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in ve Altılardan İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan" ın gazetelerde de yer alan sözleri bu kanaatin bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. 

Sıkıyönetim konusun da Bakanlar Kurulu toplantışında belirlenen görüşler 23 Nisan'da foplantıya çağrılan genişletilmiş Eşgüdüm kurulunda da ele alınacak. Ankara'da yapılacak toplantıya bütün Sıkıyönetim Komutanları çağrıldı. Sıkıyönetimin ilan edileceği iller konusunda bu komutanların da görüş- 


Kızılay, Tel: 25 38 69 
Sır. 4 


Tel 


YURT DIŞI BÜROLARI: ALMANYA 
Hohenstaufen 

6 Frankfurt M/1 


0611/74 70 38 


lerinin alınacağı belirtiliyor. 

Daha sonra konu ertesi günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda degerlendirilecek, Buradan alınacak tavsiye kararının ise Bakanlar Kuruluna getirilmesi bekleniyor. 
Bakanlar Kurulunda verilecek son şekle göre sıkıyönetimin uzatılıp genişletilmesi bir Başakanlık teskeresiyle 26 Nisan' da yapılacak TBMM ortak toplantısına götürülecek. 

Sıkıyönetimin uzatılması konusunda CHP grubunun bağlayıcı karar alması bekleniyor. 

AP'nin ise bu konuda henüz fikrini belirlemediği bildirildi. Bununla birlikte bilgisine başvurduğumuz bir AP yetkilisi, sıkıyönetimin o gerekcesi ve kapsamı genişlese bile karşı çıkma eğiliminde olduklarını söyledi. AP yetkilisi ''mevcut koşullar altında alınabilecek birçok önlem var. Rusya nın bölücü faaliyetleriyle mücadele konusunda hükümetin açık bir tutumu yok. Sıkıyönetimin kapsamı ve gerekçesi genişlese bile hükümetin bu meselenin üzerine cesaret le gidebileceğini düşünmüyoruz"'dedi. 

lantısına girerken Başbakan Bülent Ecevit gazetecilerin sorularını cevi dı. "Sıkıyönetim görüşülecek mi?" şeklindeki bir soruya Ecevit şu karşılığı verdi: 

“Aslında önce Milli Güvenlik Kurulunda görüşeceğiz. Daha sonra tavsiye kararı olarak Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Ama belki bir ön görüşme yapılabilir." 

Ecevit Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin Hürriyet o gazetesindeki demeci konusundaki görüşü sorulduğunda da 
"şu anda bir şey söylemeyeceğim. Şimdi daha çok ekonomik konuları görüşeceğiz" dedi. 

Önceki günkü toplantıdan bugüne kalan bir şey olup olmadığı yolundaki bir soruya Başbakan "yok''diye cevap verdi. 

“Kürtçülük yasalara göre suç değil mi?" şeklindeki soruyu ise Başbakan Ecevit, "Kürtçü olduğunu söylemiyor. Yok böyle bir şey" diye cevapladı. 

Daha sonra soruları cevaplayan Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi Hürriyet o gazetesindeki demecinin doğru olduğunu açıkladıktan sonra "Doğu'da sıkıyönetim genişletilirse sizin 'bu konudaki tavrınız ne olur?" 
sorusuna, "o konuda şu anda bir kararım yok " karşılığını verdi. 

Sanayi Bakanı Orhan 
Alp da:, kendisine yöneltilen, "Elçi'nin Hürriyet gazetesindeki demeci konusunda ne diyorsunuz?" 
sorusuna şu karşılığı verdi: "Bu konuda” diyeceğim bir şey yok. Gazeteleri henüz okumadım." 

6'lardan Enver Akova Başbakanlığa gelirken merdivenlerde kendisine soru sormaya hazırlanan gazetecilere, " yorum yok, yorum yok" diye- 


rek içeri girdi. N lantısı devam ederken; 


Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu 11.15'de toplantıdan ayrıldı. Gazetecilerin rahatsız olduğunuz için mi çıktınız? şeklindeki sorusuna Septioğlu, "Hayır fiyat meseleleri var. Onlar görüşülüyor"' dedi. Septioğlu sıkıyönetimin görüşülüp görüşülmediği sorusuna da "olabilir" karşılığını verdi Septioğlu, Elçi'nin demeci hakkındaki görüşü sorulduğunda da bu demeci okumadığını bildirdi. 


Korutürk, Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı leşi” ye bir taziyet mesajı göndere 


ANKARA i 
Cumhurbaşkanı F Korutürk, Arnavutluk'ta meydana gelen ve can kaybına yol açan deprem nedeniyle Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi Başkanı Hacı Leşi'ye bir mesaj göndererek taziyetlerini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Korutürk mesajında şunları belirtti: 

"ülkenizde meydana gelen deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Bu acı olay nedeniyle Ekselanslarına- Türk Milleti ve şahsım adına içten taziyet duygularımı ifade etmek isterim." 

BAŞBAKAN 

ECEVİT'İN MESAJI 

Başbakan Bülent Ecevit de Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Mehmet Şehu'ya gönderdiği mesajda, "'ülkenizde meydana gelen elim deprem felaketini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 
Türk hükümeti ve şahsım adına Ekselanslarına en içten taziyetlerimi sunarım" dedi. 


Komandolar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


TEK YANIK 
Bilindiği sibi 5 Nisan 1978 günü İsrail 


Evlerinde komando Engin Yağcı, Meslek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin üze rine yaylım ateşi açmış, ikisi ağır altı öğrenci yaralanmış, Zafer Bo: adlı devrimci öğrenci de öldürülmüştü. 

İsrail Evleri'ndeki konutunda olayı gören tek görgü tanığı Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Yazıcı Engin Yağcı'yı teşhis etmiş ve Yağcı olaydan bir ay sonra yakalanmış - tı. 

TEHDİT MEKTUPLARI 

Olayın tek görgü tanığı: Yazıa'ya 26 Nisanda yapılacak duruşma için Şıkıyönetim Mahkemesince çağrıldıktan sonra 


kimliği belirsiz kişiler tehdit mektupları göndermeye başladılar. 


"Yükselciğim"' başlığını taşıyan bir mektupta şunlar söyleniyor: "Sizi çok yakından tanıyan bir meslektaşınızım... bir hukukçu olarak bu işe girmemen lazımdı. Kendinize ve çocuklarınıza yazik ettiniz. Olaylardan ibret almanız lazımdı. 
Bunu size bildirmekten üzgünüm. İyi düşün." 

'Arkadaşınız' imzasını taşıyan bu mektuptan başka Savcı Yardımcısına gönderilen bir başka mektupta ise, 

"a. Ben kurtla koyunu yürütecek bir gençlik topluluğuna mensup şahsım. Şahitliği yaparsın ama,ne kadar müddet yaşayacağını biliyor musun?... Hemşerim olarak bizim başımıza bela olma, olduğun yeter." denilmektedir. 

YAZICI NE DİYOR 

Olayla ilgili olarak Altındağ Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
AA muhabirinin sorularını yanıtlarken "Olayı evimin penceresinden gördüm. Sanık evimin önünde boşalan tabancasının dokuzluk şarjörünü değiştirdi. Bir hukukçu olarak hiç bir zaman yalancı yapmam da Hukukçu olarak daima adaletin gerçekleşmesi için çalıştım. 
Bundan böyle bu yolda devam edeceğim”. dedi. 


FRANSA BELÇİKA İSVEÇ HOLLANDA 188, rue Luntma: 

11 rue Jean Josaphat kargatan 58 ) 

de Beauvais 1030 Bruxelles | 11 358 Bildstr 53 

75005 Paris Tel: 00 322 Stockholm Utrecht 

Tel: 03 34 602 — 2154060 İ Tel: 305639 | Tel:314761 


Yazıcı, 


tanıklık yapmadım. 


Orhan ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Genel Kurulun olaganüstü toplantısı, İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın açış konuşmasıyla başladı. Adalet Bakanlığınının İstanbul'un merkez ilçelerin- de mahkemeler kurması- nın, adalet hizmetlerinin 


bölünmesi ve savunma mesleğinin işlerliğinin enmesi sonucunu 

ğın o söyleyen 


Bakanlığın gegerekçelerin de- olduğunu belirtti. Sorunun, İstanbul Adliye Binasının yetersizliginden doğduğunu ifade eden Orhan Apaydın, Ba- 


kanlığın binayı yeterli hale getirmek yerine Adalet hizmetlerini bö- 


lecek ve avukatların duruşmalara yetişememesi nedeniyle savunma hakkını zedeleyecek bir girişimde bulunduğunu söyledi. 

SANIKLARIN 

SAVUNMA HAKKI 

ENGELLENİYOR 

Genel Kurulun günem maddelerinden biri- i hak ve özgür- i ri kısıtlayan "'Siyasal önlemler paketi" adı altındaki tasarıların * oluşturduğunu açıklayan Apaydın şöyle devam etti: 

“Bakanlık, yasaların boşluğundan yararlanarak tutuklu sanıkları yargılandıkları yer çevresi dışında cezaevlerine, disiplini sağlama gerekçesi ile sürmekte ve duruşmalarda hazır bulunarak savunma hakkını kullanabilme olanaklarını yok etmektedir." 


Genel Kurulda, İstanbul'da yargılanan bazı sanıkların Hakkari Cezaevine kadar yollandığı, bunun sonucu olarak, bazen sorgusu yapılamadıgı için tahliye olanağına kavuşamadığı, bazen de yargılamanın sanıksız yapıldığı belirtildi. Bu sa- 


c 


nıkların avukatları ile görüşme olanağından mahrum kaldıkları, ya- 


ni savunma hakkının temelinden yaralandığı ifade edildi. 


GENEL KURUL 
KARAR ALIYOR 
Orhan Apaydın'ın konuşmasından sonra, Genel Kurula Yönetim Kurulunun hazırladığı iki rapor sunuldu. Raporlarda, Adalet Bakanlığının uygulamaları etraflı bir şekilde eleştirilerek, bu uygulamaların yolaçacağı sonuçlar anlatıldı. 
Orhan Apaydın, Genel Kurul'dan Bakanlığın uygulamalarına karşı Baro'nun alacağı tavrın saptanmasını istedi. 


Orhan Apaydın konuşmasının sonunda, “Genel Kurul İstanbul Barosunu tanımayanlara gereken cevabi vermelidir'' diyerek sözlerini bağladı. 


Daha sonra Yönetim Kurulu, Genel Kurula iki rapor sundu. Raporlarda, Adalet Bakanlığının uygulamaları etraflı bir şekilde anlatılarak, bu uygulamaların yol açacağı sonuçlar belirtildi. Ge- 


nel Kurul'dan Bakanlığın uygulamalarına karşı Baro'nun alacağı 


tavrın saptanması istendi. Söz alan avukatl.r da Bakanlığın tutumunu eleştirdiler 


Anayasa... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kemesi'nin Genel Kurul toplantısında dün ele alındı. Toplantıda, başvuru işlemlerinde bazı eksikliklerin bulunduğu saptanarak söz konusu istem geri çevrildi. 
Bilindiği gibi, bir süre önce, İstanbul 2. Ağır' Ceza Mahkemesinin gündeminde bulunan bir da- 


vada, davacı, TCK'nun 
142. maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu 


iddia etmiş, mahkeme de bu iddiayı yerinde bularak, söz konusu mad denin iptali için Anaya sa Mahkemesi'ne başvurmuştu. 


. e 
Türkiye... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 

'lurkiye ile Polonya arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikinci bölümü Varşova'da yapılacak. 

Anlaşmanın imzalanmasından sonra bir konuşma yaparak, anlaşmanın iki ülke için de yararlı olmasını dileyen Prof. 
Sliwinski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ı Polonya'ya davet etti. 


` 


lecek nedenler olarak lavya'da nelerin olacağı kedonya sorunu yüzünd garistan'ın arasındaki müttefikleri tarafından mesini ve Macaristan sürtüşmeyi belirtiyor. 
yetler Birliği arasındaki 


gu bildirilen "Özgür" 


nulduğunu vurguluyor. 
devlet Başkanı Nikolai 


hatırlatan 


yor. Yorumda daha sonr: 


tarlarından daha tehlikeli 


| 
| 
| 
Bütün bu çeşitli nedenlere Pomanya ile Sov- İ 
| 


— ——— 


"Balkanlar üstünde... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


furter Rundchau gazetesi bu fırtınayı yaratabi- 


Tito'dan sonra Yugos- nın bilinmemesini, Ma- en Yugoslavya ile Bulgerginliğin artmasını, terkedilen Arnavutluk' 


un gelecekte nasıl bir tavır alacağının bilinme- 


ile Romanya arasında 


azınlıklar meselesi yüzünden meydana gelen 


gergin ilişkiyi de ekle- 


yen gazete, bir süre önce Romanya'da kuruldu- 


sendikalar grubunun, 


söylentilere göre Romanya'ya karşı bir işgal hareketi başlatmanın bahanesi olarak ortaya çıkarıldığını, Çekoslovakya'da da 1968 işgadinden önce aynen bu çeşit girişimlerde bulu- 


Romanya parti ve Çavuşesku'nun Sovyet 


işgali tehlikesini sık sık söz konusu ettiğini yorumda, Romanya'nın bloksuz davranma yolunda aldığı önlemler de örneklerle ortaya konuyor ve Sovyetler'in bu duruma göz yummak niyetinde olmadığı ima edili- 


a şöyle deniyor: 


"Gerçeğin ne olduğunu bulmak zor. Kanıtlanan bir şey varsa o da düşük ücretler yüzünden halkın memnuniyetsizliği. Ağustos 1977 
deki grevler ikaz ediciydi. Çavuşesku için işçiler arasındaki bir muhalefet aydın rejim aleyh- 


i olacaktır. 


"öte yandan siyasi değişikliklerden umutlu 


olan bazı güçlerin daha şimdiden buradaki haklarını kullanmaya başladıklarını da gözardı 


etmemek gerek." 


Gİ e 


Sahte TKP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) aldığı öne sürüldü, 

DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut THA muhabirine yaptığı açıklamada bazı grupların 1 


Mayıs'ı İzmir'de kutlamaktan o vazgeçtiklerini ve İstanbul'daki kutla- 


malara katılacaklarını söylediklerini bildirdi. 

Bir süre önce, DİSK' 
ten ihraç edilen Maden-İş ve BanksSen ile İGD ve Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticileri İzmir Valiliğine başvurarak 
1 Mayıs'ı İzmir'de kutlamak için izin istemişlerdi. Maden-İş 3. Bölge Temsilcisinin ise DİSK yöneticilerinin son açıklamalarından sonra DİSK 
3. Bölge Temsilciliğine 


İstanbul'da kutlamalara katılacaklarını açıkladığı öğrenildi. 


Önceden İzmir'deki 1 
Mayıs kutlamalarına katılma kararı alan KSD (Kurtuluş Sosyalist Der- 


- 

Kontenjan... 

(Baştarafı 1, Sayfada) 

Kontenjan senatörleri dün yaptıkları toplantı sonucunda görüş birliğine vardıkları bu konuyu Başbakan Bülent Ecevit' e iletmeye karar verdiler. Grup Başkanı Zeyyat Baykara, Prof. Sefa Reisoğlu ve Kemal Can- türk'ten oluşan bir heyet bu sabah saat 10.00'da Ecevit'i ziyaret ederek bu dileklerini iletecekler. 

Kontenjan senatörleri, bu dileklerinin ille de CHP-AP koalisyonu yapılmak anlamına gelmediğini ancak ülkenin bu güç günlerinde iki büyük partinin işbirliği yapmasını şart gördüklerini belirttiler. 


gi) grubunun da İstanbul' daki törene katılacağını bildiren DİSK 3. Bölge Temsilcisi Akbulut, "Gerek Maden-İş temsilcileri gerekse KSD 1 Mayıs törenlerinin İstanbul'da yapılacağına dair İzmir'de afişleme ile duyuru yapabileceklerini bize söylediler" dedi 


Denktaş... 


(Baştarafı 1, Sayfada) Genel Sekreter'in Siyasi İşler Yardımcısı Perez de Cuellar'ın önümüzdeki birkaç gün içinde Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor. 
Cuellar, Denktaş ve Kipriyanu ile ayrı ayrı temaslar yaparak, tarafların zirve toplantısında ortak bir zeminde birleşmeleri için çaba harcayacak, 

Kipriyanu, Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Alekkos Mihailides'i görüşmecilik görevine atayacak. o Görüşmelerdeki Rum eski temsilcisi Tasos Papadopulos, görevden azledilmişti. 

Kıbrıs Türk Toplumunu ise görüşmelerde, Lefkoşe Milletvekili Ümit Süleyman Onan'ın temsil etmesi bekleniyor. Onan'ın görevi kabul etmediği şeklindeki haberleri ise henüz doğrulanmadı. 

654 RUM VE 
MARUNİT BUGÜN 
TÜRK BÖLGESİNE 

GEÇİYOR 

Öte yandan, 654 Rum ve Marunit 22 Nisan Pazar günü kutlanacak Paskalya tatilini yakınlarının yanında geçirmek üzere, bugün Güney'den Türk bölgesine geçecek. Paskalya (o tatilinin sona ereceği 27 Nisan'da tekrar Rum bölgesine dönecekler. 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli Üyemiz 
RAHMİYE TOSUN 


Yakalandığı hastalıktan 


kurtulamayarak vefat 


etmiştir. Ailesinin ve üyelerimizin acısını pay- 


Dev Bank-Sen 


laşır, başsağlığı dileriz. 
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| 


20 Nisan 1979 


Aktancılar Adana'da karakol... 


(Baştarafı 1. Sayfada) bayram Karakolunu bastı, 

Saldırganlar ile kara: koldaki görevliler arasında çıkan çatışmalar sırasında Sadık Kantekin adlı bir polis memuru öldü. 
Hayri Yıldız, Süleyman Ateş adlı polis memurlarıyla, Bekir Hatipoğlu ve Halil örgü adlı bekçiler de ağır yaralandılar. Yaralılar daha sonra Numu- ne Hastanesinde tedavi altına alındılar. Daha son ra saldırganlar O(OlEE 
732 plaka sayılı otoya silah zoruyla binerek olay yerinden uzaklaştılar. 

Olaydan sonra Azmi 
Alkan adlı Adana Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi bir gencin cesedi, Devlet Hastanesinin kapısına bırakıldı. Otonun şoförü bu gencin karakol baskınına katıldığını buradaki çatışmada yaralan dığını ve daha sonra ölüsünün arkadaşları tarafından hastanenin kapısına bırakıldığını söylediler. 

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul muhabirimizin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: 

"'Bundan bir hafta önce Kiremithane Mahalle sindeki köntrollar sırasında üzerinde mermi bulunan bir şahsın evini aramak istedik. Eve girmek üzereyken üzerimize içerde bulunan üç kişi 


tarafından ateş açıldı. 
Müsademe sonucu eve girebildik ve üç kişiyi yakaladık. Üzerinde 


mermi bulunan kişiyle birlikte dört kişiyi gözaltına aldık. Evde çok sayıda İhtilalei Komünist ler Birsiiği adlı orak çekiçli dergiler ele geçirildi. 

Gözaltına alınanlar içerdeyken sürekli olarak 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 


adlı konu ediliyor. 


PROGRAMI 
20.30 HABERLER 
21,15 MİNİK KONSER 


00.15 HABERLER 


TRT1 


05.00 Açılış,Program ve 

Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09.02 Halk Müziğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar için 

09.40 Arşivden 

b Mikrofona 

10.00 Arkası Yarın 

12.10 öğle Üzeri 

12.55 Reklamlar ve Radyo Program Haberleri 


-00 HABERLER 
.15 Hafif Müzik 

.32 Birike Birike 
.00 Kısa Haberler 
.01 Yaşayan Hukuk 
«21 Şarkılar 

.40 Hafif Müzik 

.05 Okul Radyosu 
-00 Kısa Haberler 


TRTZ 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10,00 Ünlü Türk Bestecileri 

10.20 Yaşayan Ekonomi 

10.50 Türküler Geçidi 

11.10 Rahmi Sönmezocak'tan Şarkılar 

1.40 Sılaya Dönüş 

12.00 Hafif Müzik Sanatçıları söylüyor. 

12.20 Şarkılar 

12.40 Türküler ve Oyun Havaları 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

, 13.30 Olayların İçinden 

14.00 Türküler Geçidi 

14.30 Yabancı Dil Öğrenelim 

16.00 Tülun Korman'dan Şarkılar 

16,20 Arkası Yarın 

16,40 Halk Müziğine Gönül Verenler 


Mep ipi i a p pa 
NDUNA Ww 


TRT 3 — 


07.00 Açılış ve program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Saban Konseri 09.00 Türkçe Haberler 09.03 Barok Müzik 
10.00 Çeşitli: Sololar 10.30 Çeşitli Melodiler 10.45 Saz Eserleri 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13,00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAY AŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: “Annenin Önemi" bölümde anne sevgisi, hayatımıza etkisi 


19.00 IŞIKLAR LİSESİ 20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU 


21,20 NE OLUR NE OLMAZ :..Dostluk" konusu çeşitli yönleriyle işleniyor. 
22.05 TELEVİZYONDA SİNEMA: Yönetmenliğini David Jean'ın yaptığı ve başrollerini Celia Cohnson, Trevor Howard'ın paylaştıkları "Raslantı"' adlı film yayınlanacak. 


arkadaşlarının gelip kendilerini kaçıracağını bekliyorlarmış. Sonunda bekledikleri oldu ve karakolumuz basıldı. Yakalananlar Türkiye İhtilalci Komünist Birliği adlı ör gütün üyesi olduklarını itiraf ettiler. 


ANKARA'DA 

Ankara o Sıkiyönetim Mahkemesi Ahmet Tuna'nın üzerinde 250 adet mermi yakalatmasi ve Ülkemizdeki anarşi ortamı- nin sürüp gitmesine mermi naklederek satmak suretiyle yardımcı olmasi nedeniyle 4 yıl 1C ay müddetle hapsine karar verdi. 

öte yandan Gülveren Bahçeler üstünde Sakinler Kiraathanesine sabaha karşı 03.30 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Şiddetli patlama sırasında öler ya da yaralanan olmadı, ancak beş bin liralik maddi hasar mevdana geldi. 

Zafer Çarşısında bulunan bazı kitabevlerinde yapılan aramalarda dergilere el kondu, bazı kişiler gözaltına alındı. 

Zafer Çarşısında yapıar ilar sonucunda, Kitabevi sahibi tmaca ve Dost i sahibi ve çalışani na alındı 

İZMİT'TE caeli Valiliği yaptımada TC Ziraat ütünçiftlik Şusoyma girişiminde kullanılan 35 LE 720 plakalı Murat marka otomobilin sahibi ile birlikte İzmir'de yakalandığını süy- 


le yandan, İzmit Ül kucü Gençlik Derneği kanun dışı faaliyetiere katıidığı için 45 gün süreyle kapatıldı. 


18.00 Kısa Haberler 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin 
On Dakika 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
20.35 Saz Eserleri 
20.50 Din ve Ahlak Konuşması 
21.00 Kısa Haberler 21.02 Radyo Tiyatrosu 22.00 Kısa Haberler 22.02 T.B.M.M. Saati 22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 23.40 Şarkılar 
24.00 Kısa Haberler 00.02 Gece Yarısından Sonra 
00.40 Küçük Konser 
00.55 Günün Haberlerin- den Özetler 
01.00 Program ve Kapanış 01.05 Gece Yarısı 


17.00 Recep Birgit Şarkılar 

17.30 Küçük Konser 

18.00 Türk Halk Müziğinden seçmeler 

18.30 Dördüncü Beş yıllık Kalkınma Planımız 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Bağlama Takımın- dan Türküler 

20.00 Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

20.45 Seyit A'dan Türküler 

21.00 Çevre Sorunları 

21.20 Şarkılar 

21.35 Türküler ve oyun Havaları 

22.00 Barok Müzik 

22.50 Türküler Geçidi 

23.00 Solistlerden Şarkılar 

23,30 HABERLER 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Program ve kapanış 


15.00 Günün Konseri 16.00 Müzik Dünyası 17.00 Türkçe haberler 17.03 İngilizce Haberler 17.06 Sizler İççin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir Konser 20.30Caz Konseri 

21.00 Büyük Eserler 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Gelirdikleri 23.00 Perşembr Konseri 24.00 Gece ve Muzik 01.00 Program ve kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yarı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BÜYUKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


iGD'libir... 


(Baştaratı 1. Sayfada) 


ri"'nde bulunmak için Antakya'ya gelen TİKP Başkanı Doğu Perinçek de bulunuyordu 

TİKP Antakya İl Merkezinden yapılan açıklamada dün öğlen saatlerin- de İGD'li 30 kişilik bir grup taş ve sopalarla binaya 'saldırdı. Saldırı binada bulunan devrimciler tarafından durduruldu. 
Bu arada güvenlik kuvvetlerine saldırı haberi verildiği halde, güvenlik kuvvetlerinin saldırı karşısında ilgisiz bir tavır takındıkları ve olaya hemen müdahale edip saldırganları etkisiz hale getirmedikleri belirtildi. 

TİKP binasına düzenlenen saldırıyı İGD Başkanı Abbas Gülbeken'in yönettiği öğrenildi. Ayrıca saldırıya Sabahattin Güleryüz, Seyfettin Menginlioğlu ve Melimek Kocaman adlı İGD'llerin katıldığı da bildirildi. 

İGD'liler TİKP İl Merkezine yaptıkları saldırı- dan birkaç saat önce de İl Başkanı Cemalettin Şık ile İl Yöneticisi Yusuf Güzel'e saldırdılar. Celalettin Şık ve Yusuf Güzel başlarından yaralandılar. 


Tito... 


(Baştarafı 1. Sayfada) baları mahkum etti. 

Partinin 50 yıllık mücadele hayatını anlatan Tito, Yugoslavya'nın özyönetim sisteminde ve Bloksuzluk siyasetinde sonuna kadar kararlı bir tutum takınacağını açıkladı. 

Tito, Yugoslavya'nın Bulgaristan dışındaki bütün komşularıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu sözlerine ekledi 


Sovyetler... 

(Baştarafı 1, Sayfada) lanlar ormanılık ve dağlik bölgeler. Diğer taraftan Romanya sınırına yakın olan Macaristan'ın Debecen şehrinde ve Rus zırhlı birliklerinin katıldıgı kış şartlarında savaşmaya hazırlanmak üzere yoğun bır tatbikat yapıldı. Romanya'daki batılı kaynakların bildirdiği- ne göre, Romanya yetkilileri bu tatbikatları kuşkuyla izliyorlar. Macaristan'da Nisan ayı başından bu yana iki tank tümeni ve iki zırhlı tümen Macaristan'ın Romanya Yugoslavya ve Avusturya sınırını kapsayan buyük çapta manevralar ya- 


pıyor. 
Avusturya Savunma Bakanlığından bu ko- 


nuya ilişkin bir açıklama yapan yetkililer tatbikatları bir saldırıya hazırlık için yapılan manevralar olarak odeğerlendirdiler. 
Son yıllarda böyle geniş çapta tatbikatlar yapmayan Rusya'nın Romanya dışındaki diğer Varşova Paktı ülkeleriyle yapılan manevraların saldırı amaci taşıdığını belirten aynı yetkililer, "Son yapılan manevraların ağırlik noktası Macaristan oldu. 

Askeri tatbikatları kuşkuyla izleyen Batı basınında bu manevraların saldırı amacı taşıdığı vurgulandı. Bombardıman ve avcı uçakları, tanklar, zırhlı birlikler ve Karpatlar'da paraşüt birlikleri eşliğinde yapılan savaş hazırlıklarının esas hedefinin Balkanlar olduğu belirtiliyor. 

NATO'ya yakın batılı gözlemcilerin belirttiklerine göre,Mayıs ayı içinde Bulgaristan'da yapılacak olan manevraların esas hedefi Türkiye 


ve Yunanistan olacak. 
Macaristan'da yapılan manevraya ilişkin bir 


açıklama yapan Yugoslav Savunma Bakanı Orgeneral Ljubicic şöyle dedi: 

"Doğu sınırımızın ötesindeki saldırganlar şunu bilmelidirler ki, biz bir milyon insanı savaş için hazır tutuyoruz. Güçlü 


tanksavar silahlarla, mo- ve daki- 


dern roketler 


KAYIP—Nüfus hüviyet cüzdanımı ve Akdam İlkokulundan aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
TALİPEVYAPAN 


KAYIP—Endüstri Meslek Lisesinden aldığım paso ve okul kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
ADEM YILMAZTÜRK 


MERKEZ: 


İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşteri Tel: 26 52 44 


Eçi:”" Talabani ile görüştüğüm, karanlık çevrelerin iddiasıdır” 


ANKARA (ÖZEL) Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi basına bir açıklama yaparak son günlerde kendisine yöneltilen soruları cevapladı. 

Şahsının hedef alınmasının amacının Çağ dışı dikta heveslilerinin suçlamalarının hükümeti yıkmaya ve devleti tahrip etmeye yönelmesi üzerine açıklama yapma gereğini duyduğunu söyledi. 

Londra'da bulunduğu süre içinde resmi görevilerle ve bir Doktor Yarbay dışında kimseyle 


görüşmediğini kaydeden Bayındırlık Bakanı, "Birtakım karanlık çevreler, Londra'ya Moskova yanlısı Kürtçü lider Talabani' yle görüşmeye gittiğimi alçakça ve sinsice bir uslupla ileri sürmeye cesaret etmektedirler"! dedi. 

Kürdistan Demokrat Partisi liderlerinden biri olduğu gerekçesiyle mahkum edildiğini de tekrar yalanlayan Elçi,bu konuda askeri yargıtayın bozma kararı olduğunu kaydederek "'AP milletvekiliyken bu konuları akıllarına getirmevip an- 


cak bugün çıkarları zedelenince temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp sürenler kendi başbuğlarının 
1944 yılında hangi suçlardan oyargılandıklarını hatırlamalıdırlar'' dedi. 

Şerafettin Elçi, bakanlığında hiç bir ayrım yapılmadığını ve Anayasada yazılı "eşitlik" ilkesi gereğince hizmet ettiğini söyleyerek gerçek bölücülerin yurttaşları etnik özelliklerine bakarak birbirleri aleyhine şöven duygularla kışkırtan ve kırdırtmayı amaçlayanlar arasında aranması gerektiğini kaydetti. 


Bayındırlık Bakanı asılsız suçlamaları yöneltenlerden mahkeme önünde hesap soracağını açıklamasına ekledi. 

Bayındırlık Bakanı Ek çi tarafından yapılan bu yazılı açıklamaya ek olarak ayrıca Bayındırlık Bakanı hakkında Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı kararına ilişkin olarak askeri yargıtayca verilen beraat kararının fotokopisi ve Londra King's College Hospital hastanesinde tedavi maksadıyla para yatırdığına ilişkin belgelerin fotokopilerini de ekledi. 


Ecevit:”Etnik gruplar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ilgili olarak bazı taşınmaz mal alım satımına ilişkin iddialar ortaya atılmaya başlanır başlanmaz ilgili Bakan arkadaşımız Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşımız 
1978 Aralık ayında Sosyal Sigortalar Kurumu- nun bütün alim satımlarının inceleme konusu olması için gerekli direktifi vermiştir. Bu yıl başlarında daha somut bazı ihbarlar gelince onlarla ilgili bazı teftiş mekanizması harakete geçirilmiştir. Ayrıca ilgili bakan arkadaşlarımla da mutabık kalınarak gerek 


SSK'nın, gerekse Bağ-Kur'un bazı taşınmaz mallarıyla ilgili Maliye Bakanlığı müfettişleri 


Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleriyle birlikte duruma el koymuş durumdadırlar."" 

Başbakan Ecevit 
DİSK Genel Sekreterinin 
1 Mayıs'la ilgili açıklamasıyla ilgili olarak görüşü sorulduğunda DİSK' 
in zor günlerde görev başıma gelmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olacağını umduğunu belirtti. 

Ecevit "Sayın Baka- nın gazetelerde yer alan iddiası tartışmalara yol açabilir. Kürt halkı vardır. Bende Kürdüm diyorlar" şeklindeki soruya cevap ' verirken işöy le dedi: 

"Sayın Bakan arkadaşım bir gazetede çıkan demeçle ilgili olarak bir 


kere şunu belirttiki kendisi devlet dairelerinde Türkçeden başka bir dil konuşulma- 


ması konusunda son derece titizdir. Bu konuvu tartışma konusu yapmış değiliz. Yalnız ben Anayasamız doğrultusunda ve Atatürk ün ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve hükümetimizin milliyetçilik anlayışını belirtmek isterim. Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de de değişik etnik gruplar vardır ve olabilir. Fakat Türk milleti tümüyle bir bütündür. 
Türk milletinin ve milliyetçilik kavramının Cumhuriyet döneminde ki milliyetçilik kavramının içinde etnik ayrımlar söz konusu değildir. 
Türk deyimi bir ırk için bir etnik topluluk için, bir etnik grup için kullanilan bir deyim değildir. 
Tümüyle milletimiz için kullanılan bir deyimdir. 
Herhangi bir etnik ayrıma biz bu milletin bütünlüğü içinde bir ayırıcı unsur olarak kesinlikle kabul edemeyiz ve hiçbir bakan arkadaşım da başka bir anlayış içinde değildir ve olması sözkonusu değildir." 


Hikmet Çetin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


öKÇÜN ABU DABİ'YE GİDİYOR 

Dışis'eri Bakanı Gündüz Ökçün "önümüzdeki Cumartesi günü resmi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gideceği açıklandı. 

Bu arada Körfez ülkeziyaret etmekte 
Türk Parlamento heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Türk Parlamento heyeti gezisi sırasında Birleşik Arap Emirliklerini de ziyaret etmişti. 

Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı Ökçün ün ziyaretiyle ilgili haberinde, Türkiye'nin Abu Dabi'ye ilk kez bir büyükelçilik açtığını açıkladı. Açıklamada elçilik görevlerinin şimdilik bir maslahatgüzar tarafından yürütüleceği kaydedildi. 


lerini olan 


25/3, Konak Tel 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 


İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
713 10 90', 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, lantısından sonra gazeteciler tarafından kendisine sorular yöneltilen Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi de "Toplantı her zamanki gibi uyumlu geçti. Ekonomik konular görüşüldü." dedi. "Sıkıyönetimin Oo genişletilmesi görüşüldü mü?" şeklindeki bir soruya da El- 


çi "Hayır" diye cevap verdi. 
KILIÇ 
TOPLANTIYA 
KATILMADI 


Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç katılmadı. Bağımsız iki bakan Septioğlu ve Akova da toplantı devam ederken Başbakanlıktan ayrıldılar. Bu arada Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor'un da bir ara toplantı salonundan çıktığı, bir süre sonra bazı yüklü dosyalarla geri döndüğü gözlendi. Bu gelişmeler, Bakanlar Kurulunda sıkıyönetimin uzatılması konusunun da ele alındığı ve Akova ile oSeptioğlu'nun Bayındırlık Bakanı Elçi' nin istifa etmesi için kendisne baskı yaptık- 


ları şeklinde yorumlandı. 
TOPLANTIDA NELER 


GÖRÜŞÜLDÜ? 


17.5 saatlik maroton- dan sonra dün tekrar toplanan Bakanlar Kurulunda sıkıyönetimin üzatılmasi ve genişletilmesi üzerinde duru du. Başbakan Bülent Ecevit toplantıya girerken yaptığı açıklamada Sıkıyönetim konusunun önce Milli Güvenlik Kurulunda gö- 


rüşüleceğini, ancak Bakanlar Kurulunda bir ön görüşme yapılacağını söyledi. 


Yapılan ön görüşmede sıkıyönetimin uzatılması konusunda Bakanlar arasında bir ayrılık olmadığı bildiriliyor. Bununla birlikte sıkıyönetimin İzmir, Diyar"ukır Tunceli ve Mardin İllerinede yayılması ve gerekçeye "bölücülüğün" eklenmesi konusunda bazı bakanların kaygılarını dile getirdikleri öğrenildi. 

Toplantıda özellikle önce bazı Bakanlar, Milletvekilleri ve çeşitli çevrelerin de ortaya koyduğu şekilde Doğu'da ilan edilecek (o sıkıyönetimin uygulanması sırasında halkın karşıya alınmaması için nasıl bir yol tutulması gerektiği üzerine tartışıldığı öğrenildi. Bazı Milletvekili ve Bakan sıkıyönetimin halkı karşıya almaması, arama gibi gerekçelerle halkın tedirgin edilmemesi gerektiği görüşünde. Böyle bir uygulamanın bu bölgede kışkırtmalarda talunan Rusya'nın ekmeğine yağ süreceği düşüncesini paylaşıyörlar. Özellikle Doğu'da kargaşalığa sebep olan Moskova yanlısı gruplarla halkın hiç bir ilgisinin olmadığı ve halkı karşıya alacak girişimlerin bu grupların işine yarayacağı her geçen gün yaygınlaşan bir kanaat halinde. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in ve Altılardan İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan ın gazetelerde de yer alan sözleri bu kanaatin bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. 

Sıkıyönetim konusun da Bakanlar Kurulu toplantışında belirlenen görüşler 23 Nisan'da toplantıya çağrılan genişletilmiş Eşğüdüm kurulunda da ele alınacak. Ankara'da yapılacak toplantıya bütün Sıkıyönetim Komutanları çağrıldı. Sıkıyönetimin ilan edileceği iller konusunda bu komutanların da görüşlerinin alınacağı belirtiliyor. 

Daha sonra konu ertesi günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda değerlendirilecek. Buradan alınacak tavsiye kararının ise Bakanlar Kuruluna getirilmesi bekleniyor. 
Bakanlar Kurulunda verilecek son şekle göre sıkıyönetimin uzatılıp genişletilmesi bir Başvakanlık teskeresiyle 26 Nisan" da yapılacak TBMM ortak toplantısına götürülecek. 

Sıkıyönetimin uzatılması konusunda CHP grubunun bağlayıcı karar alması bekleniyor. 

AP'nin ise bu konuda henüz fikrini belirlemediği bildirildi. Bununla birlikte bilgisine başvurduğumuz bir AP yetkilisi, sıkıyönetimin ogerekcesi ve kapsamı genişlese bile karşı çıkma eğiliminde olduklarını söyledi. AP yetkilisi ''mevcut koşullar altında alınabilecek birçok önlem var. Rusya' nın bölücü faaliyetleriyle mücadele konusunda hükümetin açık bir tutumu yok. Sıkıyönetimin kapsamı ve gerekçesi genişlese bile hükümetin bu meselenin üzerine cesaret le gidebileceğini düşünmüyoruz"' dedi. 

lantısına girerken Başbakan Bülent Ecevit gazetecilerin sorularını cevapladı. "Sıkıyönetim görüşülecek mi?" şeklindeki bir soruya Ecevit şu karşılığı verdi: 

"Aslında önce Milli Güvenlik Kurulunda görüşeceğiz. Daha sonra tavsiye kararı olarak Bakanlar Kuruluna getirecegiz. Ama belki bir ön görüşme yapılabilir." 

Ecevit Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin Hürriyet gazetesindeki demeci konusundaki görüşü sorulduğunda da 
"şu anda bir şey söylemeyeceğim. Şimdi daha çok ekonomik konuları görüşeceğiz" dedi. 

Önceki günkü toplantıdan bugüne kalan bir şey olup olmadığı yolundaki bir soruya Başbakan "yok' ' diye cevap verdi. 

"Kürtçülük yasalara göre suç değil mi?" şeklindeki soruyu ise Başbakan Ecevit, "Kürtçü olduğunu söylemiyor. Yok böyle bir şey" diye cevapladı. 

Daha sonra soruları cevaplayan Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi Hürriyet o gazetesindeki demecinin doğru olduğunu açıkladıktan sonra "Doğu'da sıkıyönetim genişletilirse sizin 'bu konudaki tavrınız ne olur?" 
sorusuna, "o konuda şu anda bir kararım yok " karşılığını verdi. 

Sanayi Bakanı Orhan 
Alp da;. kendisine yöneltilen, "Elçi'nin Hürriyet gazetesindeki demeci konusunda ne diyorsunuz?" 
sorusuna şu karşılığı verdi: "Bu konuda diyeceğim bir şey yok. Gazeteleri henüz okumadım." 

6'lardan Enver Akova Başbakanlığa gelirken merdivenlerde kendisine soru sormaya hazırlanan gazetecilere, " yorum yok, yorum yok" diyerek içeri girdi. N lantısı devam ederken. 
Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu 11.15'de toplantıdan ayrıldı. Gazetecilerin rahatsız olduğunuz için mi çıktınız? şeklindeki sorusuna Septioğlu, "Hayır fiyat meseleleri var. Onlar görüşülüyor'' dedi. Septioğlu sıkıyönetimin görüşülüp görüşülmediği sorusuna da "olabilir" karşılığın verdi Septioğlu, Elçi'nin demeci hakkındaki görüşü sorulduğunda da bu demeci okumadığını bildirdi. 


Korutürk, Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı leşi” ye bir faziyet mesajı göndere 


ANKARA | 
Cumhurbaşkanı F: Korutürk, Arnavutlu 


meydana gelen ve can kaybına yol açan deprem nedeniyle Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi Başkanı Hacı Leşi'ye bir mesaj göndererek taziyetlerini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Koru- 


türk mesajında şunları belirtti: 

"ülkenizde meydana gelen deprem haberini 


büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Bu acı olay nedeniyle Ekselanslarına- Türk Milleti ve şahsım adına içten taziyet duygularımı ifade etmek isterim." 
BAŞBAKAN 
ECEVİT'İN MESAJI Başbakan Bülent Ecevit de Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ba- 


kanlar Kurulu Başkanı Mehmet Şehu'ya gönderdiği mesajda, "ülkenizde meydana gelen 


elim deprem felaketini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 
Türk hükümeti ve şahsım adına Ekselanslarına en içten taziyetlerimi sunarım" dedi. 


Komandolar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


TEK TANIK 
Bilindiği gibi 5 Nisan 1978 günü İsrail 


Evlerinde komando Engin Yağcı, Meslek Teknik Yüksek öğretmen Okulu öğrencilerinin üze rine yaylım ateşi açmış, ikisi ağır altı öğrenci yaralanmış, Zafer Bo: adlı devrimci öğrenci de öldürülmüştü. 

İsrail Evleri'ndeki konutunda olayı gören tek görgü tanığı Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Yazıcı Engin Yağcı'yı teşhis etmiş ve Yağcı olaydan bir ay sonra yakalanmış - 


tı, 
TEHDİT MEKTUPLARI 

Olayın tek görgü tanığı: Yazıa'ya 26 Nisanda yapılacak duruşma için Şikıyönetim Mahkemesince çağrıldıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tehdit mektupları göndermeye başladılar. 

"“Yükselciğim"' başlığını taşıyan bir mektupta şunlar söyleniyor: "Sizi çok yakından tanıyan bir meslektaşınızım... bir hukukçu olarak bu işe girmemen lazımdı. Kendinize ve çocuklarınıza yazık ettiniz. Olaylardan ibret almanız lazımdı. 
Bunu size bildirmekten üzgünüm. İyi düşün." 

'Arkadaşınız' imzasını taşıyan bu mektuptan başka Savcı Yardımcısına gönderilen bir başka mektupta ise, 

"... Ben kurtla koyunu yürütecek bir gençlik topluluğuna mensup şahsım. Şahitliği yaparsın ama, ne kadar müddet yaşayacağını biliyor musun?... Hemşerim olarak bizim başımıza bela olma, olduğun yeter," denilmektedir. 

YAZICI NE DİYOR 

Olayla ilgili olarak Altındağ Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Yazıcış AA muhabirinin sorula- 


rını yanıtlarken "Olayı evimin penceresinden gördüm. Sanık evimin 


önünde boşalan tabancasının dokuzluk şarjörünü değiştirdi. Bir hukukçu olarak hiç bir zaman yalancı yapmam da Hukukçu olarak daima adaletin gerçekleşmesi için çalıştım. 
Bundan böyle bu yolda devam edeceğim”, dedi. 
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tanıklık yapmadım. 


Orhan ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Genel Kurulun olaganüstü toplantısı, İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın açış konuşmasıyla başladı. Adalet Bakanlığınının İstanbul'un merkez ilçelerin- de mahkemeler kurması- nın, adalet hizmetlerinin bölünmesi ve savunma mesleğinin işlerliğinin köstellenmesi sonucunu nı (o söyleyen Bakanlığın geerekçelerin demagojik olduğunu belirtti. Sorunun, İstanbul Adiye Binasının yetersizliginden doğduğunu ifade eden Orhan Apaydın, Bakanlığın binayı yeterli hale getirmek yerine Adalet hizmetlerini bölecek ve avukatların duruşmalara yetişememesi nedeniyle savunma hakkını zedeleyecek bir girişimde bulunduğunu söyledi. 

SANIKLARIN 

SAVUNMA HAKKI 

ENGELLENİYOR 

Genel Kurulun gündem maddelerinden birinitemel hak ve özgürlükleri kısıtlayan "'Siyasal önlemler paketi" adı altındaki tasarıların ` oluşturduğunu açıklayan Apaydın şöyle devam etti: 

“Bakanlık, yasaların boşluğundan yararlanarak tutuklu sanıkları yargılandıkları yer çevresi dışında cezaevlerine, disiplini sağlama gerekçesi ile sürmekte ve duruşmalarda hazır bulunarak savunma hakkını kullanabilme olanaklarını yok etmektedir." 


Genel Kurulda, İstanbul'da yargılanan bazı sanıkların Hakkari Cez&- evine kadar yollandığı, bunun sonucu olarak, bazen sorgusu yapılamadığı için tahliye olanağına kavuşamadığı, bazen de yargılamanın sanıksız yapıldığı belirtildi. Bu sanıkların avukatları ile görüşme olanağından mahrum kaldıkları, yani savunma hakkının temelinden yaralandığı ifade edildi. 


GENEL KURUL 

KARAR ALIYOR 

Orhan Apaydın'ın konuşmasından sonra, Genel Kurula Yönetim Kurulunun hazırladığı iki rapor sunuldu. Raporlarda, Adalet Bakanlığının uygulamaları etraflı bir şekilde eleştirilerek, bu uygulamaların yolaçacağı sonuçlar anlatıldı. 

Orhan Apaydın; Genel Kurul'dan Bakanlığın uygulamalarına karşı Baro'nun alacağı tavrın saptanmasını istedi. 

Orhan Apaydın konuşmasının sonunda, “Genel Kurul İstanbul Barosunu tanımayanlara gereken cevabı vermelidir'' diyerek sözlerini bağladı. 

Daha sonra Yönetim Kurulu, Genel Kurula iki rapor sundu. Raporlarda, Adalet Bakanlığının uygulamaları etraflı bir şekilde anlatılarak, bu uygulamaların yol açacağı sonuçlar belirtildi. Ge- 


nel Kurul'dan Bakanlığın uygulamalarına karşı Baro'nun alacağı 


tavrın saptanması istendi. Söz alan avukatl. 
da Bakanlığın tutumunu eleştirdiler 


Anayasa... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kemesi'nin Genel Kurul toplantısında dün ele alındı, Toplantıda, başvuru işlemlerinde bazı eksikliklerin bulunduğu saptanarak söz konusu istem geri çevrildi. 
Bilindiği gibi, bir süre önce, İstanbul 2. Ağır' Ceza Mahkemesinin gündeminde bulunan bir davada, davacı, TCK'nun 
142. maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiş, mahkeme de bu iddiayı yerinde bularak, söz konusu maddenin iptali için Anaya sa Mahkemesi'ne başvurmuştu. 


. L? 
Türkiye... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 

Turkiye ile Polonya arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikinci bölümü Varşova'da yapılacak. 

Anlaşmanın imzalanmasından sonra bir konuşma yaparak, anlaşmanın iki ülke için de yararlı olmasını dileyen Prof. 
Sliwinski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tani Polonya'ya davet etti. 


İSVİÇRE mİ 

3 Aylık 450 Tu 
Ch. des Cotes | 6 Aylık 900 TL ioan Renens 1 Yallik 1800 TA V.D.) 
As Not. Burucrete x 


ABONE ORI H:i Ri 


uçak postası 


3 


garistan'ın arasındaki 


sürtüşmeyi belirtiyor. 


gu bildirilen 


nulduğunu 


hatırlatan 


ir rm 


"Balkanlar üstünde... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


furter Rundchau gazetesi bu fırtınayı yaratabilecek nedenler olarak Tito'dan sonra Yugoslavya'da nelerin olacağının bilinmemesini, Makedonya sorunu yüzünden Yugoslavya ile Bul- 


gerginliğin artmasını, 


müttefikleri tarafından terkedilen Arnavutluk' un gelecekte nasıl bir tavır alacağının bilinmemesini ve Macaristan ile Romanya arasında azınlıklar meselesi yüzünden meydana gelen 


Bütün bu çeşitli nedenlere Pomanya ile Sovyetler Birliği arasındaki gergin ilişkiyi de ekleyen gazete, bir süre önce Romanya'da kuruldu- 
“Özgür” 
söylentilere göre Romanya'ya karşı bir işgal hareketi başlatmanın bahanesi olarak ortaya çıkarıldığını, Çekoslovakya'da da 1968 işgadinden önce aynen bu çeşit girişimlerde buluvurguluyor. 
devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku'nun Sovyet işgali tehlikesini sık sık söz konusu ettiğini yorumda, Romanya'nın davranma yolunda aldığı önlemler de örneklerle ortaya konuyor ve Sovyetler'in bu duruma göz yummak niyetinde olmadığı ima ediliyor. Yorumda daha sonra şöyle deniyor: 

"Gerçeğin ne olduğunu bulmak zor. Kanıtlanan bir şey varsa o da düşük ücretler yüzünden halkın memnuniyetsizliği. Ağustos 1977 
deki grevler ikaz ediciydi. Çavuşesku için işçiler arasındaki bir muhalefet aydın rejim aleyhtarlarından daha tehlikeli olacaktır. 


Romanya parti ve 


bloksuz 


"öte yandan siyasi değişikliklerden umutlu olan bazı güçlerin daha şimdiden buradaki 


haklarını etmemek gerek." 


kullanmaya başladıklarını da gözardı 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
sendikalar grubunun, | 
| 
| 


EEE 


Sahte TKP... 


(Baştarafı 1, Sayfada) aldığı öne sürüldü, 

DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut THA muhabirine yaptığı açıklamada bazı grupların 1 
Mayıs'ı İzmir'de kutlamaktan o vazgeçtiklerini ve İstanbul'daki kutlamalara katılacaklarını söylediklerini bildirdi. 

Bir süre önce, DİSK' 
ten ihraç edilen Maden-İş ve BanksSen ile İGD ve Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticileri İzmir Valiliğine başvurarak 
1 Mayıs'ı İzmir'de kutlamak için izin istemişlerdi. Maden-İş 3. Bölge Temsilcisinin ise DİSK yöneticilerinin son açıklamalarından sonra DİSK 
3. Bölge Temsilciliğine 


İstanbul'da kutlamalara katılacaklarını açıkladığı öğrenildi. 


Önceden İzmir'deki 1 
Mayıs kutlamalarına katılma kararı alan KSD (Kurtuluş Sosyalist Der- 


: 

Kontenjan... 

(Baştarafı 1. Sayfada) 

Kontenjan senatörleri dün yaptıkları toplantı sonucunda görüş birliğine vardıkları bu konuyu Başbakan Bülent Ecevit e iletmeye karar verdiler. Grup Başkanı Zeyyat Baykara, Prof. Sefa Reisoğlu ve Kemal Can- türk'ten oluşan bir heyet bu sabah saat 10.00'da Ecevit'i ziyaret ederek bu dileklerini iletecekler. 

Kontenjan senatörleri, bu dileklerinin ille de CHP-AP koalisyonu yapılmak anlamına gelmediğini ancak ülkenin bu güç günlerinde iki büyük partinin işbirliği yapmasını şart gördüklerini belirttiler. 


gi) grubunun da İstanbul' daki törene katılacağını bildiren DİSK 3. Bölge Temsilcisi Akbulut, "Gerek Maden-İş temsilcileri gerekse KSD 1 Mayıs törenlerinin İstanbul'da yapılacağına dair İzmir'de afişleme ile duyuru yapabileceklerini bize söylediler" dedi 


Denktaş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Genel Sekreter'in Siyasi İşler Yardımcısı Perez de Cuellar'ın Oo önümüzdeki birkaç gün içinde Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor. 
Cuellar, Denktaş ve Kipriyanu ile ayrı ayrı temaslar yaparak, tarafların zirve toplantısında ortak bir zeminde birleşmeleri için çaba harcayacak. 

Kipriyanu, Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Alekkos Mihailides'i görüşmecilik görevine atayacak. Görüşmelerdeki Rum eski temsilcisi Tasos Papadopulos, görevden azledilmişti. 

Kıbrıs Türk Toplumunu ise görüşmelerde, Lefkoşe Milletvekili ümit Süleyman Onan'ın temsil etmesi bekleniyor. Onan'ın görevi kabul etmediği şeklindeki haberleri ise henüz doğrulanmadı, 

654 RUM VE 
MARUNİT BUGÜN 
TÜRK BÖLGESİNE 

GEÇİYOR 

Öte yandan, 654 Rum ve Marunit 22 Nisan Pazar günü kutlanacak Paskalya tatilini yakınlarının yanında geçirmek üzere, bugün Güney'den Türk bölgesine geçecek. Paskalya tatilinin sona ereceği 27 Nisan'da tekrar Rum bölgesine dönecekler. 


BAŞSAĞLIĞI 
RAHMİYE TOSUN 


Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Ailesinin ve üyelerimizin acısını pay- 


laşır, başsağlığı dileriz. 


TÜM HALKI 


w İLAN TARİFESİ 

> bil 2.4.6. sayfalar (Santimi) 250 lira 
3 Aylık 675 TL 3.5.7. sayfalar (Santimi) 300 lira 
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Küçük İlanlar 
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(Kelimesi) | Slira 


Çift başlı iktidar İran'da yeni kargaşalıklar yaratıyor 


© Eski Dışişleri Bakanı Halatbari: “Şah kendi elleriyle 


© /damlar halkın iradesini dile getiriyor, karşı-devrime darbe 


© /ktidarın tek elde toplanması, 


yönetimdeki 


karışıklığı giderebilir © Son olaylar Homeyni ile Talegani arasında 


bir güc gösterisine dönüştü 


Sabit Yürürdurmaz 


Daha iki gün önce, eski Dışişleri Bakanı Dr. 
Kerim Sencabi, istifa ettikten sonra şunları söylüyordu: 

"İran'da bir değil, üç iktidar vardır. Biri Geçici Hükümettir. Biri 'Ho mey ni Komiteleri'dir. Biri de, arta kalan SAVAK güçleridir," 

SAVAK'tan arta kalan ların bugünkü ortamda ne derece etkin oldukları tartışılır ama, ülkede iki iktidar, başka bir deyişle paralel bir iktidar olduğu gün gibi ortadadır. 

Bu yüzden ülke yönetiminde karışıklıklar sürüp gitmektedir. 

Paralel iktidar kendini nasıl gösteriyor? 

Kum kentindeki uygulamaları ele alalım. 

Ayetullah o Homeyni, Tahran'dan Kum'a dönün. 
ce, kimsenin bundan böy le elektrik, su , taşıma ücreti ödemeyeceğini söylemişti. Homeyni , halkın bu yöndeki isteklerini red edememiş, böyle bir karar vermişti. Ama belediye işleri böyle yürümez di. Bu duruma ancak kısa bir süre dayanan kentin belediye başkanı, belediyenin iflas ettiğini söylüyordu. 

Arama ve tutuklamalara bakalım. 

Rejimin devrilmesin- den sonra kuşkusuz, Şah dönemi görevlilerini aramak, tutuklamak zorunlu bir uygulamadır. Homey. 
ni Komitelerinin temsilcileri ellerindeki yetki belgeleriyle bunu yürütmektedir. Ancak bu insanlar işi o derece aşırıya vardırdılar ki, suçsuz insanlarda yok yere mahzur kaldılar. Bu yüzden çeşitli kesimlerden tepkiler yükseldi. 


OLAYLARIN 
GELİŞMESİ iKİDİNİ LİDER 
ARASINDA 
BİR GÜÇ 
GÖSTERİSİNE 
DÖNÜŞTÜ 


Son tepki, ülkenin en önde gelen dini liderlerinden Ayetullah Mahmut Talegani'den geldi. Geçtiğimiz hafta sonunda Talegani'nir iki oğlu ve gelini “Homeyni Komitesi" 
görevlileri tarafından 48 
saat gözaltında tutulduktan sonra serbest birakılmıştı. Bu niçin yapılmıştı? Gözaltına alınanların suçu neydi? Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Talegani, bu uygulamanın, "Homeyni Komitesi"'nde bir takım "kendini bilmezlerin" eseri olduğunu söylüyordu. Olayı protesto eden Talegani, bilinmeyen bir yere gidiyordu. 

"Talegani (o olayı"'nın ardından, ülkenin en büyük siyasi akımlarından biri olan "İran Halk Mücahitleri Örgütü" Tahran' da yayınladığı "siyasi-askeri"' bir bildiride, bütün silahlı güçlerini Talegani'nin emrine verdiğini belirtiyordu. o Ardından "İran Halk Fedayi Gerillaları Örgütü" de Talegani'yi destekledi ğini söylüyordu. (Söz konusu örgüt üyeleri silahlıdır ve ülke çapında faaliyet göstermektedir) Geçtiğimiz hafta sonunda yüzbinlerce genç Tahran sokaklarını dolduruyor, ellerinde Taleganı fotograflarıyla gösteriler yapıyordu. 

Bu olaylar belki de büyük ölçüde Talegani'nin insiyatifi dışında gelişti. 


vuruyor, emperyalistlerin ülkeyi parçalama ve işgal planlarını bozuyorsa zorunlu 


bir halalır.Bunun dışında insanları 


öldürmek doğru değildir 


birçok insanı öldürm üştü” © Devrim Mahkemelerinin verdiği 

idam kararına itiraz edilemiyor. 

Karar hemen infaz ediliyor 


İstifa eden eski Dışişleri Bakanı Dr.Kerim Sencabi (arkası dönük, gözlüklü), geçtiğimiz Şubat ayında Tahran'a gelen Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lideri Yasser Arafat'ı karşılarken. Aynı zamanda “Ulusal Cephe"'nin başkanı olan Kerim Sencabi, ülkedeki çift başlı iktidardan başından beri şikayet ediyordu. İstifasını açıklarken, yönetimde eşgüdüm olmadığını belirtiyordu, Kerim Sencabi, bundan böyle mücadelesini Ulusal Cephe içinde ve daha aktif olarak sürdüreceğini söylüyor. (Foto: AYDINLIK) 


Burası tartışılır. 
Ancak gelişmeler karşısında bu kez Ayetullah 


Homeyni tutum alıyordu. 


Homeyni, 18 Nisanı "'Ordu Günü"'ilan ediyor, bütün askeri birlikler kışlalarından çıkarak sokaklarda gösteri yapıyordu. 

Bu iki farklı gösteri, ülkenin en önde gelen iki dini liderin arasındaki bir güç gösterisi miydi? 
Evet, İstense de istenmese de sonuç buna varıyordu. 

Ama son bir gelişme, işlerin akışına yeni bir yön veriyordu. 

Ayetullah o Talegani, "gizlendiği yerden" gönderdiği teyp bandına kaydedilen ve radyodan okunan mesajında şöyle diyordu: 

"Lehimde yapılan gös- 


terilere son verilsin. İran devriminin aşırı sağcıların ya da aşırı solcuların denetimi altına geçme tehlikesi vardır." 


HOMEYNİ iLE 
TALEGANİ ARASINDA 
GÖRÜŞ 
AYRILIKLARI VAR 


Ayetullah o Homeyni nin son tavrı , yani ordu birliklerini yürütmesi Ayetullah Talegani'nin de gösterilere son verilmesini istemesi karışıklıkları azaltan, nieme, eden davranışlar- 

L 

Ne var ki, iki lider arasında geçmişten beri, hatta kişisel olarak da anlaşmazlıklar vardı. Talegani hapis yatmış, bu sı- 


rE OTRE T 


ülkenin birliğine v 


Fein 
— 


rada bir takım "Marksistlerle" karşılaşmış, onlarla beraber işkence görmüştü. Bu bakımdan ' "sol" hareketlere daha yakındı. Hatta bazıları O' na “kızıl Ayetullah" di- 


yordu. 

Muhtemelen, devrim- den sonraki bu sancılı günlerde, dini cephede 


meydana gelecek yeni gelişmelere tanık olacağız. 

Yine paralel iktidar meselesine, özellikle de tüm dünya kamuoyunun. ilgilendiği idamlara. 


BiR ÇOK İNSANI 
ÖLDÜRDÜ” 


Şah Muhammet Rıza Pehlevi'nin ne kadar zalim olduğunu, ne işken- 


İran'da işsizlerin sayısı dört milyonu geçiyor. Şah rejiminden bir yıkıntı devralan yeni yöneizmin nızla bunun üstesinden gelmesi, halka nefes aldırması gerekiyor. Yönetimdeki 


karışıklıklar ise bunu engelleyici bir hal alıyor, istiyoruz"' diye yürüyüş yapıyorlar. 


İşsizler Tahran sokaklarında "iş (Foto: AP) 


ŞAH KENDİ ELLERİYLE 


celer yaptığını, ülkenin bulunmaz zenginliklerini emperyalistlere nasıl peşkeş çektiğini herhalde bir kez daha anlatmaya gerek yok. Sadece şunu söyleyelim, Şah 1953'te CIA'nın yaptığı darbeyle yeniden iktidara gelmesinden.12 Şubat devrimi- ne kadar, 470 bin İranlıyı 
katlettirmiş. Bunun 70 
bini yalnızca.son bir yıla ait. Bu kadar insan nasıl öldürüldü? Monarşiye karşı yürütülen bir iç savaşta mı öldüler? Hayır. 
Şah rejimi hangi siyasi görüşten olursa olsun en küçük bir muhalefeti azgın bir zulümle bastırdı. 
Zindanlara yeni zindanlar. 
işkence tezgahlarına yenilerini ekledi. 

Şah böyle bir kara düzeni ayakta tutabilmek için kuşkusuz "işini bilir" kadrolara , "tecrübeli" işkencecilere, savunmasız halka karşı gelişigüzel ateş emri verecek "üstün yetenekli" generallere, işi kitabına uyduran "iyi" devlet adamlarına ihtiyacı vardı. Hatta zaman zaman Şah, böylesi "yetenekli'' insanlarla yetinmiyor, bizzat kendisi de işin başına geçiyordu. 
Geçenlerde idam edilen Şahın Dışişleri Bakanlarından Ali Halatbari İslam Devrim Mahkemesinde verdiği ifade de şunları itiraf edivordu; 

"Şah, kendi elleriyle, birçok insanı öldürdü." 
(Le Monde, 13 Nisan 
1979) 

İşte İran halkı, 20. 
yüzyılın son çeyreğine kadar hâlâ yaşayabilmiş, en yüksek yetkilisinin bile savunmasız insanlari katlettiği binlerce yıllık bir saltanâttan yeni kurtulmuş ve zamanın yetkililerinden hesap sormaktadır. Bu, halkın vazgeçilmez doğal hakkı ve talebidir. Bu, devrimle karşı-devrimin çatışmasıdır. Bunların sonucu da idamlardır 


OTORİTENİN 
TEK ELDE 
TOPLANMASI GEREKLİ 


Ancak idamların giderek artması ve yargılamaların halka ve basına, özellikle de yabancı basına kapalı olması doğal olarak kamuoyunda tepkilerin artmasına yol açmıştır. Üstelik idam edilenler arasında, alkol kullanan ya da hırsızlıkyapan insanların bulunması bu tepkileri yoğunlaştırmıştır. Bu insanlar, geçmişte halka zulmeden in- 


sanlarla asla bir tutulmamalıdır. 
Yargılamaların o halka 


ve basına açık yapılması yerinde bir davranış olurdu. 

İdamları nasıl değerlendirmek gerekir. 

İdamlar halkın iradesini dile getirdiği, karşıdevrime karşı, devrimi ilerletip geliştirdiği, emperyalistlerin ülkeyi bölme, parçalama,işgal etme gibi canice planlarını bozduğu koşullarda kaçınılmaz olarak zorunlu bir hal alır. Bu gibi özel koşulların dışında insanları öldürmek yersizdir. 

Ne var ki bugün İran' da, idamların devrime hizmet edip etmediği, konusunda kamuoyunda tartışmalar yoğunlaşmakta ve kuşkular yaratmaktadır. 

Geçici hükümetin Başbakanı Mehdi Bazergan, Ayetullah o Talegani'nin dediği gibi insan haklarını ihlal eden "Homeyni Komiteleri"'nin uygulamalarından şikayetçiydi. Bu yüzden iki kez Kum'a gidip Ayetullah Homeyni ile görüşmüştü. 
Görüşmelerinde olumlu sonuçlar da elde etti. Örneğin artık “belediye hizmetleri yeniden paralı hale geldi. Bu komitelerin devlet işlerine karışması nisbeten engellendi. 

Ancak bu komitelerin eylemleri esas olarak son bulmadı. Komiteler, Devrim Mahkemeleri başsavcısının kısa bir süre önce, arama yapma ve tutuklama yetkilerini askı- ya alana kadar devam etti. Dışişleri 
Kerim Sencabi'nin bazı hükümet çevreleri ve kamuoyunun şikayetlerinin burada yoğunlaştığını bir kez daha belirtmek gerekir, 

Oysa bugün İran, işsizlik, ekonominin canlandırılması, milli mesele gibi acilen çözüm bekleyen büyük sorunlarla karşı karşıya. 


HALKA DAHA GENİŞ ÖZGÜRLÜK VE 
DEMOKRASİ 
TANINMASI 
SORUNLARIN 
ÇÖZÜLMESİNDE 
EN ÖNEMLİ ETKENDİR 


Sorunlar bu kadar da değil. 

Ülkeye dışarıdan en büyük tehlike Rusya'dan geliyor. Bu süper devlet, her fırsatta, söz konusu sorunları (o kurcalayarak ülkede karışıklık çıkarmanın yollarını aramaktadır. 

İşte böylesi sorunları, iki başlı iktidarla çözülemez. Şimdiye kadar ki uygulamalar bunu göstermiştir. 

Önümüzdeki günlerde iktidarın tekleşmesi için yeni gelişmeler olacağı şimdiden bellidir. Belki bir bakan daha istifa edebilir, çeşitli yerden daha büyük tepkiler gelebilir. 
Bütün bunlar da ülkede milli birliğin bozulmasına, dolayısıyla İran'ın zayıf düşmesine yol açar. 

İran'da otoritenin tekleştirilerek karışıklığın giderilmesine ihtiyaç vardır. Bu iktidar anti-emperyalist çizgisine daha sıkı sarılmasının yanı sıra, halka daha geniş özgürlük ve demokrasi tanıyarak iç zorlukları yenebilir, emperyalistlerden gelen tehditlere karşı koyabilir. 


Bakanı Dr. 


zergan, Prof, Tavassuli, 


5 Şubat 1979. Ayetullah Homeyni, “İslam Devrim Konseyi" adına Mühendis Mehdi Bazergan'ı "Geçici Devrimci Hükümeti" 
kurmakla görevlendirdiğini açıklıyor. Bu açıklamadan yedi gün sonra yani 12 Şubatta, Şah rejimi yıkıldı, yeni yönetim başa geçti. Ancak ülke iki iktidara sahipti: Geçici hükümet ve Homeyni Komiteleri. Bazergan da bu komitelerden şikayetçi. Soldan sağa, Devrim İşleriyle sorumlu Başbakan Yardımcısı Dr. İbrahim Yazdi, bir molla, Ayetullah Homeyni, Başbakan Mehdi Ba- 


(Foto: AYDINLIK) 


idamlar nasıl yapılıyor? 


İran'da sayıları 130'u geçen idamlar, hangi yargılama evrelerinden geçerek yapılıyor? 

İdamlara karar veren dört kişilik yargıç heyeti bulunuyor. Yargıç heyeti şu kişilerden oluşuyor: İslam Devrim Konseyi'nin atadığı bir kişi, Ayetullah Homeyni'nin özel temsilcisi, hükümet temsilcisi, bir de halk temsilcisi 

Suçlanan kişi yargıçların karşısına oturuyor. 
Hakkında okunan iddianameyi dinliyor. Sonra kendini savunuyor, Bu arada sorulara cevap veriyor. Bazan, Şah döneminde işkence görenler şahitlik yapıyor. 

Suçlunun önünde bir bardak su, bütün konuş malarını kaydeden bir de teyp bulunuyor. 

Mahkeme salonuna genellikle 40-50 kadar dinleyici kabul ediliyor. Suçlunun ailesi, yakınları duruşmayı izleyebiliyor. 


Bu arada İran Radyo-TV ekibi, yargılamayı başından sonuna kadar filme alıyor. 


iddianamenin okunması, şahitlerin dinlenmesi, suçlunun kendisini savunmasından sonra yargıçlar, suçlu ve dinleyiciler önünde karar hakkında tartışmaya başlıyorlar. Tartışmalar sonucu karar veriliyor. Suçlu karara itiraz etse K de, hiç bir temyiz hakkına sahip değil. i 

Verilen karar hapis cezasıysa, suçlu cezaevi- ne gönderiliyor. 

Verilen ceza idamsa, bu kisa bir süre içinde infaz ediliyor. 


İnfaz mangası elleri bağlanan suçlunun karşısına geçiyor, namlu neredeyse suçlunun göğsü- ne değecek kadar yakın bir yerden üç el ateş ediyor. 


İran'ın ikinci önemli Ayetullah'ı Telegani , görüşmemiz sırasında İran devriminin bir özelliğinin, dini önderlerin iktidar hevesi gütmemesi olduğunu söylemişti. Ne var ki çok kısa bir süre sonra İran'da bugünkü si yasi bunalım patlak 


verdi (Fotoğrafta muhabirimiz Çiğdem Kömürcüoğlu ve Talegani) 


(Foto AYDINLIK) 


“Hic bir grup 


iktidarı tekeline alamaz” 


Ayetullah Talegani ile görüştüğümüz sırada İran'da gene böyle hareketli günler yaşanıyordu. Şahpur Bahtiyar iktidardan düşmek üzereydi. Devrimci İslam Konseyi ya da Geçici Hükümet üyesi olduğu tahmin edilen şahsiyetlerin isimleri kulaktan kulağa fisildanıyordu. Biz de bu kişilerden bulabiidiklerimizle görüşmeye çalışıyorduk. Ulusal Cephenin önde gelen liderlerinden Kerim Sencabi ve Darius Foruhar'la olan randevularımız son anda iptal edilmişti. Ayetullah Talegani ile görüşmek üzere yola koyulduğumuz zaman, bu randevu- nun da başına aynı şeyin geleceğini düşünüyorduk, Ama tahminlerimizin tersine İran'ın ikinci önemli Ayetullahı Talegani, Homeyni bir kaç sokak ötede Geçici Hükümetin başkanını açıklarken bizi ve görüşmek isteyen bir iki gazeteciyi daha kabul etti. 


Şah'ın atamış olduğu askeri valiye karşılık, o sıralarda halk arasında Tahran'ın dini valisi diye anılan Talegani, Homeyni dönene kadar Tahran'da en yüksek otoriteyi temsil ediyordu. 75 yaşına rağmen geçen Aralık ayında Aşure gösterileri sırasında, halkın başına geçip yürümüştü, 13 yılını Şahın zındanlarında geçiren Tâlegani ağır işkencelere de uğramıştı. Buna rağmen hapiste bulunduğu sırada Halk Mücahitleri örgütünün kurulmasına önderlik etmişti. 

Yanında yardımcısı olduğu halde bastonuna dayanarak aramıza gelen yaşlı lider, hapisten yeni çıktığı için yorgun olduğunu bu nedenle çok fazla soru sorulmamasını rica etti. Ama kirışık içindeki yüzünde fıldır fıldır bakan gözleri kendisini yalanlar gibiydi. Bugün Ayetullah Homeyni ve Homeyni Komiteleriyle çelişmeye düştüğü için Tahran'ı tarkeden Talegani, o sırada İran'da gerçekleştirmek istedikleri devrimle ilgili görüşlerini bize şöyle açıkladı: 


"Bizim, devrimimizin özelliği, biz dini önderlerin iktidar hevesi gütmemelnizde yatıyor. 
Çünkü bu devrim halk kitleleri tarafından başlatıldı ve bir grup ve partiye değil bütün halka aittir. Köylülerin, işçilerin, memurların, tüccarların, öğrencilerin bu devrime nasıl katıldığını görüyoruz. Hiç bir grup ve partinin kendi hegemonyasını zorla kabul ettirmeye hakkı yoktur. 
Bu nedenle ve sonuç olarak, hiç bir grup ve partinin iktidarı tekeline almaya da hakkı yoktur. 
Bu devrimimizin temel özelliğidir.” 

“Biz bu devrimi bütün gücümüz ve kapasitemizle geliştirebiliriz.Ama diğer devrimlerin, İslam ülkelerinde bile olsa, bir bölümü eklektikti, bir bölümü de özel parti ya da grup tarafından yönetiliyordu. Aynı şekilde devrimci komünist ya da milliyetçi ülkelerde de bir özel grubun ya da partinin devrim yaptığını ve sonuç olarak ister sivil ister askeri olsun, bu grup ve partinin, baskı ve diktatörlük kurdugunu somut olarak gördük." 

Bütün devrimlerin insanların kurtuluşu üzerine kurulduğunu belirten Talegani şöyle devam etti: 

"Bu sorun beslenme ve barınma sorunundan önde gelir. Şunu hatırlamamız gerekir ki, dünya tarihinde bütün gerçek devrimletin, Fransiz devriminden, Ekim devrimine kadar bütün temel devrimlerin hedefi insanın kurtuluşuy/. r` bugün de öyledir. Ekonomik sorun özgürlüğün ışığında ele alınır. Bu nedenle devrimde ekonomi özgürlüğe bağımlıdır. Ama yavaş yavaş gerek kapitalist batıda gerekse devlet kapitalizminin hüküm sürdüğü doğu ülkelernde insanın özgürlügünün ekonomik» ihtiyaçlara bağımlı kılındığını görüyoruz. Şimdi halk kitleleri özgürlüğe susadığı için ayaklanıyor. Gerçek kurtuluş gerçekleşince, ekonomik adalet de sağlanacaktır." 


